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BÜTÜN ÜLKELERİN İŞ 


TİKP Başkanı 


Doğu Perinçek'in 


uyarısı 


"DISK yöneticileri Moskova'nın fertiplerine alef 


İLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


PAZARTESİ 


30 


NISAN 1979 
500 KURUŞ 


olan tutuma son vermelidir!” 


Sadece İstanbul 
İl Kongresi iki gün sürecek 


CHP il kongreleri tüm yurtta bu hafta yapılıyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Mayıs ayı sonunda toplanacak CHP Olağan Kurultayı hazırlıklarının son adım olan İl Kongreleri4—5 ve 6 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Genel Yönetim Kurulunca saptanan Kongre tarihleri şöyle: 

4 Mayıs Cuma günü: 
Ankara, Antalya, Gaziantep , Gümüşhane (4 il) 

5 Mayıs Cumartesi: 
Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Aydın 

(Haberi Sayfa 5, Sü: 9'da) 


İzmir” de siki güvenlik önlemleri alınıyor 


İZMİR (A.A) 

1 Mayıs'ın yaklaşması 
ile birlikte, sahte TKP'lilerin ve çeşitli sahte solcu grupların arasındaki çatışmalar sürerken, İzmir'de dünden itibaren sıkı güvenlik tedbirlerinin uygulanmaya başlandığı bildiriliyor. 

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin tüm giriş ve çıkışlarının tutulduğu, araçların ve içindekilerin arandığı poliste izinlerin kaldırıldığı, Foça ve Bornova Jandarma komando timlelerinin alarma geçirildiği bildiriliyor. 


İZMİR ALTI BÖLGEYE AYRILDI 


Bu arada, İzmir'in 
1 Mayıs'ta yapılacak gös 
teriler nedeni ile altı has- 


(Devamı Sa. 7 Sü, 8'de) 


VEDİA BENGÜ 


(Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi) 

"Asgari ücretin en az 7 bin lira olmasını bekliyorduk. Hayal kırıklığına uğradık. Benim ayda mutfak masrafım zaten 3-4 bin lira civarında, 3 çocuğum var. 
Beyim öldü. Onların üstii-başını da hesaplarsak. Bu parayla ne yapabilirim ki?" 


İRFAN ŞANAL 


(Şöför- 4 Çocuk Babası) 

"Kardeşim, Bunların gücü zaten sadece işçiye yetiyor. Milyonlarla oynayanlar, vergi kaçırırlarken, hükümetler hazine açıklarını sırtımızdan kapatırlar. 
Bu parayla ne yapabiliriz ki? Ev kirası bir yana, mutfat masraflarımız bir yana, üst baş bir yana!" 


ŞÜKRAN SIROĞLU 


(Fabrika işçisi 3 çocuk annesi) 

Yeniköy'de gecekonduda otururuz. Ayda mutfak masrafımız 3-4 bin lira civarında, Geri kalanla ne yapabiliriz siz söyleyin? Eskisi gibi doğru dürüst bir kuru fasülye bile yiyemiyoruz. 
Eti bir yana bırak, çoluk çocuk bir kilo portakala hasretiz." 


Asgari ücretin 5400 lira olması, hayal kırıklığı yarattı 


"Bu parayla geçinilir mi?" 


© Bugünkü fiyatlarla bir ailenin sadece aylık asgari gıda harcaması 


7 bin lirayı buluvor 


ABDULLAH KURTAY 
Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti brüt 5 400 lira olarak tespit ederken, eline net 3. 700 lira c'varında para geçecek olan sokaktaki ne düşünüyor? Belirlenen rakam 


Asgari 


vatandaş, işci tatmin edici mi? 


Yüzbinlerce işnimizin 


asgari ücretle geçinme 


temel gıda maddelerinde meydana gelen artışlar asgari ücretle ''makul'' bir yükselmenin yapılmasını umutla beklenir hale getirmiştir. 
Tespit edilen asgari ücret bu umudu söndürdü. 
Gazetemizin yaptığı ve bir süre önce yayınladı- 


ğımız bir araştırmada 5 kişilik bir işçi ailesinin bu- 


kavgası verdikleri ülkrmizde, son bir yıl icinde 


gün normal bir yaşam sürdürebilmesi için ayda 14. 


(Devamı Sa.7, Sü.9'da, 


© "Moskova yönetimi, maceracı çeteleri gözü dönmüs bir gidişin ve intihar psikolojisinin içine sürükledi” 

© "Bu yıl 1 Mayıs” ın emekçi halka yüklediği en önemli görev tertiplerin karşısına dikilmektir” 

© "Fabrikalarda ve tarlalarda bağımsızlık, birlik, özgürlük ve bariş bayrağını yükseltecek olan emekçilerin 
1 Mavıs Bayramı 


kutlu olsun 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Başkanı Doğu Perinçek, "DİSK yöneticilerini uyarıyoruz, 1 Mayıs'ta Moskova yöneticilerinin tertibine alet olan tutumunuza derhal son verin"' dedi. Perinçek dün TİKP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Moskova yönettiminin Oo maceracı çeteleri gözü dönmüş bir gidişin ve intihar psokolojisinin içine sürüklediğini belirtti. 

TİKP Başkanı basın toplantısında şunları söyledi: 

''Türkiye emekçileri 1 

Mayısları59 yıldan beri “Dünya (o Emekçilerinin Birlik ve Mücadele Günü" olarak kutluyor. 1 Mayısın "Bahar Bayramı" ilan edilmesi, aslında emekçilerin haklarına karşı şark kumazlığının bulduğu bir çaredir. 

Bu tutuma artık son verilmeli, 1 Mayıs Emekçi Bayramı resmen kabul edilmelidir. 

Moskova yöneticileri- 


nin Beşinci Kolu olan sahte TKP, 1 Mayısı üç yıldır kışkırtma, 


bölücülük ve ihanet günü haline getirdi. 


(Devamı sa.7 , sü.6'da) 


Gerçek 1 Mayıslara doğru işçi sınıfımız ve halkımızla birlikte 


M.Halim Spatar 


Türkiye İşçi Köylü Partisi İstanbul İl Başkanı Mehmet Halim Spatarın 1 Mayıs'la ilgili yazısını 4. SAY-FAMIZDA yayınlıyo- 


ruz. 


DISK YÖNETİCİLERİ, TAKSİM” E GİDECEKLERİNİ TEKRARLARKEN 


CHP, 1 Mayıs taki 


gösterilere katılmama 


çağrısı yaptı 


Sadece bir tiyatro yonelmeni olarak değil sahne sanatçısı olarak da üslün yeteneklere sahip olan Muhsin Ertuğrul “Hamlet'i Türkiye'de ilk defa sahne- ye koymuş ve Hamlet rolünü oynamışlır. Resim Muhsin Ertuğrul" 
u 1932'lerde "Katil" oyununda İ. Galip Arcan'la birlikte gösteriyor. 


İlerleyen yaşına rağmen sanalla yeniliği ve gelişme Çizgisini kararlı bir şekilde savunan Muhsin Ertuğrul , devrimci sanat anlayışı ve halkçı nitelikleri ile Tiyatro ve Sinema alanımızın emel direklerinden biri olarak anılacaktır. 


Tiyatromuzun temel taşı Muhsin Ertuğrul” u kaybettik 


Yeni Türk Tiyatrosu ve sinemasının kurucularından olan büyük sanatçı Muhsin Ertuğrul dün sabah saat 9'da geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü. 
(Devamı sa.7, sü.l0'da) 


namadı. 


Dünya Şampiyonu güreşçimiz 


Celal Atik’ i bugün toprağa veriyoruz... 


© CHP” nin kararında yapılacak gösterilerin demokrasi düşmanlarına yarayacağı belirtiliyor 


ANKARA (A.A) 
CHP Yönetim Kurulu, yapılmak istenecek 1 Mayıs törenlerine CHP yöneticileri başta olmak üzere bütün CHP'lilerin katılmamasını karara bağlarken, DİSK yöneticileri yeni bir açıklama yaparak 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını tekrarladılar 
(Devamı Sa. 7 Sü.1'dehie 


"Barış Derneği"nin konferansına muhabirimiz 

alınmadı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


"Barış Derneği"nin Gazeteciler Cemiyeti Konferans Salonunda düzenlediği "Dünya Ba- 


rışı ve Vietnam" Ulusal Konferansına. muhabirimiz davetiyesi olmadığı gerekçesiyle alınmadı. i 

Muhabirimizin "Niye davetiye göndermediniz?" sorusu üzerine görevliler, "Bu yönetim kurulunun bileceği iş" yanıtını verdiler, 

Bilindiği gibi, "Barış Derneği"nin geçen yıl Belediye Sarayında düzenlediği toplantıda da toplantıdan çıkarılmış ve giriş kapısı önünde görevliler tarafından tartaklanmıştı 


Bursa'da komandolar bir kahveyi 

taradı iki kişi öldü 
( 5.sayfada j ) 


ANKARA (ÖZEL) 


Yakalandığı siroz hastalığı nedeniyle tedavi edilmekte olduğu Hacettepe Hastanesinde vefat eden dünya Şampiyonu Güreşçimiz Celal Atik bugün Ankara Maltepe Camiinde kılınacak namazla toprağa veril vek. 

Şampiyon güreşçimizin Cebeci Mezarlığındaki Şehitlikte takım arkadaşı Yaşar Doğu' nun kabristanının yanına gömülmesi için bir girişimde bulunuldu ancak olumlu sonuç alı- 


SPOR SAYFAMIZDA 


ANADOLU BASINI 


Geçtiğimiz gün,aralarında eski Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın yeğeni,Yaşar Bozatlı'nın da bulunduğu Gazanfer İşler, İlhan Gönen ve bazı 
komandolardan oluşan faşist grup 58 
AE 701 nolu otomobil ile ilçe içerisinde sloganlar atarak panik yarattılar. 

Öte yandan MHP'li Belediye Başkanından güç ve cesaret aldıklarını itiraf etmekten cekinmeyen faşist saldırganlar, CHP eski Gençlik Kolu Başkanı Cihan Çelik ile CHP Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Koç'a saldırarak dövdüler. Saldırı sırasında şöyle haykırılıyordu: 

“Vurun OKomünistlere, Allahını Seven Vursun — Camilerdekileri de Çağırın Gelsinler." 

Diğer taraftan olayların ardından C.Savcılığı, elebaşı olan Yaşar Bozatlı, Gazanfer İşler ve İlhan Gönen 


ERZİNCAN ın 
SESİ 


10.4.1979—ERZİNCAN 


Akaryakıta yapılan son zamlardan sonra, ildeki sıkıntı hâlâ giderilemedi. İlkbahar ekimi için gerekli olan mazotu almak üzere akaryakıt bayileri, önüne dizilen traktör sahipleri kuyruklarda günlerce sıra bekliyor. 
Traktör sahipleri rüm mevsimi- nin" geçmekte olduğunu, mazota yapılan zamlara razı oldukları halde, ellerine yine mazotun geçmemesinden 


yakınmışlar yetkililerden mevsim geçmeden soruna çare bulmalarını istemişlerdir. 


Ürün ekiminide etkileyen yeni KARAMAN ın i 


21.4.1979—KARAMAN 


İlçemiz üretici çiftçilerinin ara sıra bayilere gelen motorin dağıtımın da keyfi tutum ve davranışların devam ettiği konusundaki görüşlerini yineleyerek şöyle demişlerdir: 

Hükümet yetkililerinin gerek TRT de, gerekse basında çıkan açıklama: larına karşın petrol dağıtımı düzenli bir şekle sokulamamıştır. Yerel basınımızda da, konu ile ilgili açıklamalar sanımızca ilgililerce'gözardı edildiğinden düzensizlik devam etmekte o lup üreticilerdeki tepkiyi yoğunlaştırmaktadır. Dağıtımın düzene sokulacağı gerekçesiyle düzenlenen çiftçilik belgelerini bir yana bırakın, hükümet yetkililerinin tamim ve açıklamaları da sözde kalmakta olup siyasi polemiklere neden olmakta dır 


YENİCE 


21.4.1979—YENİCE 


Hisar Köyü Muhtarı Selim Özgün köyünün sorunlarının çözümü için Zonguldak Valisi Nevzat Ayaz'ın yardım ve ilgisini beklediğini söyledi. 
Muhtar Özgün,bu konuda gazetemiz muhabirine şunlar söyledi. "Sayın Valimiz Nevzat Ayaz Ağaç Bayramı törenlerinden sonra köyümüzü ziyaret ettiğinde kendisine sorunlarımızı iletmiştik. Kendileri,bu sorunlarımızın resmi olarak kendisine ulaştırdı- 


Gerede 


20.4.1979—GEREDE 


Gazetenin adını koyarken ilçe çapinda bir yarışma açtık. Jürigelen cevaplar arasında "Yeni Gerede Posta- s1" adını uygun buldu. Bu adla basın hayatına girmiş bulunuyoruz. 

Gazete çıkarmanın çok kolay olduğunu pptimann çok zor olduğunu bilerek gelişmekte olan ilçemizin ekonomik ve sosyal yapısına bir katkıda bulunmak başlıca amacımız olmuştur. Şimdiye kadar çok isimlerle gazeteler çıkmıştır. Örneğin 25 
yı gerilere doğru Gerede Postası, Yeşil Gerede, yakın zamanımıza doğru Öğretmenin Sesi, Gerede'nin Sesi adı ile muayyen süreçler içersinde hizmet amacını gütmüş, zamanla süreçlerini maddesel veya kadrosal 


.nedenlerle kısa ve uzun yıllar sonra 


kapanma durumu ile karşılaşmıştır. 
Yalnız rahmetli arkadaşımız Celal 


necati güngör 
SEVGİ EKMEKTİR 


HİKAYELER 


Genel Dağıtım: TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


Faşist terör 
Suşehri'yi kasıp kavuruyor 


isimli saldırganları gözaltına alırken Belediye Başkanı Fikret Tura'nın başını çektiği bir grup Adliyeye gelerek kışkırtmalarda bulundu ve tehditler savurdu. 

Konu ile ilgili olarak ilçenin ileri gelenlerinden Nevzat Yüce ve Edip Özer isimli yurtsever kişilerin ilgililere başvurarak kışkırtıcı Belediye Başkanı hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedikleri öğrenildi. 

İlçe halkı ise MHP'li Belediye Baş- 


kanı Fikret Turan ile Savcı Cahit Gül- 


ten arasındaki sıkı ilişkilerin sonucu olarak olaylara tarafsız açıdan bakılmadığını ve Savcının yanlı davrandığını ileri sürmektedirler. 

Bazı yurttaşlar ise Kaymakam, Belediye Başkanı ve Savcının zaman zaman biraraya gelerek kır gezilerine çıktığını ve dostluklarının ileri bir düzeyde olduğuna dikkat çekmektedirler. 


Kuyruklar gün geçtikçe uzuyor 


zamlar, çiftçileri de tedirgin ederek, ihtiyaçları kadar ürün ekeceklerini bildirmişlerdir. Akaryakıt zammı yüzünden bir tarlanın sürüm’ fiyatının yükseldiğini, birlikte hesaplandığında çevreum en iyi tarlasının dahi dönüm başına 15 teneke ürün vermesinin bu masrafları karşılamadığını ileri sürmüşlerdir. 
Çiftçiler hükümetin yeni önlemler almaması halinde üreticinin perişan olacağını savunmuşlar, kısa süre- de bu darlığın giderilmemesi bu yıl kıtlığa yol açacaktır" demişlerdir. 


Üretici çiftçilerin tepkisi yoğunlaşıyor 


Örneğin önceki gün dağıtımı yapılan motorinin önceleri eş dost çevre- 
, lere dağıtılmasına karşın üçüncü aya ait belgesi olanlardan mazot alamayan vatandaşlar olmuştur. Bununla kalmayıp Ereğli İlçesine ait bir araçtan indirilen bidonlara ilçemiz Emniyet Komiserinin emriyle bir tona yakın motorin verilmiştir. Biz üreticiler olarak başta kaymakamlığımız olmak üzere konuya ivedi ve etkin bir biçimde eğilinilmesini istiyor ve görev bekliyoruz. 


Öte yandan havaların kurak gitme- ` 


si nedeniyle ilçe merkez ve çevre köylerde yağmur dualarına başlanmıştır. 


Hisar Köyü Muhtarı 


köyünün sorunları için Vali'nin 


yardımlarını bekliyor 


&ımızda program ve yardım bakı mun- dan destek olacağını söylemişti. 
Sayın Valimize ilettiğimiz şu sorunlarımız kendileri tarafından da kabul edilmişti. Camiyanı okulunun yanındaki köprü, aynı okulun elektrik tesisatı, Çatakderesi'ndeki köprü, Mühürdaroğlu Köprüsü ve okulun heyelan kısmı. Bu sorunlarımızın çözümü için valimizin gerekli yardımı yapacağına inanıyoruz." 


Çıkarken 


Selahattin Atalay 


Doğancı'nın Gerede Hakimiyet gazetesi devam etmektedir ve devam etmesin yöremizin bir basın organı olarak temenni etmekteyiz. 


Amacımız ticari olmaktan ziyade halkın demokratik, özgürlükçü görüşlerine, yaşamlarına, sosyal tutum ve davranışlarına bu yöndeki fikirlerine gazetemizde yer vermekle saygılı olacağız. Hiç bir siyasi ve kamu kuruluşu veya kişiler hissi hedeflerimiz olmayacaktır. Gazetemizde her fikir dalına, dert, dilek meşru şikayet konularına değer ve geçerlilik süzgecinden geçirmek kaydıyla yer vereceğiz. 

İlk sayımızda özet olarak gazetemiz yasal deyimi ile halkın gözü kulağı, dili olma amacını güdecektir. 


yeryüzü yayınları Isteme adresi Pk 1384 Sirkeci IST 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Proleter 


Devrimcilerin Birliği 


Genel Dağıtım: TUR-DA Cağaloğlu, Hamam Sok. No: 4, İstanbul 


ENVER HOCA, TROÇKİ'NİN İZİNDE 


| D ora yazīimızda 
E.Hoca'nın, Mao Zedung'un felsefi görüşlerine yönelttiği saldırıya değindik. E.Hoca'nın Mao Zedung'a bir başka "eleştirisi" de şöyle: 

"Mao Zedung, proletaryanın hakim rolünü tanımıyordu. ...proletaryanın rolünden bahsetmesine rağmen onun devrimde o egemenliğini küçümsüyordu. Ve. köylülüğün rolünü göndere çıkarmıştır. Mao Zedung, Japon işgalcilerine karşı bugünkü mücadelenin özünde köyiü mücadelesi olduğunu söylemiştir. ...Bu küçük burjuva teori, Mao Zedung'un 'köy şehri kuşatsın' evrensel tezinde ifade ediliyordu. ...Mao'- ya göre işçi sınıfının de-Zil, köylülüğün devrimde hakim olması zorunludur. Köylülüğün devrimde hakim rolü hakkındaki tez, Mao Zedung tarafından dünya devriminin yolu olarak vaaz edildi. 
Çin siyasi edebiyatında dünya köyünün adını taşıyan sözde Üçüncü Dünya'yı, bugünkü toplumun dönüştürülmesi için esas itici güç olarak ele alan anti-Marksist kavrayışın kaynağı bunda yatıyor. 
..' (E.Hoca Emperyalizm ve Devrim, Tiran Radyosu Türkçe Yayınlarından.) 

Enver Hoca, Mao Zedung Düşüncesini o "yıkmak" için hiç bir teorik eleştiri getirememekte ve bu zayıflığını yalan ve tahrifatla gidermeye çalışmaktadır. 


Mao Zedung'da, devrimde proletaryanın önderliği fikri "belirsiz" midir? Mao Zedung hangi eserinde devrimde işçi sınıfının değil de köylülü- gün "hakim" olmasından söz etmiştir? Enver Hoca, Mao Zedung'da proletaryanın önderliğini reddetmeyi bırakalım, 


‚muğlak bırakan bir tek 


satır. gösterebilir. mi? 
Gösteremez. Gösteremediği için de büyük ölçü- de yalana başvuruyor. 
Mao Zedung'un aşağıdaki çeşitli tarihlerde söyledikleri, Enver Hoca'ya yeterli bir cevaptır. 

"*“.Sayıca fazla olmamakla birlikte, sanayi proletaryası Çin'in yeni üretici güçlerini temsil eder, modern Çin'in en ilerici sınıfıdır ve devrimci hareketin önder gücü haline gelmiştir. 


H.Çiçek 


—..Devrimimizin önder gücü sanayi proletaryasıdır." (Seçme Eserler, C. 1., "Çin Toplumunda Sınıfların Tahlili, Mart 1926" AYDINLIK Y. s. 
17-18). 

*" .Proletaryanın siyaset sahnesinde yerini almış olduğu bir çağda, Çin'in devrimci savaşına önderlik etmesi sorumluluğu kaçınılmaz olarak Çin Komünist Partisinin omuzlarına yüklenmiştir. 
Bu çağda proletaryanın ve komünist partisinin önderliği altında olmayan ya da onun önderliğinden çıkan herhangi bir'devrimci savaş yenilgiye uğramaya mahkumdur." (age, "Çin Devrimci Savaşında Strateji Meseleleri, Aralık 1936" s. 
226). 

"r. Cih 
Çin devriminin temel itici gücüdür. Proletarya tarafından yönetilmediği takdirde, Çin devriminin başarıya, ulaşması mumkün değildir." (S.E., Ç II ”'Çin Devrimi ve Çin Komünist (Partisi Aralık 1939", s. 324) 

“Çin Cumhuriyeti, bütün anti-emperyalist ve anti-feodal halkın proletarya önderliğindeki ortak diktatörlüğü altında bir demokratik cumhunyet...olmalıdır." (age, "Yeni Demokrasi Üzerine, Ocak 1940" s. 351) 

“Şüphesiz, yeni demokrasi sistemimiz proletaryanın partisinin o önderliğinde inşa edilecektir." (S.E. 
C. MI, "Koalisyon Hükümeti Üzerine, Nisan 1945", AYDINLIK Y. 
8. 257). 

"Yeni demokratik devlet iktidarı, işçi sınıfı önderliğindeki halk kitlelerinin o anti-emperyalist ve anti-feodal devlet iktidarıdır." (S.E. C. 
IV, s. 206) 

Enver Hoca'nın keskin ve hırçın üslubu, aslında onun, "Mao hayaleti" karşısındaki çaresizliğinin bir ürünüdür. 
Enver Hoca, o kadar çaresizdir ki, Mao Zedung'- un jopon işgalcilerine karşı verilen milli kurtuluş mücadelesinin "özünde bir köylü mücadelesi" olduğunu söylemesini, Mao'nun devrimde proletaryanın önderliğini "reddetmesinin" bir kanıtı olarak gösterebili- 


proletaryası 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON RALKTIR 


SAMSUN 


ve komünist, 


yor! Enver Hoca'nın bu garip mantığının Marksizmle bir ilgisi yoktur. 
Onun gibi düşünecek olursak, "milli mesele, özünde bir köylü meselesidir" diyen Stalin'in, çağımızda milli meselenin, proletarya devrimi genel meselesinin bir parçası olduğunu inkar ettiğini de söyleyebiliriz! 

Enver Hoca, ezilen ülkelerde anti-emperyalist mücadelenin temel gücü- 


gunu, "köylülüğün, milli hareketin ana ordusunu oluşturduğu, köylü ordusu olmadan güçlü bir milli hareket olmadığı ve olamayacağı"nı (Stalin, Proletarya Devrimi Çağında MİLLİ MESELE, AYDINLIK Y., s. 87) inkar ederken sadece Mao Zedung'a karşı çıkmakla kalmıyor. Aynı zamanda o, ezen ülkelerdeki devrimle ezilen ülkelerdeki devrim arasındaki ayrılığı reddeden İkinci Enternasyonal dönekleri ile ve ezilen ülkelerdeki köylülüğün devrimci rolünü reddeden Troçkistlerle birleşiyor. Enver Hoca'da yeni-demokratik devrim perspektifi yoktur.O, yarı-sömürge, yarıfeodal ülkelerde devrimin iki aşamalı olduğunu karanlıkta bırakıyor. O, demokratik devrimin görevleri tamamlanmadan "sosyalist devrim"e geçmeyi savunan ve köylülü- gün devrimci rolüne önem vermeyi proletarya nın önderliğini reddetmek' “Sanan “TröÇki'nİn yolunu izliyor. Stalin, Troçki'yi ` eleştirirken şöyle diyordu: "Troçki'nin o(dolayr siyle muhalefetin) temel hatası, Çin'deki toprak 


devriminin ,küçümsenmesinde, bu devrimin burju- 


va demokratik niteliğinin kavranmamasında, Çin' deki milyonları kapsayan toprak devrimini hazırlayan koşullarının inkarında, Çin devriminde köylülüğün rolünün inkarında yatmaktadır" (Stalin, Milli Demokratik Devrim Çin'de devrim ve Ko- 


Bolvadin'e neden giremiyoruz 


İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Ön Asya Dilleri ve Kültürleri bölümünün öğrencileri, öğretim üyesi denetiminde 23 Nisan 1979 
günü bilimsel bir gezi düzenledik. 

Böylesi önemli bir bayramın 59. yıldönümüne rastlayan bu gezi- nin son günü, Tür'iye Cumhuriyeti sınırları .çerisinde olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesinde yemek o gereksinmemizi karşılamak için bir saat mola verdik ve küçük gruplar halinde kasaba içlerine dağıldık. Biz Bolvadin'e geldiğimizde, daha önce uğradığımız Avanos, Özkonak, Kadınhanı gibi yerlerde gördüğümüz sıcak ilgiyi bekliyorduk. 
Bolvadin halkını sindiren, kasabanın merkezini ellerinde bulunduran bir avuç zorbanın tehditleri ile karşılaşacağımızı düşünmemiştik bile. Otobüsümüzü tahrip edip, bizi öldürmekle tehdit ediyorlar. Ve söz ve hareketleri ile bizi tahrik ediyorlardı. Bu kişilerin Bolvadin Ülkücü Gençlik Derneğine ve Ülkü-Bir'e girip çıkarak bir takım hazırlıklar içerisinde olduklarını gördük. Bazılarının ise salahlı oldukları gözümüden kaçmadı. Bize saldıracaklarıÜlkücü belliydi. 


Bizim tek suçumuz ise kendilerine "Ülkücü" diyen bu sözde milliyetçi faşistlerden, yani kendilerinden olmayışımızdı.. 


Aramızda her özgür düşünceden değerli arkadaşlarımız vardı. Hepimiz barıştan * özgürlükten ve toplumsal ilerlemeden yanayız. Böylesi niteliğe sahip olmamız faşistlerin bize saldırmaları için yeterli bir nedendi. 


Bu elem verici olay Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında oluyordu. Bolvadin'de devletin polisi ve jandarması vardı. 


Fakat bütün bu olaylar gelişirken hiç bir güvenlik yetkilisinin duruma müdahale etmediğine üzülerek tanık olduk.. Ve can güvenliğimizin kalmadığı, Türk bayrağının dalgalandığı bu topraklardan kaçarcasına, onlar dakoyalarcasına uzaklaşmak zorunda kaldık. 
1920'lerde bölge halkı yigitçe savaşarak topraklarını işgal eden emperyalist devletlerin askerlerini kovmuştu. Yıllar sonra bir bayram günü bizleri, evlatlarını gene aynı yörenin insanları topraklarından atıyordu. 


Bu günün Türkiyesin- de Bolvadin tek değildir. 
Bilimin, özgür düşünce- 


nin düşmanı faşistlerin hâlâ egemen olduğu şehirlerimiz kasaba ve köylerimiz vardır mutlaka. 
Neden bütün bunlar oluyor? Demokratik hukuk kuralları ile yönetilen, herkesin gezme özgürlüğü olan bir ülkede neden Bolvadin'e giremiyoruz? Bütün bunların yanıtını yetkililerden bekliyor ve böylesi olayların yinelenmemesi için ivedi önlem alınmasını istiyoruz. Bu güzel kentlerimizin, köylerimizin halkını baskı altında tutan zorbalar ve bunlara göz yuman yetkililer hakkında yasal işlem yapılmasını istiyoruz. 


Geziye Katılan tüm öğrenciler 


İSTANBUL 


mintern'in Görevleri, Mayis 1927”, AYDINLIK Yayınları S. 102). 
Stalin'in sözde savunucusu Enver Hoca, onun Çin Devrimiyle ilgili Troçki ile tartışmasında bütünüyle Troçki'nin yanındadır. o Komintern'in sözde Savunucusu Enver Hoca, Çin devrimiyle ilgili tartışmalarda "'muhalefet''in safındadır. 
Çünkü o, demokratik devrimde köylülüğün rolünü kavrayamayarak Troçki'nin "temel hata- s1"'nı sürdürmektedir. 
Enver Hoca, devrimde proletaryanın siyasi, ideolojik ve örgütsel önderliği meselesine, işçi sınıfının sayısal çoğunluğu veya azınlığına bakarak karar veriyor. Ona göre köylülük devrimin temel gücü olursa, proletarya önder olmaktan çıkar! 
Bu revizyonist tezden hareket ederek AEP, Kamboçya Komünist Partisi'- ni tanımamıştır. Vietnamlı saldırganları "komünist" gören AEP, Kamboçya'da işçi sınıfının olmadığı gerekçesiyle 


Kamboçya Komünist Partisi ile ilişki kurmamıştır! 


Mao Zedung'un teori ve tezlerine karşı çıkmak ve onları "çürütmek" hırsı yüzünden Enver Hoca, ÇKP içindeki oportünist çizgilerle de paralelliğe düşmektedir. 
Enver Hoca, Mao Zedung'u devrimde köylülüğün rolünü abartmak ile suçlarken oportünist Cen Du-siyu ile birleşmektedir. Cen" Du-siyu, köylülere, "başıbozuk bir sürü", "tutucu", "devrime katılmaya isteksiz” diye hakaret ediyordu. Ama devrimin pratiği gösterdi ki, "devrime katılmaya isteksiz" olan köylülük değil Cen Du-siyu'nun kendisiydi. 

E.Hoca, ÇKP'nin 1935'ten sonra, yani Mao Zedung'un marksist çizgisinin partiye hakim olmasından sonra "antimarksist" olduğunu keşfederken 1935 öncesi 


ISTANBUL 


, mücadelesiz 
; önderliği; Guo mindang'a 


oportünist çizgileri aklamaktadır. Özellikle 1931-35 döneminde ÇKP'nin önderliğini ele geçiren ve devrime büyük zarar veren Vang Ming'in fikirleri, Enver Hoca'nın fikirlerine çok benzer. 
Tıpkı E.Hoca gibi, kerdisini "yüzde yüz Bolşevik" olarak ilan eden Vang Ming, Çin devriminin iki aşamadan geçmesi gerektiğini ve zorunlu bir aşama olan demokratik devrim tamamlanmadan, sosyalist devrime geçilemeyeceğini kavramiyordu. Vang Ming'in maceracı çizgisi SONUCU ÇKP'nin kurtarılmış bölgelerdeki kuvvetlerinin yüzd doksanı ve'diğer bölgelerdeki kuvvetlerin hemen hemen tamamı yok edildi. Devrimci üs bölgeleri kaybedildi ve Kızıl Ordu büyük tehlikeler atlattı. Vang Ming de E.Hoca gibiydi. Çin devriminin dostlarını ve düşmanlarını kavrayamamıştı. İttifaklar siyaseti yanlıştı. Köylülüğün devrimci rolünü inkar ediyordu. 
1931-35 döneminin 
"sol" oportünisti Vang Ming, 1937'de Çin devrimi yeni bir döneme, Japonya'ya Karşı Direnme Savaşı dönemine girdiğinde bu kez "sol"'dan sağa çarketti. Bu kez de aşırı sağcı oportünist bir çizgi izledi. Japon saldırganlarına karşı birleşik cephe sorunu gündeme geldiğinde Guomindang'- in kuyruğuna takıldı. Birleşik Cephe içinde ÇKP'- nin bağımsızlığı ve insiyatifi elden bırakmama ilkesini bir yana attı. Partisinden daha çok Guomindang'a güvendi. O, ittifakı ve 


teslim etme siyasetini savunuyordu. Böylece geçmişteki Cen Du-siyu çizgisiyle birleşti. Onların mantığına göre, madem devrim burjuva “Gmokratik (nitelikteydi, öyleyse devrime burjuvazi önderlik etmeliydi! 


Günümüzde milli bağımsızlığın o savunulması mücadelesini burjuvaziye teslim eden AEP takipçileri de aynı revizyonist çizgiyi sürdürüyorlar. 


Gedikpaşa'dan Kundura İşçileri: Yapıştırıcı olarak kullandığımız süliksiyonlar hayatımızı tehdit ediyor 


Biz ekmeğini her türlü sosya) haklardan mahrum olarak kazanmaya çalışan kundura işçileriyiz. Son günlerde piyasanın başibozuk olmasından faydalanan bazı süliksiyon fabrikaları süliksiyon içindeki zehirli madde olan benzolü hayatımızı tehdit edercesine fazlalaştırdı. Her yönü ile denetimsiz olan, kundura işçilerinin her geçen gün hayatlarını kısaltan bu ilaçlara bir çare bulunmasını ümit eder, belediye zabıtalarının bu ilaçları da kontrol etme zahmetine katlan- 


malarını rica ederiz. 


Bizim çalıştığımız atölyede Derby ilaçları kullanılmaktadır. 


Barutlu sigara yakan askerin yüzü yandı 


10 Nisan 1979 tarihinde Samsun Tekelinden alınan Birinci sigarasının içine barut yerleştirilmiştir. 

Bir asker tarafından yakılan sigara patlamış ve bu patlamanın sonucunda askerin yüzü yanmış ve derileri yüzülmüştür. Gerek Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'yı gerekse tüm yet- 


kilileri uyarıyoruz. 


Sigaraların içine yerleştirilen patlayıcı ve yanicı maddeler çeşitli halk kesimine yapılan bir şaka mıdır? Yoksa huzursuzluk yaratmak, halkı tedirgin etmek isteyenlerin yaptığı bir şey midir? 


Her iki durumda da ciddi ve önemli önlemler 


alınmalıdır. Sigaraların içerisine konulan bu maddelerden medet umanlar ve art niyetliler tespit edilmelidir. Ayrıca haklarında işlem yürütülmeli ve hesap sorulmalıdır. Tüm yetkili makamların bu konuda titizlik göstereceği inancındayız. 


Bir grup okuyucu, 


m n 


Geçtiğimiz 4 
Hafta 


Hükümet sorunu ve 


TKP 


Geçtiğimiz hafta;sıkıyönetim oylaması tartışmalarıyla başladı. Bir ara oylama kritik bir hal aldı. Fakat, CHP'lilerin bir-iki istisna hariç aynı doğrultuda davranması, bu durumu değiştirdi. 

Bazı çevrelerin beklediği olmamıştı. Parti merkezi kesin tutum alınca bütün CHP'liler buna uyuyofdu. Aynı çevreler, CHP'nin TKP tarafından etkilenen kesimlerinden bir kopma da bekliyorlardı. Fakat, bu bekleyiş de tam aksi sonuç verdi. İstifa eden üç CHP'li hükümetin bölücülük karşısında etkin önlem almadığını söylüyorlardı. 

Oylamada MHP'nin tutumu da dikkat çekiciydi. MHP, son ana kadar olumsuz oy kullanacağını belirtiyordu. MHP'nin hesabı bir seçenek ortaya çıkmadan bir an önce hükümeti düşürmekti. 
Türkeş, hâlâ yeni bir MC'nin gerçekleşeceğini umuyordu. Hükümetin sıkıyönetim oylamasında düşmeyeceği görüldü. Bunun üzerine MHP'nin tutumu da değişti. AP ve MSP kırmızı oy kullanırken, MHP sıkıyönetimi karşıya almama endişesinden beyaz oyu dayadı. ı 

Demirel ise gerçekçiydi. AP Genel Başkanı gezi sırasında “koltuğa, ancak sağlamlaşınca otururum" şeklinde konuştu. MSP'nin AP hükümetini dışardan destekleme teklifini bile kibarca geri çevirdi, bekliyordu. 

Üç CHP'linin istifasıyla mecliste oy dengesi de değişmeye başlıyordu. MSP'nin hesabı, bu denge durumunda anahtar rolünü yeniden oynamaktı. 
Ama artık, bu oy hesaplarıyla hükümet kurulamazdı. Zaten var olan da sürdürülemiyordu. 

İşte “Ecevit, bir hükümet kurmuştu. Ama, TKP'yle sınır çekmeme tutumu, en sonunda salt çoğunluğun da yitirilmesi tehlikesini doğuruyor- 


du. 

Artık Ecevit'e dört bir taraftan TKP'ye sınır çekme çağrıları yapılıyordu. Hafta sonunda TKP' nin bazı parlamenterlere yaptığı CHP'den kopma çağrısı da böyle bir yönelime karşı şantaj yapma amacını taşıyordu. Doğu Perinçek binlerce yurttaşın katıldığı toplantılardan sonra Adana'da Türkiye'nin ihtiyacının Sovyetler Birliği'nin yıkicılığına ve faşist teröre karşı milli birlik hükümeti olduğunu söylüyordu. Perinçek, Ecevit'e böyle bir hükümetin kurulması için çağrı yapmasi önerisini getiriyordu. Bu öneriden iki gün sonra TKP'nin CHP'ye karşı şantaja başvurması, Türkiye'deki birbirine tamamen zıt iki ana mihrakı belirliyor- 


du. 

Bu satırları yazarken, DİSK mitingi sorunu da belli bir aşamaya ulaştı. DİSK yönetimini Taksim'de miting yapması için kışkırtan TKP, rotasını İzmir'e çevirdi. TKP, İzmir'de yapacağı mitingde CHP'li bazı milletvekillerini etrafında toplamayı umdu. 

CHP yönetiminin şin.di bu şantaj ve itaktiklere karşı nasil bir tavır alacağı bekleniyor. 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) İngiliz Parlamentosunu oluşturan meclislerden biri. 2) 
1963 yılında ölen, dünya 
çapında üne sahip büyük :Jal£lalz bizi bir şairimiz.3) Tersi ka- 3K |/ | W oiie vuşma - Gelecek (eski dil) - Alora) Tersi kişi. 4) Belirsiz geçmiş zaman - Yapağısı ahnmamış hayvan derisi - Kimyada Sodyum'un simgesi. alalar o! 
5) Tersi 'bol' karşıtı - Tanrı. 6) Tersi misafirler - Söz. 7) Tersi eski dile su - Yönetmen. 8) Sağlığı bozuk olan kimse - Tersi genişliği - Tersi bir müzik aleti. 


NARI 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Hereketli sularda meydana gelen, suyun dönme hareketi, girdap. 2) İllerdeki en büyük mülki amir - Bir tür kalın kumaş. 3) Çiğneyici dişlerimiz - Tersi yalın, yalnız. 4} Mustafa adının bir söyleniş tarzı. 5) Kilometrenin ksa yazılışı - Adçekme. 6) Tersi değer, fiyat - Bir soru sözcüğü. 7) Efsaneleri inceleyen bilim. 8) Yankı - Nefret. 9) İngilizcede 'bay' sözcüğünün kısaltması - Kimyada Toryum'un simgesi - Tersi müzikte 'dur' işareti. 10) Ortak Pazar'ın simgesi - Tersi yaşamayan. 11) Belirli ölçülere uygun olan, tekbiçim. 12) Zayıflık, tutku. 


NORODOM 


ISIK YA NEVI 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önüme 


Aydınlık fi 


ABD ve SSCB Devlet Başkanları Carter ve Brejnev SALT - 2'yi imzalamayc 


hazırlanıyor, ama silahlanma 


yarışını da elden bırakmıyorlar 


SALT-2 anlaşması 


metninin hazırlandığı bildirildi 
©İmza töreninden sonra iki ülke yetkilileri bir kez 


daha görüşecek 


WASHİNGTON 

Washington'da yapılan bir açıklamada, ABD ile SSCB, arasında imzalanacak SALT—2 anlaşmasının metninin hazırlandığı ve metin üzerinde son redaksiyonların yapıldığı bildirildi. 

* Ancak Carter ile Brejnev'in katılacakları zirve toplantısından önce, ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile Sovyetler Birliği'nin Washington Büyükelçisi Anatoly Dobrynin arasında hiç değilse son bir görüşmenin yapılacağı Washington siyasi çevrelerince belirtiliyor. 

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Sovyetlerin şimdilerde Yahudilerin ülkeden ayrılmasına daha çok izin verdiğini böyle bir tutumun Carter yönelimini olumlu bir şekilde etkilediğini belirttiler. Yetkililer bu türden girişimlerin sonucunda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artacağını ve Carter'in.Brejnev'le görüşmesi sırasında bu konuyu Kongreye getireceğini kaydettiler. 

Bu arada takas edilen Sovyet muhalifi Aleksandr Giusburg SALT—2' nin imzalanmasının yaklaştığı sırada Sovyet yöneticilerinin muhaliflerle, casusluk olaylarından tutuklu Rus diplomatlarının değiştirilmesini, Moskova'nın "taktik nitelikte bir jesti" olarak değerlendirdi. 


| BAHA TARGÜN 


Carter, başkanlık süresini 6 yıla çıkarmayı düşünüyor 


WASHİNGTON (AA) 
ABD Başkanı Carter, ABD Başkanının altı yıllık bir süre için bu görevde kalması gerektiğini düşünmeye başladığını söyledi. Carter, başkan olduktan sonra değil, son zamanlarda bu şekilde düşündüğü. 
nü ve bir Anayasa değişikliği ile bunun gerçekleşebileceğini kaydetti, 


UPI ve Ajansın Gazete Danışma Kurulu yayın yöneticileri ile yaptığı konuşmada Carter, ilk görev sırasında bir başkanın hareketinin siyasal kuşkuyla karşılandığını söyledi. 


ABD Başkanları en çok iki kez olmak üzere dörder yıllık süreler için seçiliyor. Geçmişte bu sürenin bir dönemle sınırlandırılması istenmiş, ancak Kongre bunu reddetmiş- 


Kurt Waldheim 
Pekin'e geldi 


PEKİN (AA) 

Vietnam'daki ziyaretini tamamlayan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, beraberinde bir BM Heyeti ile Pekin'e geldi. 

Kurt Waldheim, Çin Dışişleri Bakanı Huang Hua ve Bayan Hua tarafından karşılandı. Hua ile havaalanında kısa bir görüşme yapan Waldheim, Çin'de dört gün kalacak. 


Toplama kampı katilleri 


beraatetti 


Bugün Polonya sınırları içinde bulunan en büyük NS-toplama ve yokketme kamplarından biri olan Mayda. 
nek'te görev yapmış ve en az 250 
bin! insanın yakılmasında payı olan dört frev geçtiğimiz hafta Düs seldort'ta beraat etti. 

Dördünün de» Maydanek'te görev yaptıkları kesindi. Hele korkunç bir kadın gardiyan olarak adı duyulan Charlotte Maier, bugün bile tavırları ile ne olduğunu gösteriyordu. Bu eski gaddar gardiyanın faşist Alman Partisi NPD tarafından Avrupa Parla. 
mentosuna. aday gösterilmesi de caba 

Duruşmalar dört seneye yakın bir zamandan beri sürüyordu. Beraat kimsenin aklından geçmedi. Yaş ortalamaları 65 civarında olan sanıkla. 
rın müebbete mahküm edilmelerini de kimse beklemiyordu. Belki ceza yeseler, yaş hadleri, olayın çok eski bir tarihe dayanması, vb. yüzünden içeri bile girmeyebilirlerdi. Ama beraat? Hele Holocaust'dan sonra? ! 

Yargıçlar delil yetersizliğini beraat kararlarına neden gösterirken, bir çok insan, 200 şahidin dinlenmesi ve binlerce sayfalık raporların hazırlanması için harcanan dört seneye ve 10 
milyon marka acıyor. Hele bu paranın bir kısmı faşist avukatların ceplerine gidecekse! 

"Yargıç şüphedė kalırsa sanık lehine karar vermelidir." diyor bir Alman yasası ve bu davada da yargıçların buna göre davrandıkları ileri sürülüyor, 

Dört bir yandan protestolar geliyor. 


NEO—FAŞİSTLER, SAHTE SOLCU TERÖRİSTLERİN METOTLARINI UYGULUYOR. "i 
Bir zamanlar Almanya dışından, RAF'lı teröristlere "Hitler'in çocukları" derlerdi.RAF'n "Kızıl Ordu Fraksiyonu" demek olduğuna bakarak lcu''luğuna inanan bizler de, "Solcu''lara yapılan bu inanılmaz harekete kızar dururduk: Yanlış yolda da olsalar, halka hizmet etmek için çalışıyorlar, onlara böyle saldırılır m 


MD. 

Bugün RAF'ın on seneye yakla- an geçmişinden iki türlü ders çıkarııyor: Birincisi gerçek devrimcilerin 


FALMANYA 


çıkardıkları tarihi ders, terörizmin bir kez daha iflası. İkincisi de Neo-faşistlerin çıkardıkları güncel ders: RAF'ın eylemlerinden öğrenme. 

Federal Almanya'da Neo-faşistlere karşı alınan ciddi tedbirlerden sonra nihayet bir kaçı suç üstü yakalandı ve içeri atıldı. Kimi hazırladığı saldırı planlarıyla yakalandı, kimi de kışlalardan çalıp biriktirdiği silah ve cephaneyle. z 


Bunlardan biri de Frankfurt'ta tutuklu bulunan muvazzaf asteğmen 
36 yaşındaki Manfred Heidenfelaer. 
Orduda görev yapmış olan paraşütçü asteğmen, faşist planlarına dahil kışkırtma eylemleri hazırlarken, kendi yazdığı "Haftalık Yahudi Gazetesi” ile yakalanır. Yakalanacağını anladığında elindeki gizli adres ve belgeleri imha eder. 

Cezaevinden gizli olarak dışarı göndermeye çalıştığı mektubunda yandaşlarına şöyle demektedir Heindenfelder: 

"Sık sık el ilanları dağıtın, gazetelerde adımızı duyurun, yoksa bütün gayretlerimiz boşa gidecek. Özel konularda yazılar yazın: İsrail'e para vermeye son! Bizim çocuklarımız kitle katilleri değildir! Siyonistlere'ölüm! 

"Gençlik kendine örnek olacak liderler görmek istiyor. İdealistler, idoller görmek istiyor. İşte şimdi hapishanelerde bir kaç kişi var. Bunları kahramanlaştırın, yüceltin, olumlu henhangi bir şekilde yükseltin... 
Haydi artık iş başına, artık uyumayın! Yoksa bu kez de nasıl çalışıldığını gene bize solcular gösterecek. 

"Biz-siyasi tutuklular-isyancılar ve ABD işgalcilerine karşı savaş esirleriyiz. Bunu RAF da denedi. Savaş esirlerinin adi canilerden daha cok hakları var." 

Heidenfelder mektubunda, devletin "Durağan ve gizli terörüne karşı aynı terörle karşılık vererek" durumun halk için açık bir hale getirilmesi gerektiğini anlatıyor. 

Bizim aklı evvellerin kulakları çınlasın! Hani şu Alman in ei eli diği son sözlere bir de halkın böylece silahlı mücadeleye hazırlanacağını eklese bizim sahte solculardan ayırmak bayağı güçleşecek..., 


0) mill 


NR 
| 


İran'da azınlık 


iyetlere bölgesel 


önetim hakkı 


veriliyor 


TAHRAN (AJANSLAR) 

İran Başbakanı Mehdi Bazergan, bölgelerle (eyalet) ilgili hükümet işlerinin büyük bir bölümünün bölge yönetimleri tarafından yapılmasını istediklerini söyledi 

Arap azınlık (Kuzistan) heyeti ile görüşen Bazergan, bölge işlerinin yürütülmesinde merkezi hükümete yardımcı olmaları gerektiğini, hükümetin de bu yönde çalışma” lar yapacağını belirtti. Arap heyeti de ülkenin milli savunma, dışişleri ve uzun vadeli ekonomik kalkınma programlarında merkezi hükümetin egemen olmasını, ancak diğer konularda azınlıklara daha çok söz hakkı verilmesini istedi 


ANAYASA TASLAĞI 


Tahran'da yayınlanan "Kayhan" azetesi ,Cumartesi günü İran Anayasasının taslağını yayınladı. Taslakta tüm banka ve sigorta şirketlerinin devletleştirilmesi öngörülmekte, devlete, ağır sanayi ve tarım kuruluşlarına el koyma hakkı vermektedir. 

Reuter ajansının bildirdiğine göre taslakta sağ ya da sol tüm muhalefet partileri yasa dışı ilan edilmekte ve partilerin İslam Cumhuriyeti esaslarını kabul etmeleri istenmektedir. Yeni Anayasaya göre bir "'Muhafızlar Konseyi'' kurulacak, çıkacak tüm kanan lar, bu konsey tarafından İslam yasalarına uygunluğu açısından incelenecek. 88 maddelik Anayasada basın özgürlüğü sağlanacağı, sansürün kaldırılacağı, ancak yıkıcı, ahlaka ve İslam kurallarına aykırı ve halkı küçük düşürücü yayınlara 


karşı çıkılacağı belirtilmektedir. 
Yeni Anayasa kadın 


ve erkeğe eşit haklar tanımakta, sendikaların kukuruluşu serbest bırakmakta, sıkıyönetimi, işkenceyi, telefonların dinlenmesini ve mektupların okunmasını yasaklamaktadır, 


NAGADEH 
ANLAŞMASI 
İran Kürdistan Demokratik Partisi Birinci Sekreteri o Abdurrahman 


Kasımlı, Umuriye (eski Rızaiye) kentinde Azerilerle Kürtler arasında 


yedi maddelik bir anlaşma imzalanarak, tutukluların tümüyle serbest bırakıldığını, mültecilerin Nagadeh'e dönmesinin serbest olduğunu ve kent içinde silah taşımanın yasaklandığını bildirdi. 
Kasımlı, bir Azeri-Kürt komisyonunun yaklaşık 
300 kişinin ölümüne neden olan olayları araştıracağını da belirtti. 


DEVRİM GENEL 
SAVCISININ 
SAĞRISI 

Bu arada İran Devrim Genel Savcısı Mehdi Havadi ülkenin sınır bölgelerinde o yaşayan halka bir çağrı yayınlayarak, Şah dönemi yetkililerinin ülkeden kaçmalarına engel olmalarını istedi. 
Genel Savcı Havadi, radyoda yaptığı bir konuşmada Şah dönemi yetkililerinden bazılarının ülke dışına kaçmak üzere 


dağlarda o beklediklerini belirtti. Havadi, bu kişi lerin yakalanarak, yel 


kililere teslim “edilmesini istedi. 


HOMEYNİ'NİN 
AÇIKLAMASI 
Öte yandan Ayetullah Homeyni bir açıklama yaparak, Radyo ve Televizyon Kurumu Ge nel Müdürü hakkında, torunu tarafından ileri sürülen suçlamalara katılmadığını bildirdi. Homeyni'nin torunu Said Hüseyin Homeyni Radyo ve Televizyon Genel Müdürünü, Şah döneminde olduğu gibi, haberlere sansür uygulamâkla suçlamıştı. 


yetkililerini yakalamaya çağırdı 


© Anayasa taslağında basın özgürlüğü sağlanırken, sağ ya da sol partilerin İslam Cumhuriyeti esaslarını kabul etmesi şart koşuluyor 


© Devrim Genel Savcısı sınır bölgelerindeki halkı, 


kaçmaya çalışan Şah dönemi 


SUDAN DEVLET BAŞKANI NUMEYRİ: 


HARTUM/ŞAM 
KAHİRE 
Cadar. Deviet Raşkanı Cafer El Numeyri, “El Eyyam" ve "Ukaz" adlı gazetelerde Pazar günü yayınlanan demecinde, Mısır-İsrail anlaşmasının "Orta Doğu'da barışa doğru bir adım oluşturduğunu, fakat sorunun önemli bir bölümünü ihmal ettiğini" söyledi. Numeyri sözlerini şöyle sürdürdü: 
"Bu anlaşma, yalnız 


Mısır'ı ilgilendirmektedir. Sudan aşağıdaki ilkelere sadık kalmaktadır: 

“1— Barışın temeli, FKö'nün temsil ettiği Filistin halkının sorununa bir çöziim aranmasıdır, 

“2— Israil, işgal altındaki Arap topraklarından çekilmeli ve Filistin hal kının meşru hakları güvence altına alınmalıdır 

”3— Barış, uluslararası hukuk çerçevesinde Cenevre'de müzakere edilmelidir." 


ABö VE BLOKSUZLAR MISIR'I ÜYELİKTEN ÇIKARMIYOR 

"Körfez Haber Ajansı Cumartesi günü, ABÖ ve Bolksuzluk hareketinin İsrail'le barış anlaşması imzaladığı için Mısır'ın üyelikten çıkarılması ö nerisini reddettiğini bil dirdi 

Ajansa göre, iki örgütün temsilcileri, Mısır'ın İsraille barış anlaşması imzalamasının kendileri 


"Mısır-İsrail Anlaşmas; sorunun önemli bir münü ihmal ediyor” 


© İsrail yeniden Lübnan” a saldırdı © ABÖ ve Bloksuzlar Mısır” ı üyelikten çıkarmıyor 


söylediler, 

öte yandan Körfez 
Haber Ajansı, Mısır-İsrail barış anlaşmasından dolayı Kuzey Yemen'in de Mısır'la ilişkilerini kestiğini bildirdi İSRAİL'İN SALDIRISI 

Lübnan Radyosu Pazar günkü yayınında İsrail topçusunun Cumartesi gecesi Lübnan kıyılarını yeniden top ateşine tuttuğunu bildirdi. 

Bu arada Güney Lübnan'da İsrail desteğindeki 


BM Deniz Hukuku Konferansı çalışmalarını tamamladı 


© Süper devletlerin deniz zenginlikleri tekeline son verme mücadelesi konferansın ana konusu idi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Birleşmiş Milltetler Deniz Hukuk Konferansı Dokuzuncu Dönem çalışmaları sona erdi. Cenevre'de beş haftadır süren toplantılara 139 ülkenin temsilcileri katildi. 

Konferans sonunda alinan kararlar arasında, Okyanusların kirlelilmesine karşı ortak mücadele, gelişmekte olan ülkelerde deniz araştırma merkezleri kurulması ve denize kıyısı bulunmayan ülkelerin »uhil ülkelerinde balık stok etmesi için *Rolaylıklar sağlanması da bulunuyor. 


ÜÇÜNCÜ DUNYA VE 
SÜPER DEVLETLER 


1973 yılından beri sürmekte olan Konferansın ana konularından biri olan deniz yalaklarırın işletilmesi konusunda da bazı ilerlemeler sağlandığı, ancak bu konudaski temel ayrılıkların henüz çözülemediği 


emperyalisi ülkeler tarafmdan yağmalanmasına ve tekel altında lululmasına karşı çıktılar. 4 bin melre derinlikteki manganez, nikel, kobali ve bakır gibi değerli madenlerden eşit ve adil .bir biçimde yararlanılmasını isteyen yoksul ülkeler, bu konuda yetkili bir uluslararası kurul oluşturulması talebini o tekrarladılar. 
Gelişmekte olan ülke temsilcileri, deniz dibi zenginliklerin aranması ve işlelilmesi ile ilgili teknolojinin de emperyalist ülkelerin tekelinden kurlarılması konusundakı önerilerinde ısrar ettiler. 

Buna karşılık, deniz zenginlikleri üzerinde tekel kurmuş "ulunan süper dev letler, Üçüncü Dünyanın bu isteğine karşt olu nsuz tutumlarını sürdürdüler. 

Deniz Hukuku Konferansı Dokuzuncu (op'ınlısında alınan kararlar 400 maddelik bir bildiri halinde toplandı. Henüz yayın! umayan bu bildiri, New York'ta yapılacak olan, gelecek olurumda bir tez mel olarak ele alınacak: Bildiride özel- 


ile bir ilgisi olmadığını A Said Haddad kuvvetleri ile BM Barış Gücü arasında yeniden çatışmalar meydana geldi. Bu arada Haddad'a bağlı Falanjist birlikler Filistinlilere ateş açtı, Bunun üzerine | karşılıklı ateş teati edildi, , | Öte yandan Şam'da bir açıklama yapan bir FKÖ sözcüsü Filistin gerillalarının İsrail'deki Li- da kentinde bir kereste | fabrikasını havaya uçur- o 


nularma geniş yer verildi o Bildiri duklarını ve büyük bir metninde kıta sahanlığı konusuna da de- yangının meydana gel- | ginildiği bildiriliyor. diğini bildirdi. 

Konferansın kapanış konuşmasını ya- İSRAİLGEMİSİ pan Başkan Hamilton Shirly, üzerinde an- SÜVEYŞ'TEN aşma sağlanan metnin şimdilik hiç bir ül- GEÇİYOR 


İsrail makamları 25 yıl sonra ilk kez bir İsrail gemisinin Süveyş kanalın- dan geçmek üzere Eyat limanından ayrıldığını bildirdiler. 4500 tonluk Eşhod yük gemisi, 22 kişilik mürettabatı ile bu "tarihi yolculuğu gerçekleştirecek. Gemi,yük taşımadan bu işi yapacak 

Çarşamba günü Sü- 


ke için bağlayıcı nitelik taşımadığını belirtti. 


ABD DELEĞESİNİN AÇIKLAMASI 


Konferans konusunda görüşlerini açıklayan ABD delegesi Elliot Richardson, özellikle çevre kirlenmesi konusunda sağlanan görüşbirliğini övdü, ancak çözülmesi son derece güç bir çok sorunun hâlâ or lada durduğunu belirtti. Richardson, özellikle finansman, teknoloji transferi, kurulacak bir Ruruldaki oy dağılımı ko 


veyş'te seyretmesi beklenen yük gemisi Mısır-İsrail barış anlaşması uyarınca Süveyş'ten geçiyor. 


nularında anlaşma sağlamanın güçlüğü: ne dikkat çekti. 


Denizdibi zenginlikler konusunda ABD 


«bildirildi. Danizlerin, tüm insanlığın ortak mal: olduğunu tespit eden Birleşmiş Mil- 
, Jeller, kararmı hatırlatan Üçüncü Dünya wkeleri, deniz gibi zenginliklerin büyük 


Carter :"Rodezya seçimleri olumlu bir adımdır” 


WASHİNGTON (AA) 
ABD Başkanı Carter, Rodezya'da yapılan seçimlerin "olumlu yönde atılmış bir adım olduğunu" ileri sürdü. Cörter basına yaptığı bir açıklamada, her şeye rağmen, yeni bir hükumet kuruluncaya kadar seçimlerle ilgili bir Yargıya varmamak gerektiâini de öne sürdü. ABD Başkam, Amerikan yasalarına göre bile, yeni bir hükümetin kurulmasını bekle. 
meden seçimler hakkında değerlendirme yapılamayacağını iddia etti, BIR GÜNDE 49 öLÜ 
Ote yandan Rodezya askeri kaynakları bir açıklama yaparak, son 24 
saat icinde ülkede meydana gelen çatışmalarda 49 kisinin öldüğünü bildir dı, 


Liberya 3 Rus diplomatını sınırdışı etti 


MONROVİA (THA) 
Resmi kaynakların / bildirdiğine göre, Liberya, Sovyet-Liberya iyi ilişkilerinin sürmesi arnacıyla Sovyet elçiliğinde görevli üç kişiyi Sinir dışı etme karari aldı. 


Bugün ülkeyi terketmesi gereken Rus Diplomatlar, Elçilik Birinci Sekreteri Vladimir” Poperchny, ateşe Mikahil Timoshkine ve #lçinin $0- förüdür. 


Gözlemciier, Liberya hükümetinin bu kararının nedenini, bu ay pirinç fiyatlarına zam yapılmasının açıklanması üzerine çıkan karışıklıklardan sorumlu olanlarla bu diplomatlar arasında bir ilişki Ipulunrmasına bağlıyorlar 


Milli savunma 


güçlendiriliyor 


1979 yılı için öngörülen silahlanma programını gerçekleştirebilmek için İsviçre hükümeti,l 44 milyar Franklık bir bütçe . önerisini parlamenvonun oyuna sunuyor. "Ordu 80" diye adlandırılan genel plana uygun olarak, İsviçre giderek ordusunun silahları.i yeniliyor ve savunmasını güçlendirmek için önlemler alıyor. 

İsviçre Savunma Bakanı Gnaegi geçtiğimiz günlerde Bern Kantonu Subavlar Derneğinin yıllık olağan kongresinde, yurt savunması üzerine bir konuşma yaptı, Bakan Uluslararası siyasi durumun yarattığı güvensizlik ortamında İsviçre'nin daha iyi bir savunma siyaseti uygulamak için çabalarını artırması gerektiğini vurguladı. Gnaegi savaşlar ve buhranlarla sarsılan bir dünyada milli savunma siyasetinin amacının İsviçre Konfederasyonunu korumak olduğunu söyledi. 
Savunma Bakanı son altı yılda kuvvet dengesinin batılılar aleyhine geliştiğine dikkati çekti. Hükümetin dünyadaki siyasi durumu her zaman olduğundan daha uyanık izleyerek, ülkenin güvenliği için aldığı önlemleri bu duruma söre tespit ettiğini belirtti. Gnaegi sözlerine devamla milli savunma Kavramını şu şekilde açıkladı: “Milli Savunmanın en önemli görevi savaşı önlemektir. Ordu muhtemel bir saldırgana karşı güçlü bir hasım olarak görününerek saldırganı niyetinden caydırabilir." A 

Parlementoya 1979 yılı için sunulan silahlanma programının ağırlık merkezini uçaksavar silahları ve tanklar oluşturuyor. Silahlanma için avrilan fonun yarısından fazlası 200 adet tank alımına harcanacak, M 109 tipinde Amerikan tanklarının parçala- 


İSVİÇRE rının bir kısmı İsviçre'de imal edilecek. 


Öte yandan İsviçre uçaksavar gücünü artırmaya büyük önem veriyor. 
Bilindiği gibi İsviçre dağlık bir ülke olduğundan saldırgan piyade birliklerinin harekatına karşı doğal bir avantaja sahip. Fakat özellikle Alp dağlarıyla çevrili güneyde ülkenin candamarı elektirik enerjisini sağlıyan barajlar bulunmakta. Uçaksavar birliklerinin ağırlık merkezi bu bölgeye kaydırılmış. Bu yüzden İsviçre uçaksavar silahlarını modernleştiriyor. 
Uçaksavar toplarını elektronik aygıtlarla donatarak hedefi bulma yeteneklerini artırıyor. Buna paralel olarak uçaklar ile yerdeki birlikler arasındaki taktik desteği artıracak haberleşme sistemi geliştiriliyor. İsviçre uçakları, radarlar vasıtasıyla düşman uçaklarının varlıklarını yerdeki birliklere iletecek ve ortak savunma yapacaklar. 


İsviçre'de hükümetin orduyu güçlendirmek için yaptığı harcamalara karşı çıkanlar var. oAnti-militarist, barışsever kisve altında bazı sahte sol gruplar milli savunmanın gereksiz olduğunu ileri sürüyorlar. Özellikle geçtiğimiz ay Zürih'te ordunun şehir içinde yaptığı tatbikatı "ordu Zürih'i işgal ediyor” diye nitelendirerek kamuoyu yaratmaya çalıştılar. 
Geçen ayın en çok sözü edilen Zürih şehir içi tatbikatı, ordu ile halkın ortak hareket etmesi amacını taşıyordu. Nitekim halktan 80 bin kişinin, bu tatbikatı aktif olarak izlemesi milli savunmanın gerekmediği görüşünü ileri sürenlerin haklı olmadıklarını gösterdi. 


“likle acık denizlerdeki ve ökyanuslarda- 
“ ki madenlerin aranması, işletilmesi ve diğer deniz ürünlerinden yararlanılması ko- 


tarafırtdan Kongreye sunulan öneri ise Üçüncü Dünya ülkeleri tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti. 


Le Monde gazetesinin merkezinde bir bomba patladı 


PARİS 
———— 


Dünyaca ünlü Fransız "Le Monde" gazetesinin Paris'teki merkezinde Pazar sabahı büyük bir patlama oldu. Can kaybı- nin «olmadığı, patlamada büyük hasar meydana gel- 


Arjantin'de genel grev yapıldı 


QITO (AA) 
Ekvatorlular 9 yıllık askeri yönetime son vermek için dün sandık başına gittiler. Yapılan genel seçimde 69 parlamento üyesi ile Cumhurbaşkanı belirlenecek. 

Yerel saatle 18.00'de bitecek seçimlere 2 milyonun üzerinde seçmen katılacak, Seçimlere katılmanın zorunlu olduğu Ekvator'da, askeri yönetim, seçim sonuçlarına saygı göstereceğini ve ulusal bağımsızlık günü olan 10 Ağustosta iktidarı yeni hükümete devredeceğini vadetti. 

Devlet Başkanı ve Parlamento üyeleri beş yıllık bir süre için seçilmekte- 


Ekvator'da 


genel seçimler yapıldı 


BUENOS AİRES (AA) Arjantin'de 20 sendikanın çağrısı üzerine, Cumartesi günü binlerce demiryolu ve fabrika işçisi hükümetin ekonomik po- 


litikasını protesto için genel greve gitti. 

Üç yıllık askeri yönetime karşı ilk genel 


grev sonucu, Buenos Aires'te 750 bin kişinin yararlandığı demiryolu hattında banliyö seferleri durdu. Otomobil fabrikalarında üretime ara verildi. Trenlerin çalışmaması nedeniyle de binlerce insan işine gidemedi. 

Bu arada 20 sendika lideri "Ulusal protesto günü" çağrısını geri almayı reddettikleri için geçen Pazartesi gecesi sendika merkezlerinde tutuklanmışlardı. 


di ve çevredeki binaların camları da kırıldı. 
Olaydan sonra telefonla ihbarda bulunan birisi, bombayı binaya "Yahudi işgaline karşı Fransız savaşçıları birliği"'nin yerleştirdiğini 


“ÇOCUKÇA BİR 
HAREKET" 

Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat Mısır-İsrail barış anlaşması nedeniyle Arap ülkelerinin Mısır'la ilişkilerini kesmesini Çocukça bir hareket" olarak niteledi, 


Sedat İsmailiye'de yaptığı bir konuşmada, Arap liderlerinin kendi 


ülkelerinde utanç verici bir durumda olduklarını ve Mısır'ın refah devri- ne gireceğini iddia ederek ülkesinde en ileri demokrasiye yer verileceğini söyledi. 


söyledi. 
AN ANA 2 


kıtadan 


KISA HABERLER 


Çin Dış Tica 
Yunanis 


Bir Avrupa gezisine Halk Cumhuriyeti Dış 


retBakanı tan'da 


çıkmış bulunan Çin Ticaret Bakanı Li Ki- 


ang, İtalya'daki temaşlarını tamamlayarak Yu- 


nanislan'a geçti. 
işadamları ve hükümeti meler vapacak. 

Çin Dış Ticaret Bakan 


Li “Kiang Atina'da Yunanlı 


temsilcileri ile görüş- 


nu Roma'da bulunduğu 


süre içinde İtalya ile siyasi ve ekonomik konu- 


ları kapsayan 


bir anlaşma 


Çin 


imzalamıştı. 


Dış Ticaret Bakanı Fiat olomobil fabrikası yet- 


kilileri ile de bir görüşme 


yapmıştı 


IndiraGandi'nin oğlu serbestbırakıldı 


Hindistan Eski Başbaxanı İndra Gandi'nin küçük oğlu Sanjay Gandi tutuklandıktan bir gün sonra serbest o»ırakıldı. Sanjay Gandi yol- 


suzluktan sanık olarak 


meye gelmediği 


gerekçesiyle 


yargılandığı mahketutuklanmıştı. 


Yunanistan Devlet Başkanı Tsatsos Fransa gezisini tamamladı 


Fransa'ya yapmakta tamamlayan 
Konstantin Tsalsos ülk bulunduğu sırada, Başbı ile de üç gün sürdü. 


Yunanistan 


bir görüşme yapan 


olduğu resmi gezisini 

Devlet 3Jaşkanı esine döndü. Pariste akan Re mond Barre 


Usatsos'un gezisi 


Goa, Hindistan Merkezi Hükümetine bağlandı 


Hindistan hükümeti, bulunan Goa'yı hükümete bağladığını aç 


kiz sömürgesi olan Goa, 


ülkenin batı kıyısında 


doğrudan doğruya merkez 


Ikladı. Eski bir Porte-Bombay'ın 425 kilo- 


metre güneyinde bulunuyor. 


Başbakan Desai ile v sonra hükümet kararını aç 


aptığı bir görüşmeden ıklayan Hindistan Dev- 


let Başkanı Sanjiva Reddy, bu kararın Goa'da çıkan karışıklıklar nedeniyle alındığını bildir- 


di. Goa'da geçen hafta meleri sonucunda eyalet 


yapılan bütçe görüş- hükümeti istifa etmiş 


ve parlamento dağılmıştı. 
Goa bölgesi, 1961 yılında gerçekleştirilen 


bir askeri operasyonla 


Hindistan'a katılmıştı. 
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Petrol-iş Kocaeli Subesi Genel Kurulu 
6 Mayısta yapılıyor 


@ Seçimlere 4liste katılacak Sahte TKP ve MHP” ve karşı olan işçiler Nadir Birok ‘un listesini destekliyorlar 


o Nadir Birok'un listesinden yönetime girecek işçiler fabrikalarda yapılan seçimlerle belirleniyor 


İZMİT (ÖZEL) 

Türk-İş'e bağlı Petrol- 

İş Sendikası Kocaeli Şubesi Genel Kurulunun 6 
Mayıs günü yapılacağı öğrenildi. Genel Kurula 4 
listenin katılacağı ve en güçlü adayın Nadir Birok listesi olduğu bildiriliyor. 
Petrol-İş içinde önemli bir yeri olan Kocaeli Şubesinin mevcut yönetimi AP'li olarak tanınıyor. Fakat çeşitli zamanlarda MHP'lilerle de işbirliği yaptıkları söyleniyor. İpraş'ta MC dönheminde DGM direnişi sırasında işverenle işbirliği yaptıkları ve direnişten sonra fabrikaya işçi alımında MHP ve Ülkü Ocaklarından kart getirenleri aldırdıkları biliniyor. Şube Başkanının şimdiye kadarki tutumunun işçilerden büyük tepki topladığı için Kibaroğlu'nun 


Genel Kurulda Şube Başkanlığına yeniden adaylığını o koymayacağı fakat yerine başkan vekilinin aday olacağı bildiriliyor. 

AP'li olarak tanınan fakat şube yönetimine karşı olduğunu belirten Sabahattin Günnar da kongreye ayrı bir listeyle katılacak. Günnar, 
27 Nisan tarihli Kocaeli 
Barış Gazetesinde adaylığı ile ilgili olarak çıkan bir haberde, şimdiki yönetimin işverenlerin kapıkulluğunu, sermaye- nin uşaklığını yaptığını belirtti. 


Sahte TKP yanlıları ise Şube Başkanlığına -İsmet Uzun'u aday gösteriyorlar. İsmet Uzun' un 5 ay öncesine kadar inşaat işkolunda çeşitli sendikalarda çalıştığı ve özellikle sahte 


TKP'llerin yönetimindeki Baysen-İş'le ilişki içinde olduğu biliniyor. 
TKP yanlılarının muhalefet grubunun çok zayıf olduğu, Genel Kurulda çıkartacakları listenin hiç kazanma şansı olmadığı belirtiliyor. Buna karşılık sahte TKP' 


netime aday olan çeşitli işçiler, sahte TKP'nin bu listeye sızması halinde kendilerini destekleyen işçilere bu listeye oy verdırtmeyeceklerini belirtiyorlar. 

Nadir Birok'un şimdiye kadarki muhalefet çalışmalarında demok- 


lilerin kendilerini güçlü rasiye .özen, gösterdiği göstermeye çalışarak, dikkat çekiyor. Yönetim Nadir Birok'un listesi- Kuruluna aday olan işçi- 


ne girmek, özellikle de Kurulu delegelikleri üzerinde pazarlık yapmak istedikle- 


Merkez Genel 


ri bildiriliyor. 


Şube yönetimine karşı Nadir Birok Başkan- 


lığındaki CHP eğilimli işçilerin (o oluşturdukları muhalefetin kazanma şansının fazla olduğu 


bildiriliyor. Bu muhalefette yer alanların MHP' ye ve Rusya'nın bölücülüğüne karşı oldukları biliniyor. Bu listeden yö- 


ler, kendi fabrikalarında işçiler arasında yapılan seçimlerle belirleniyorlar. Yönetim Kuruluna seçilecek 7 işçiden 3'ü şimdiye kadar yapılan secimlerle belirlendi. İpraş' tan İzzet Dural, Yarımca Gübre'den Hayrettin Salihoğlu, Sheli'den Mehmet Yenice seçildiler. İgsaş'ta seçim bugün yapılacak. Önümüzdeki günlerde ise Köseköy ve Gebze bölgelerinden iki aday seçilecek. 


Kayseri'de yeni bir komando kampı: 


MHP'lilerin deste 


Birlik Mensucat 


ve o 


q 


ile 


işe alınanlar onların 


baskısından kurtulamıyor 


@ Ülkü Ocaklarına para vermek istemeyen bir işçi dayak yedi ve haksız çıkarıldı 


©işçileri yıldırmak için masura temizlemeye ve diğer ağır işlere gönderiyorlardı i ©MHP' ye karşı çıkan MSP” li işçiler de baskıların hedefi olmaktan kurtulamıyorlardı 


MUSTAFA KOÇ 


Sınav faaliyeti başariyla o sonuçlandıktan ve seçilen MHP sempatizanları ile komandolar —Ya da öyle görünmek zorunda kalanlar— işyerine (o doldurulduktan sonra sıra içeride İstenilen düzeni kurmaya, dizginleri tamamen ele almaya geliyordu. 

Yeni alınanların icinden en aktifleri hemen faaliyete geçirildi. 
İlk önce fabrikada işçinin sevdiği saydığı kişileri, ilerici, yurtsever ve CHP'li işçileri sindirmek onları yıldırıp geriletmek için uğraşma- ya başladılar. Çünkü bu kişiler işyerindeki kışkırtmaları önlüyor, işçilerin bölünmesine karşı çıkıyorlardı. 


TEHDİTLER VE 
BASKILAR 


k Komandolar işyerindeki "Sindirme harekatını” sistemli bir şekilde yürüttüler. Her gün belli bir kişiyi seçerek üzerine gittiler. 
Saldırılar, tehditler, kü- 


Türler... İşyeri içinde takipler... 
İşveren komando- 


lara yaptığı desteği arurdıkça, onlar da azıtıvordu. Son günlerde bu ‘askı daha da çoğaldı. 

Aslında baskı faaliyelini yürüten kişilerin sayısı azdı ve yeni işe siren birçok kişi MHP' ilerle olan bağını kesnek istiyor, onlara hizyet etmekten kaçma- 
¿n yollarını arıyordu. 
id bu konuda pek büuk bir serbestliğe sahip 'İeeiller. Kendilerini işe «tdıranlar şimdi bunun “İyetini ödelmek istivbrlardı. 

İşyerine MHP'li bir tanıdığı vasıtası ile giren Bikin anlattıkları bu konuda örnektir ve insanlar üzerinde yaratılan ağır baskı ortamını sergilemesi bakımından dikkat çekicidir. 

Şöyle anlatıyor bu işçi: 

"Ben işe bir akrabamın MHP'li olmasından dolayı girebudim, akrabam bana yalnızca, 'MHP'ye oy veriyorum de!' 'Onlar ne derse 


uygulamaya çalış! Sınavda 'necisin' diye sorarlarsa, Ülkü Ocaklarına kayıtlı olduğunu söyle ve kartını göster. 
dedi. 

Ben de işe girebilmek için aynen dediğini yaptım. MHP'li olmadığım halde iş hatırı için MHP'li oldum. 
Zaten işe girmeden bir ay önce Ülkücü Gençlik Derneği Hürriyet Şubesine üye olmuştum. İmtihandan sonra işe girdim. 

BEN AYDA 50 

LİRA AİDAT 
VERMEK YETER 

SANIYORDUM 


Ben bünların derneğine gitmek gereğinin artık kalmadığı yalnız ayda 50 lirayı mecburen ödemek gerektiğini sanarak onlardan uzaklaşmaya başladım, ama derneğe üve olup da benimle çalışanlar koluma girerek birçok kere derneğe götürdü. 
Dernekte hep "Komünistleri öldürelim... Şu adamı dövelim, şurayı yakalım, ..yıkalım'işiyle uğraşıyorlardı. Ben hiç hoşlanmadım bunlardan. Hep dövmek öldürmek gibi işlerle uğraşıyorlar ve ardın. 
dan da işyerinde barış ninnileri söylüyorlardı. 

Bana gece yazıya çıkılacağını ve benim de katılmamı o söylediler, ben yazıya çıkamayacağımı ama aidatımı ödeyeceğimi söyledim. 
Bana iyice söğmeye' baş- 


Kayseri Birlik Mensucat işçileri huzur ve güvenlik istiyor. 


ladılar, hatta benden şüphelendiler. 

Bir ay sonra beni işyerinde çalıştığım makinadan alıp masura temizliğine verdiler. Oysa benim işim makina- nın başında durmaktı. 
Şimdi beni Zor işle sıkıştırıp dediklerini yaptırmaya çalışmaktalar." 


BEN EV 
GEÇİNDİRİYORUM 


SİZE PARA 
VERMEM DİYEN 
ARKADAŞ 
DAYAK YEDİ 

Saldırıya uğrayan işçilerden biri ise şunları 


anlatıyor: o “İşyerinde maaş dağıtımı başlayınca MHP'liler faaliyete 


geçiyorlar. Ellerine aldıkları listeyle bir bir dolaşıp para vermemizi istiyorlar. Birinde,arkadaşın birinden para vermesini istediler. Makinann başında arkadaş para veremeyeceğini çünkü evini zor geçindirdiğini söyledi. Dinlemediler. Arkadaşı tezgahın arasına sıkıştırıp dövdüler. Arkadaş şefe şikayet etti, İPLİK ŞEFİ 
DAYAK YİYEN 
ARKADAŞI 


SUÇLU ÇIKARDI 

İplik Şefi İzzet Oğuzhan arkadaşı suçlu buldu ve "Sizin ekmeğinizle oynamak istemiyorum. Mahkemeye versem sen suçlu çıkarsın hadi işine” diye azarladı. Arkadaş hem dayak yedi, hem de iki 


yevmiyesi kesildi. Neymiş disiplin suçuymuş. 
Zaten MHP'li olarak bilinen iplik şefi bizzat kendisi de sıkıştırmakta. 

Haydut çeteleri gibi gelip gelip yakamıza yapışıyorlar. "'Ver ulan yoksa sen bilirsin...” diyerek döve döve almak istiyorlar. Her ay biz- den zorla 50 lira almaktalar. 

Yine. bir arkadaşa para vermesini söylediler. Arkadaş vermedi ve arkadaşın bir-iki gün arkasını takip ettiler 15 
kişiyle arkadaşı dövdüler. Yine suçlu fabrika yönetimi karşısında arkadaş oldu. Bize saldırdıkları gibi bir de MSP' li ve diğer işçileri de sıkıştırmaktalar. Yine bir Akıncı işçiyi makinasından aldılar, masura 


temizlettirdiler. Şefler ve ustabaşıları onun MHP'yi işçilere kötü- 


lemesinden ve MHP'ye karşı tavır almasından dolayı görevini değiştirdiler. MHP'li makinada iplik dolaştırır ona bir şey denmez, bizim üstümüze atılır su- e 


Evet işçilerin anlattıkları böyle! Peki Teksif Sendikası buna karşı ne yapıyor? Bunu da yarın görelim. 


YARIN: 
SENDİKANIN 
TUTUMU 


TİKP Başkanı Doğu Perinçek Ulukışla'nın Darboğaz Köyünde, köylülerle sohbet ederken görülüyor. (Fotoğraf AYDINLIK) 


Güney gezisini tamamlayan TIKP Başkanı Doğu Perinçek, Ankara'ya döndü 


Perinçek, gezi dönüşünde Darboğaz köylüleri ile bir sohbet toplantısı yaptı 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Başkan Doğu Perinçek, Güney bölgesine yaptığı gezi dönüşünde Darboğaz Köylüleriyle bir sohbet toplantısı yaptı. Coşkun bir hava içinde geçen toplar tıya halk büyük ilgi gösterdi. 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Başkanı Perinçek' e sorunlarını anlatan köylüler en çok anarşiden yakınarak, "Ulukışla Lisesi'ne talebe gönderiyoruz, akşama sağ salim gelecek mi, merak ediyoruz. Her gün döğüş, her- gün kavga" dediler. 

Daha sonra Türkiye 
İşçi Köylü Partisi adına köylüleri selamlayan Doğu Perinçek, dünya ve Türkiye'nin durumu hakkında Partisinin görüşlerini açıkladı. 

Türkiye'nin büyük sorunlarla karşı karşıya bulunduğunusöyleyen Perinçek, ''Bu hükümetin sorunları çözecek mecali kalmamıştır. Türkiye'nin ihtiyacı Rusya ve MHP' nin  bölücülüğüne karşı keniş “tabak bit milli birlik hükümetidir. Ecevit böyle bir hükümetin kurulması için çağrı yapmaldr" dedi. 

Sözlerini "Darboğaz köylülerini Rusya'nın yıkıcılık ve tehditlerine karşı uyanıklığa davet ediyorum" diye bitiren TİKP Başkanı , Köv!" 


IMF uzmanları fiyat artışları ve KİT kredilerini eleştirdiler 


ANKARA (THA) Uluslararası Para Fonu (IMF) iledört gündür sürdürülen görüşmelerde, 
1979 yılı bütçesi, fiyat 
artışları ve KİT'lere açılan kredilerin tartışıldığı ve IMF uzmanlarının bunları eleştirdiği öğrenildi. 

Türkiye ile IMF arasında yeniden başlayan görüşmelerde, IMF uzmanları, Türkiye'nin 
1979 yılı ilk üç ayı içindeki ekonomik görüntüsünü değerlendirdiler ve alınan önlemlerin ne gibi sonuçlar yaratacağını tartıştılar. 

Toplantılardan sızan bilgilere göre, IMF uzmanları 1979 yılı bütçesini çok büyük bulurken, fiyat artışlarının ilk üç 
ay içerisinde yüzde 20 
düzeyine çıkmasını sert bir şekilde eleştirdiler. 
IMF uzmanları ayrıca, Merkez Bankası kanalın- dan KİT'lere açılan kredilerin daraltılmamış olduğunu gördüklerini de belirttiler. 

Bu arada, Türkiye ile IMF arasında Mayıs ayı ortalarına kadar sürmesi 


beklenen toplantılarda, geçen yılın sonunda işlerliğine asa verilen Stand-by Anlaşmasını yeniden işler duruma getirmek için "revizyon" yapılacağı öğrenildi. 

Öte yandan, Maliye 


Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarının birlikte hazırladıkları ve Maliye Bakanlığı ile IMF uzmanları arasında sürdürülecek görüşmelerden sonra Nisan 1978 
anlaşmasında (o revizyon yapılmasını öngören yeni bir "ara anlaşması" gerçekleştirildiği taktirde Türkiye'nin hemen işlerlik kazanacak 120 milyon dolarlık bir "kolaylık” talep edeceği bildirildi. 


lerin çeşitli sorularını ce- 


vapladı. 
TİKP Başkanı Doğu Perinçek, daha 


sonra 


köylülere teşekkür ederek ayrıldı. TİKP Başkanı gezisini tamamlayarak Ankara'ya döndü. 


Demirel'i "Türkiye Muhtarı” seçtiler 


ANKARA (AA) 
AP Genel Başkanı Demirel, dün yapılan Türkiye Muhtarlar Federasyonunun 5. Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 4-55 yıl sonra tüm Türkiye'nin elektriğe kavuşacağını ve köylülerin karanlığa esir olmaktan kurtulacaklarını , ileri sürdü. Demirel, konuşmasında söyle dedi: 


“Şehirde, kasabada ne varsa, köyde de o olacaktır. Bizim kavgamız budur. Bunu yapmazsak, adaletsizliği ortadan kaldıtamayız. Şehirle köy arasındaki farkı ve Türkiye'nin her köşesindeki farkı ortadan kaldıramayiz." 

Demirel, Genel Kurulda ''Türkiye Muhtarı” seçildi. 


MSP'li Emre:”Yeni asgari ücret 


H n sembolik kalacak 
ANKARA (AA) di. 

MSP Genel Başkan Emre, verdiği demeç-Yardımcısı Süleyman te, asgari geçim indiri-Arif Emre, 5400 lira minin derhal Meclisten olarak belirlenen yeni geçirilmesini, asgari üc- 


asgari ücretin, para değerinin düşmesi ve fiyatlara. yapılan zāmiať- dan sonra sembolik duruma düşeçeğini söyle- 


retin vergiden muaf tutulmasını ve maaş ve ücretlere eşel mobil sis teminin uygulanmasını istedi. 


Orhan Alp manyezit kararnamesini imzalamıyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan ve manyezit madenlerinin devletleştirilmesini öngören kararnameyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'in imzalamaktan 


kaçındığı bildirildi. 

"Devletçe işletilecek madenler hakkındaki yasa" uyarınca hazırlanan kararnamenin imzalanıp yürürlüğe girmesi halinde önemli bir stratejik maden olan manyezitin üretimi devlet deneti- mi altına alınabilecek. 


Faruk Sükan: Türkiye'yi içten ve dıştan çökertme tertipleri bulunuyor 


ANKARA (THA) 


DP Başkanvekili ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan, partisinin dün yapılan Antal- 


a merkez ve Kartal 
İlçe Kongrelerine gönderdiği mesajda Tür- 


kiye'yi içten ve dıştan çökertme tertipleri bulunduğunu, buna karşı başta hükümet olmak üzere herkesin devleti- 


mizin varlığını pekiştirmede işbirliği yap= masının şart olduğunu belirtti. 

Sükan , barut fıçısı haline gelen Orta Doğuda Türk devletini içten ve dıştan yıkma tertiplerinin açık bir hale geldiğini kaydederek 'Türkiye'nin anarşi ve huzursuzluklar ülkesi olarak görüntüsü dış çevrelerin işine yaramaktadır" dedi. 


Baykal:”1983 sonuna kadar elektriksiz köy kalmayacak” 


ANKARA (ÖZEL) 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, 1979'un ilk dört ayında bin köye elektrik verildiğini. bu hız devam ederse 1983 yılı sonunda elektriksiz köy kalmayacağını söyledi. 

Bayka!, dört ay içinde bin köye elektrik veriimesinin bir rekor olduğunu söyleyerek, köy elektrifikasyonu programının 1963'te başlatıldığı sırada 162 köyde elektrik olduğunu, 
14 yıl içinde ise 11.159 
köye elektrik götürüldü- 


günü anlattı. 

Deniz Baykal, bu durumda 25.000 köyün hâlâ elektriksiz olduğunu belirterek 1990 yılına kadar tamamlanması öngörülen elektrifikasyon programının 1983'e kadar bitirilmesinin beklendiğini sözlerine ekledi. 

Baykal açıklamasında, ayrıca köyde tüketilen elektriğin toplam tüketimin yüzde 2'sini oluşturduğunu belirterek, köylere elektrik bağlanmasınm enerji açığına yol açmayacağını söyledi. 


Almanya'da bir Türk basımevi 


MET protesto edildi 
HABER MERKEZİ evinde yapmaya başla-İş uyuşmazlığı nede- mıştı. 
niyle ( İngiltere'de beş London Times gazeaydır yayınlanmayan  tesinin İngiltere'deki ba- 


London Times gazetesini basan'TER Druckerei adlı bir Türk basımevinin önünde yüzlerce kişi gösteri yaptı. 

London Times gazete s, işyerindeki işçilerle iş uyuşmazlığına düşmüş ve Avrupa baskısını TER Druckerei basım- 


sımevinde çalışan işçilerin sendikasının, Alman basın işçileri sendikasından yardım istediği ve Frankfurt'taki basım işçilerinin bu durumu protesto için basmevi önünde gösteri yapmaya karar verdikleri bildiriliyor. 


(AydınlıkPI 


Gerçek 1 Mayıslara 


doğru, 


işçi sınıfımız ve halkımızla birlikte 


M.Halim Spatar 
TİKP İstanbul İl Başkanı 


İşçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 MAYIS' ın kutlanması konusunda DİSK yöneticilerinin takındıkları tavır, sosyalemperyalizmin Beşinci Kolu TKP'nin manevralarıyla başlayan patırtı, giderek artiyor. İstanbul bir kez daha 12 Mart günlerinin kulaktan kulağa rivayetler fısıldanan dedikodular kenti haline geldi. Yurttaşın geçim sıkıntısına, şimdi bir de yürek çarpıntısı eklenmiş durumda. 

Partimiz, bu konuda uyarıcılık görevini yerine getirmiş, yaraya tam zamanında parmak basmıştır. Oluşan durum karşısında (o düşündüklerimizi bir kez daha açıklamak istiyoruz. 

PROVOKASYON 

GÜNÜ HALİNE 
GETİRİLEN 
1 MAYIS 

Herkesçe bilindiği gibi, işçi sınıfının büyük bayramı 1 MAYIS, bu yıl da Rusya'nın beşinci kolu TKP'nin her türden revizyonistlerin, sahte solcuların, oportünistlerin, özetle halkımızın ve işçi sınıfımızın can düşmanlarının : hedefi oldu. 
Sahte TKP'nin son manevrasıyla 1 MAYIS bu yıl da bir birlik ve dayanışma günü olmaktan çıktı; bir provokasyon günü haline getirildi. 

'TKP'nin, DİSK'in sırtından Taksim'de "Yaşasın Sovyetler Birliği" flaması açma girişimi iflas etmiştir. Ama bu kezde, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi tüm suçu ve sorumluluğu DİSK * yönetimine yükleyerek mitinge İzmir'de katılacağını ilan etmiştir. Bu durumda bütün sorumluluk DİSK yöneticilerinin omuzlarındadır. 

Sosyal-emperyalistlerin sesi "TKP" Radyosu DİSK yönetimini suçlamakta, Ecevit'e gözdağı vermekte, CHP'yi ise &aylavları koparıp hükümeti düşürmekle tehdit etmektedir. 

Sahte TKP, Türkiye halkını ve işçi sınıfını bölmek, DİSK tabanı içinde yitirdiği itibarı yeniden kazanabilmek için umutsuz manevralara girişmiş bulunuyor. Amacı, uğramış olduğu bu büyük bozgunu bu kez siyasi bir avantaj haline getirmektir. 

İzmir'deki miting işçi sınıfının uluslararası dayanışma, birlik ve mücadele bayramı değil, işçi sınıfımızı ve halkımızı bölmeyi amaçlayan, Rusya'nın borazanı TKP'nin propogandasının yapılacağı bir kölelik mitingi haline getirilecektir. İzmir'in yurtsever emekçi halkı, Oo sosyal-emperyalizmin Beşinci Kolu TKP'yi ve bir avuç sosyal-emperyalist ajanmı miting alanında kendi başına ve yapayalnız bıkarmalıdır. 


DİSK YÖNETİCİLERİ SORUMLULUKLARINI 


BİLMEK 
ZORUNDADIRLAR 


DİSK yönetimi, Tür- 


kiye işçi sınıfına ve onun bunca işkence, hapis ve ölüm' bahasına 70 yıldır vermekte olduğu mücadeleye saygılı olmak, ona karşı sorumluluğunu bilmek zorunda ve ödevindedir. DİSK yöneticileri böylesine sorumsuz, böylesine basiretsiz tutumla- 


rıyla Fehmi Işıklar'ın de- , 


diği gibi yüz binlerce işçiyi bırakalım, vüz işçiyi bile arkalarında bulamayacaklardır. Türkiye halkı DİSK yöneticilerin- den, kendilerinin yol açmış oldukları bu provokasyon ortamını ortadan kaldıracak adımı atmalarını, Taksim'deki ihanet mitinginden vazgeçmelerini, ayrıca yurttaki bütün miting alanlarında TKP ve sosyal- emperyalizmin uşaklarını yalnız birakmalarını kesin olarak istiyor. İşci sınıfı kendi sırtından oy: namaköistenen büyük oyunları boşa çıkarmaya yetecek kadar uyanıktır, tecrübelidir, uzak görüşlüdür. 

Partimiz DİSK yöneticilerinin kendilerini düştükleri bu durumdan kurtaracak tek yolun Türkiye işçi sınıfı ve halkımız la birleşmeleri olduğunu belirtmiştir. Ancak böyle bir birlik, Türkiye işçi sınıfını ve Türkiye halkını iki süper devletin, özellikle Rusya'nın yoğunlaşmiş iç ve dış tertiplerine işçi sınıfının sosyal-faşist ve faşist düşmanlarının provokasyonlarına karşı sarsılmaz bir kale haline getirir. 


DİSK'İ BU DURUMA GETİREN İÇİNDEKİ REVİZYONİSTLERDİR 

Sosyal-emperyalizmin borazanını Sahte TKP'nin elinden kapıp kendisi öttürmeye kalkışanlar, her girişimleriyle Türkiye halkından, işçi sınıfından biraz daha kopmaktadırlar. 

DİSK'i bu duruma düşüren, içindeki revizyonistler ve sosyal-emperyalizmin ajanlarıdır. Türkiye emekçilerinin şanlı 15-16 Haziran direnişini hakim sınıflara ihbar ve şikayet eden Türkler gibileri, onun açtığı yolda Rusya'nın kucağına koşanlardır. 

Revizyonistler DİSK' ten kapı dışarı edilmedikçe, "sınıf sendikacılığı" yutturmacasıyla revizyonist ve işçi sınıfını bölücü siyasetler izlendikçe, Rusya'dan esinlenen tavırlar takınarak devrimcilere "'Maocular"' diye diye küfredildikçe, DİSK yöneticileri iflah etmeyecekler, ergeç bir kağıt gibi eriyip gideceklerdir. 
Bu durumdan bir an önce sıyrılmaları hem kendilerinin, hem de halkımızın yararınadır. Türkiye işçi sınıfı böyle bir ihaneti affetmeyecektir. 


KONTRGERİLLA FAŞİSTLERİNE 
HAZIRLANAN ORTAM 


DİSK'in sorumsuzlugundan yararlanan sahte TKP, bütün Türkiye üzerinde tanı bir provokasyon ortamı yaratmıştır. 
Türkiye halkının nefreti 


Komünist Entemasyonal Belgelerinde Türkiy: 


tamamı Türki 
Belgeler Ti hakkında il kiy 


ve mücadelesiyle iyice sinen Kontrgerilla faşistlerinin daha değişik bir ortamda yeni bir Il MAYIS KATLİAMI © yaratabilecekleri zemin oluşturulmuştur. Her türlü faşist odak bu ortamdan yararlanmak, Türkiye işçi sınıfının özgürlüklerini kısmaya yönelik fesat hareketleri için hazırlık içinde olsa gerektir. İstanbul halkı üzerinde, yurt çapında resmi ve gayri resmi terör estirmenin, “Fırtına” o harekatlarına girişmenin ortamları hazırlanmaktadır. 
Yetkilileri, sorumluları, hükümeti ve bütün yöneticileri uyarıyoruz Halkımızın iki yüz yıllık demokrasi ve özgürlük mücadelesi ile kazandığı hak ve özgürlüklere, yurttaşlık haklarına saygılı davranmak, bu konuda her türlü titizliği ve duyarlılığı göstermek yurtseverlik borcudur. Halkın özgürlüklerine yönelik her hareket, Rus sosyalemperyalistlerinin işine yarayacak, halkımızı param parça edecektir. 
Türkiyz işçi sınıfı toplanma, söz ve örgütlenme özgürlüklerinin bu kadarın» bile 70- yıldır uğrunda nice evladını şehit verdiği acı bir mücadele ile kazanmıştır. Bu özgürlüklere saygı gösterilmeli, provokasyon ortam hiç bir yandan körüklenmemeli, işçi sınıfımızin ve halkımızın düşmanlarına iki süper devlet, özellikle de Rusya hesabına fırsat bırakmamalıdır. 


GERÇEK GÖRMEYEN GÖZLERİN BİLE GÖREBİLECEĞİ 

KADAR 
AYDINLIKTIR 

Devrimcilik adına maceracıhk yapanlar, gene şuraya buraya bomba koymak, bombalı pankart asmak, "otuz yerde birden eylem" koymak 

i yollara başvurmayı 

düşünebilirler. Muştah, sopah, bombalı, tabancah "eylemler" düzenleyebilirler. Ama bu kez gerçek gün gibi ortadadır. 
Görmeyen gözlerin bile göreceği kadar aydınhktır. Halkım, sınıfını seven, kendisini onun bir parçası sayan her devri m“ ci, tezgahlanan bu hain oyunu boşa çıkarmak için bütün gücünü seferber etmelidir. Ya Türkiye işçi sımfının yanı, ya bir avuç hainin, sınıf düşmanının yanı. Ya yurtseverlik, ya ülke hainliği. Başkayol yoktur. 

Kendisini devrimci sayan herkes, bu tarihi anda sınıf onuruna ve proletarya bilincine dört elle sarılmalı, devrimci sorumluluğunun o gereğini yerine getirmelidir. 

'Vürkiye halkını birleştirmek, başta Rus sosyalemperyalistlerinin tertipleri olmak üzere iki süper devletin oyunlarını boşa çıkarmak, Türkiye'yi Ortaçağ karanlığından Aydınlık'a çıkarmak: Gerçek 1 MAYIS'ı kutlamak böyle olur. 


Türkiye halkı ve işçi smıfyla birlikte gerçek 
1 MAYIS'lara, 


dizisinin dör 


Komünist 
Enternasyonal Belgelerinde 
Türkiye Dizisi-4 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x 


işçi Hareketi 


30 Nisan 1979 


-CHP merkez yayın organı “bölücülük” konusunu ele aldı 


© "Bazı komşu ülkelerin, dost oldukları tartışmaya değer” 


ANKARA (ÖZEL) 


CHP'nin Merkez yayın 


organı CHP'den Haberler Dergisinin son sayısında Türkiye'de'ki olayların dış güçlerden kaynaklandığını belirterek Doğu ve Güneydoğu'daki ayrılıkçı ve bölücü örgütleri tanıtan bir yazı yer alıyor 


CHP Merkez yayın or- 

- ganında "Türkiye, ülke birliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tertiplerin hangi güçlerden kaynaklandığını açıklıkla bilmek tedir. Yakalanan her kaçakçı şebekesinin çıkış kaynağı, bulunan silah- 


ların markası gidip gidip bazı ülkelere dayanıyorsa o ülkenin Türkiye'ye yönelik dostluk, komşuluk görevlerini yapıp yapmadıkları tartışmaya değer' denmektedir. 

"CHP'den Haberler dergisinde hangi istihbarat servislerinin ajanlarımn ülkemizin doğusunda ayrılıkçı hareketler kışkırttığının bilindiği belirtilerek 'CHP ırkçılığın ister sağ, ister sol maske- li olsun halkımıza bü zarar vereceğinin bilincin dedir' deniyor. Ayrca yayın organında çoğu Sovyet yanlısı örgüt tanı- 


Asiltürk:” Erbakan, Demirel’ e mikrop demedi” 


ANKARA (THA) 


MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk, bazı gazetelerde yer alan "MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan AP Genel Başkanı Demirel'e mikrop dedi" şeklindeki haberi yalanladı. 

Asiltürk, konuyla ik 


gili olarak şu açıklamayı yaptı: 

“Sayın Genel Başkanım Prof. Dr, Necmettin Erbakan, geçtiğimiz günlerde Samsun ve İlçelerinde yaptığı konuşmalarda yukarıda bahsedildiği gibi AP Genel Başkanıyla ilgili olarak bir söz sarfetmemiştir." 


tıhyor. Tanıtılan örgütler şunlar: Kürdistan Demokrat Partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği, Rızgari Apocular, Şıvancılar, Özgürlük Yolu, Kawa, Denge Kawa, Tekoşin. 


ŞİVANCILAR 

Dergide Şivancılar "hakkında şöyle deniyor: "Bağnaz Sovyet yanlılarından oluşan bu grup Celal Talabeni'nin KYB isimli örgütüne çok yakın ayrılıkçı eylemlerine başlıca desteğin Sovyetlerden geleceği kanısındalar. 

KÜRT 
YURTSEVERLER 
BİRLİĞİ 

KDP'den ayrılan Moskova yanlısı Talabani'nin kurup yönettiği KYB isimli örgütün amacına ulaşmak için başlıca daya nak olarak Sovyetler Birliğini gördüğü belirtiliyor ve geçen yıl Haziranda KDP yanlıları ile Talabaniciler arasında yurdumuzun Hakkari yöresinde kanlı çatışmalar olduğu haberi doğrulamıyor 


Bursa'da komandolar bir kahveyi taradı, iki kişi öldü 

©Bir işçi, Halkın Kurtuluşu gazetesini almadığı için öldürüldü 

© Seydişehir” de 14 komando tutuklandı 


© Giresun AP Yönetim Kurulu Üyesi öldürü 


HABER MERKEZİ 
Bursa Piremir Mahallesinde İlerici ve Yurtsever kişilerin gittiği Karadeniz kıraathanesi komando oldukları bildirilen iki kişi tarafından tarandı. Olayda iki kişi öldü, biri ağır olmak üzere üç kişide yaralandı. 


Olay önceki gece saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İlerici ve Yurtsever kişilerin devam ettiği Karadniz kıraathanesine dışarıdan komando oldukları bildirilen iki kişi tarafından yaylım ateşi açıldı, Ateş sonucu Şener Usanmaz ve Yaşar Özdemir adındaki kişiler olay yerinde öldüler. Kahvede bulunanlarda Kemal Sevinç ağır olmak üzere Nuri Avşar ve Coşkun Katı adındaki kişilerde çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralıların devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındıkları bildirildi. 


İZMİR'DE 

Şirinyer Akıncılar semtinde, Halkın Kurtuluşu adlı gazetesi almamakta direnen Hüseyin Ragıp Erdem adlh işçi, gazeteyi satan grup tarafından tabancayla öldürüldü. 

Öğrenildiğine göre, saldırganlar, Erdem'i öldürmeden önce gazeteyi satın almadığı için tehdit ettiler ve dövdüler. 


Olayla ilgili tutuklanan olmadığı, saldırgan- 


ların aranmasına başlandığı bildirildi. 
@ İzmir'in Üçkuyular 


semtinde bir banka şubesine saat 21.30 sıralarında camları kırarak giren şahıslar içeriye patlayıcı madde bıraktılar. Patlayıcı maddenin infilak etmesi üzerine, bankada geniş çapta hasar meydana geldi. İç kısımda başlayan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi. 

Patlamadan kısa süre önce, bankaya yakın bir yerde bombalı 1 Mayıs afişi asıldı ihbarının polisi yanıltmak için yapıldığı ve polis tarafından indirilen pankartta bomba olmadığı öğrenildi. 


© Başkomiser Özdemir Çelik'in önceki gece öldürülen karısı Fatma Çelik'i öldürenin, 15 yaşındaki oğlu Hakan olduğu anlaşıldı. 


Yetkililer olayın kaza olduğunu, Hakan Çelik" in astsubay ağabeyinin tabancasını kurcalarken annesini öldürdüğünü söylediler. Orta okul öğrencisi Hakan Çelik savcılığa verildi. 


ADANA'DA 

Sabancı Holding'e âit Vali Yolu'ndaki lojmanların bahçesine önceki gece saat 23.39 sıralarında patlayıcı madde atıtdı. Tahrip gücü yüksek olan patlayıcının infilak etmesi sonucu çevredeki binaların camları kırıldı. 


Bahçesine patlayıcı atılan lojmanlarda, Sabancı Holding'in üst düzeydeki (o yöneticilerinin - 


oturduğu öğrenildi. 


GİRESUN 

Giresun AP Yönetim Kurulu üyesi, Av. Yücel Ersoy yanında FİSKO-BİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karatepe, Osman Karatepe, Adnan Nayipoğlu ve Halil Nayipoğlu ile birlikte Tirebolu'dan o Giresun'a dönerlerken, arabaları yolda durdurularak arabanın içine ateş açıldı. 
Olay sırasında AP Giresun Yönetim Kurulu üyesi Av. Yücel Ersoy öldü, Osman Karatepe' de yaralandı. 


Tabanca ile ateş eden şahsın dahasonra fundalıklara doğru kaçtığı, ancak kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. 


İSTANBUL'DA 

Laleli Haşmet Sokak' taki Kristal Otel'i saat 04.45'te basan silahlı dört kişi, otel katibini bağlıyarak, kasada bulunan 66 bin lirayı alarak kaçtılar. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 
© TÖB'DER İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Kemal Uzun dün yaptığı yazılı, açıklamada, TöB-DER Şubelerinin aran dığını, Üsküdar Şube Başkanı ile üç yönetim kurulu üyesinin gözaltına alındığını bildirdi. 


Örgüt binasına baskın yapılarak kapıların kırıldığını, eşyaların dağıtıldığını söyleyenTöB-DER İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Kemal Uzun, açıklamasında tüm bas: kılara karşın TÖB-DER' li öğretmenlerin yılmayacağını mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti. 


© Gaziosmanpaşa Dörtyol Caddesinde yazı yazan bir gruptan olduğu sanılan Şenyettin Yalçınkaya adlı şahıs üzerinde 
bir tabanca 2 şarjör ve 26 
mermi ile birlikte yakalandı. 

eEyüp İlçesine bağlı Yıldırım polis karakoluna, önceki gün saat 23. 
45 sıralarında patlayıc: 
madde atıldı. 


Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı, soruş- 


turmanın sürdürüldüğü bildirildi. 
eFeriköy. top sahası . 


yanında dün sabaha karşı saat 02.50 sıralarında şöför Alı Kılıç'a ateş açıldı. 
Olay sırasında ayağından yaralanan Ali Kıhç, Şişli Çocuk Hastanesinde ayakta) tedavi edildi. 


Çeliktepe'de dün 1 
Mayıs'la ilgili bildiri dağıtan bir grupla polis arasında çatışma çıktı. 


ANKARA'DA 
Karşıyaka semti 2. 
Cadde dokuzuncu sokakta gazete bayiliği yapan Yusuf Akyıldız ile dağıtıcısı Burhan Alkoç'u, kendi görüşlerinden ok mayan gazeteleri sattıkları için öldüren 4 kişi- 

den biri yakalandı. 


Fahalılık ve işsizlikle Mücadele Derneği üyesi olan sanığın evinde yapı- 


Idü 


lan aramada, olayda kullanıldığı sanılan bir maske ele geçirildiği öğrenildi. 

Sanığın sorgulaması- nın sürdüğü ve kimlikleri belirlenen diğer üç kişinin aranmasının sürdürüldüğü bildirildi. 

Kurtuluşçular, Ulus Hacıdoğanbey Mahallesinde oturan bir işçiyi ölümle tehdit ettiler, 


Önceki gece Saat 
24.00 sıralarında 1 Mayìs "Meilgi afiş asan Kurtuluşğular, Mehmet Emin Özbek adlı işçinin evine geldiler. 


Kalabalık bir grup halinde dışarıda beklerken sarhoş birisini eve gönderip Mehmet Emin Özbek'in evinde kalan bir öğrenciyi dışarıya çağırdılar. Öğrenciye, "'Mehmet Emin bu mahalleyi terketmezse cenazesi çıkar, burada Aydınlıkçıları o yaşatmayacağız" dediler, 

KONYA'DA 
© Hadım İlçesi Bolay Köyü İlkokulu öğretmeni İbrahim Coşar'ın evine önceki gece ateş açıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Muam- 


mer Aslan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


e Kent merkezinde bildiri dağıtırken polisle çatışmaya giren Tevfik Atabek, Mustafa Uludağ, Celalettin Sarı ve Metin Türkmen adlı kişiler mahkemece tutuklandılar. Olay sırasında yaralanan Erdal Dinç'in Devlet hastanesinde te- 


davisinin devam ettiği bildirildi. 
© Seydişehir (o Alümin- 


yum tesislerinde önceki gece çıkan ve Fevzi Altınay adındaki işçinin yaralanmasi ile sonuçlanan kavga ile ilgili olarak yakalanan 14 işçi tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 


Tutuklanan işçilerin komando oldukları ve kavgadan sonra gösteri yaptıkları bildirildi. 


TRABZON'DA 

eTonya AP İlçe binasında AP Giresun Senatörü Hayrettin Erkmen, AP Kütahya Milletvekili İrfan Haznedar, Trabzon Milletvekili Kemal Cev- her ve AP İl Başkanı Ali Kulaksızoğlu ilde diğer yöneticiler toplantı yaparlerken, kimliği bilinmeyen kişiler binayı otomatik silahlarla 10 dakika taradılar, 


Olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadı. Giresun Senatörü Hayrettin Erkmen, Başbakan ve İçişleri Bakanına birer telgraf göndererek olayı kınadı. 


TARSUS'TA eTarsus'ta dün sabaha karşı 04.00 sıralarında afiş asan Halkın Kurtuluşu taraftarları ile polis arasında çatışma Çıktı. 


Olayda YDGD üyesi Mehmet Arpacı vurula: rak öldürüldü. 


KARAMANLİS 


KİPRİYANU 


© Yunanistan hükümeti, Rum 


yönetiminin “uzun süreli 


mücadele” politikasını desteklemiyor 


© Türk liderler Denktaş-Kipriyanu zirvesini 


destekliyor 


© Başpiskopos Hristosmos Amerika'da 


HApbk MERKEZİ 
Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan Hükü- 


wep a: pe a 


meti arasında, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda görüs avrılıkları ol- 


Mem 


duğu bildiriliyor. Atina' da yayınlanan "Politika Themata” dergisi görüş ayrılıklarının, Kipriyanu' nun son Atina ziyareti sırasında ortaya konduğunu belirtti. 

Dergide konuyla ilgili 


ATINA'DA YAYINLANAN "POLİTİKA THEMATA” DERGİSİ: 


«Atina,Kıbrıs 


olarak yayınlanan haberde, ayrılık noktaları konusunda şu görüşlere yer verildi: 

"1.Atina, Kıbrıs sorununun görüşme yöntemiyle, ivedilikle çözümlenmesinden vanadır. 


Cumhuriyet Gazetesi, Yazı İşleri Müdürü Bülent Dikmener toprağa verildi 


İSTANBUL (ÖZEL) Cumhuriyet gazelesi Yazı İşleri Müdürlerin- 


den Bülent Dikmener riyet gazetesi ve Gaze 


'in cenazesi dün Cumhuteciler Cemiyetinde yapı- 


lan törenden sonra Zincirlikuyu Mezarlığında 


toprağa verildi. 


Cenaze törenine İstanbul Vali Vekili Halit Tokullugil, İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, İstanbul ve Ankara CHP İl Başkanları, CHP'i parlamenterler ve Dikmener'in çalışma arkadaşları ve yakınları katıldılar. 


TPAO'nun petrol üretimi günde 
24 bin varile yükseldi 


BATMAN (ÖZEL) 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ham 
petrol üretimi günde 24 
bin varile yükseldi. Üretimdeki artış Raman sahasının doğusunda açılan yeni kuyularla sağlandı. 
Raman sahasının'daki üretim artışı nedeniyle Batman Rafinerisine petrol taşıyan “küçük çaplı ham petrol boru hattının 
yanına işna edilen 12 
inçlik ve 13 bin 300 
metre uzunluğundaki yeni boru hattı işletmeye açıldı. -Kasım ayında inşaatına başlanan yeni boru hattı 55 milyon liraya maloldu. 
Yeniboru hattının açılışında bir konuşma ya- an TPAO Genel Müdürü smail Ertan, döviz dar- 


boğazının yarattığı olanaksızlıklara karşın üretim artışını sağlayan personelin takdire değer olduğunu söyleyerek şöyle dedi: 

“Raman sahasında yapılan rezervuar mühendisliği çalışmaları sonucu ortaya çıkarılan yeni yapının değerlendirilmesi için yapılan sondajlarla 
1975 yılında uretimi 
4800 varil olan iki bölge- 
den şimdi 10 bin 300 
varil petrol alıyoruz. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı olarak 1979 
yılının. sonunda günde 
30 bin varillik biriretime 
ulaşacağız. Üretimi sürekli olarak artırabilmemiz.içinde bulunulan döviz darboğazının aşılmasına bağlı. Çünkü arama 


Türkiye Tiyatrosunun 
70 yıllık emekçisi 


ERTUĞRUL'U 


kaybettik 
Halkımızın ba 


şı sağolsun 
TİKP 


sondaj ve üretimle kullamlan malzemenin çoğu dış kaynaklı. 1977 yılından beri ortaklığımızın ihtiyaç duyduğu bu malzemenin, ithali için gerekli döviz tahsisi yapılamamıştır. Şimdiye 'dek eldeki yedek maddeleri kullanarak çalışmalar sürdürüldü. Fakat şu anda yedek malzeme stokumuzda eridi. Halen ortaklığımızın elinde bulunan 
38 sondaj kulesinden ancak 17 tanesi çalışabilir durumda. Bu güç koşullara rağmen TPAO'nun üretimikurulduğundan beri en yüksek düzeye şimdi ulaşmıştır. Malzeme temininde karşılaşır lan güçlükle giderildiği takdirde üretimimiz daha da artacaktır." 


Kızılay Genel Başkanlığına 
Kemal Demir seçildi 


Türkiye Kızılay Derheğinin Ankara'da toplanan Genel Kurulu çalışmalarını tâmamladi ve Genel Başkanlığa Kemal Demir getirildi.Genel Kurulda raporların görüşülmesinden sonra seçimlere geçildi, 30 kişilik Genel Merkez Kurulundan tüzük gereğince 5 üye yenilendi. Bu üyeliklere Velit Köran, Kemal Demir, Ahmet Uyanık, Nurettin Çarmıklı, Nejat Gülecek seçildi. 

Denetçiler Kuruluna ise Turgut Aktan, Beklan Susmuş ve Enver Sanvi getirildi. 

Genel Kuruldan sonra toplanan Genel Merkez Kurulunda Genel Başkanlığa Kemal Demir seçilirken İhsan Saraç ile Velit Köran Genel Başkan Vekili oldular. 

Genel Sekreterliğe Necmi Hoşver, muhasip üyeliğe Erkan Kemaloğlu, vezne üyeliğine Tahsin Kaplan, teftiş üyeliğine de Ertan Gönen seçildiler. 


NURi BAYAR: 

” Henüz yeni hükümet kurma aşamasına gelinmedi” 


ANKARA (THA) 


AP Genel Sekreteri 
Nuri Bayar, MSP Genel Başkan Yardımcısı 


Fehmi Cumaloğlu'nun "AP'nin kuracağı hükümeti dışardan destekleriz'' şeklindeki açıklaması ile ilgili olarak "Türkiye'de şeklen de olsa bir hükümet mevcut. 
Henüz yeni hükümet kurma aşamasına gelinmedi" dedi. 

Nuri Bayar, Türkiye'n nin gündeminde henüz yeni hükümet kurma konusunun bulunmadığını ifade ederek şöyle dedi: 

"Mesele henüz o safhada değil, Türkiye'de bugün can çekişmekte de olsa, varlığı ile yokluğu arasında bir fark bulunmasa da şeklen mevcut olan bir hükümet var. 

Yeni hükümet konusunda girişimler için evvela can çekişmekte olan ve şekli mevcudiyet dışında varlığı konusunda bir belirti olmayan bu hükümetin gitmesi gerek, Bu aşamadan sonra yeni hükümet konusu düşünülebilir." 


sorununun görüşme yöntemiyle ivedilikle çözümlenmesinden yana» 


Türklerle derhal masaya oturulmasını istemektedir. Kıbrıs Rum toplumunun 'uzun süreli mücadele' sloganı ve bu yöndeki politikasını destekleme mektedir. 

2.Atina'da (o yerleşen görüşe göre zaman ögesi Kıbrıs Rumlarının lehine değildir. 

3.Kıbrıs Rum Yönetimi 'Carter planını' reddetmiştir. Halbuki Atina «bunu reddetmemiştir. 
ABD, Mısır-İsrail anlaşmasından sonra tüm dikkat ve ilgisini Türk-Yunan anlaşmazlıklarına yöneltmiştir. Hiç değilse Ecevit'le Karamanlis'i bir araya getirmelidir." 

Bilindiği gibi Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan Hükümeti arasındaki görüş ayrılıklarına ilişkin haberler Kipriyanu, Dışişleri Bakanı Rolandis ve Maliye Bakanı Petsalides'in son Atina ziyaretleri sırasında ortaya çıkmıştı. Karamanlis-Kip riyanu görüşmelerini değerlendiren siyasi çevreler Karamanlis'in, Kipriyanu'nun Sovyetler Birliği ve AKEL'e karşı takındığı ''yumuşak" tutumu desteklemediğini belirtmişlerdi, Aynı çevreler Karamanlis'in bu konularda Kipriyanu'yu sert bir şekilde eleştirdiğini de belirtmişlerdi. 

Atina'ya yakın kaynaklar Kipriyanu'nun Moskova” ziyaretine az bir süre kala Yunanistan Hükümetinin Kipriyanu' yu bir kez daha uyarmak 


zorunda (o kalabileceğini belirtiyorlar. o Sovyetler Birliği 10 .Mayıstada 


Moskova'yı ziyaret etmesi beklenen Kipriyanu'ya bir "dostluk anlaşması" imzalatmaya çalışıyor. 


BAŞPİSKOPOS 
HRİSOSTOMOS 
AMERİKA'DA 


Kıbrıs Rum Başpiskoposu Hrisostomos Amerikan Hükümeti ve Kongre üyeleriyle görüşmelerde bulunmak üzere ABD' ye gitti. 

Kıbrıs'tan ayrılmadan önce bir demeç veren Hrisostomos Kıbrıs sorununun çözümü için Amerika'dan yardım isteyeceğini söyledi. 

Başpiskopos Hrisosotomos Amerika'da Başkan Carter ile de görüşeceğini ancak görüşme tarihinin henüz belirlenmediğini belirtti. 


TÜRK LİDERLER 
ZİRVEYİ 
DESTEKLİYOR 


Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Alpay Durduran ve Cumhuri yetçi Türk Partisi Genel Başkanı Özker Özgür, 17-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak oDenktaş-Kipriyanu zirvesini desteklediklerini açıkladılar. 

Durduran konuyla ilgili açıklamasında "'Kıbrıs'ta iki toplum arasında yapılacak görüşmlelerden başka bir yöntemin Kıbrıs sorununa çözüm getirmeyeceğini"' söyledi. 

Özker Özgür'de açıkla masında yeni zirvenin 
1977 Şubatındaki Denktaş-Makarios görüşmesi- nin bir devamı olmasını dilediğini söyledi. 


Hammadde yokluğundan 


SASA Fabrikasında üretim tamamen durdu 


ADANA (ÖZEL) 

Hacı Ömer Holding'e bağlı Sasa (Suni ve Sentetik Elyaf) fabrikası, hammadde yokluğundan 
20 gündür üretim yzpılamiyor. Yetkili Sendika Petrol-İş'in herhangi bir açıklama yapmaması da endişe yaratıyor. 

Bu güne kadar birkaç defa hammedde yokluğundan üretime ara verildi. Ancak bunlar kısa süreli olan ve bir süre sonra tekrar aretimin başladığıdurumlardı. 

Bu delasında, toplu- 


sözleşme görüşmelerinde işveren ile sendika arasında anlaşma sağlanamaması yüzünden konunun uzlaştırma kuruluna gitmesinden bir gün önce üretimin durması, yetkili sendika Petrol-İş'in hiç bir açıklama yapmaması işçiler ürasında endişe yaratıyor. 


KAYIP— Adana Endüstri Meslek Lisesinde Aldığım Paso ve Okul Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 
k Adem Yılmaztürk 


de macera. 


lerini planlıyorlar. 


çe artmaktadır. 


yordu. 


oturacağıdır. 


açıkça 


Santajla karışık savaşım 


CHP'nin sırtından sürekli şantajla kan emen Sahte TKP kenesinin en son nunjarası bazı parlamenterlere CHP'den köpma çağrısı. 

Başından beti kendi parlamenterleri saydıkları bazı kişilere, Doğu Berlin'den yayın yapan radyoları vasıtasıyla 25 Nisanda "1 Mayıs'tan yana bir grup oluşturun ve CHP'den tam ve kesin bir şekilde kopun" çağrısında bulundular, Aslında bu çağrı hem şantajdır, hem blöf, hem 


Şantajdır. Çünkü Moskovacılar hükümetin bugünkü sallantılı durumundan yarar'anarak, yeni bir şeyler kazanmak, hiç değiise kazandıklarını korumak peşindeler. Parlamento aritmetiği üzerinde sanki bir etkinlikleri varmış havasını vererek, hükümete dilediklerini yaptırabilecek- 


Blöftür. Çünkü ellerinde hiç bir şey yok. Üç TKP'li sendikanın DİSK'ten ihraç kararına karşı CHP'li parlamenterlerden toplanan 72 imza- nın hükümeti etkileyebileceğini ve bu yüzden blöfü görebileceğini hesap ediyorlar. 

Maceracıdır. Çünkü Rus beşinci kolu bütün halka "Hodri Meydan' demiştir. DİSK'in 1 Mayıs gösterisini "Yaşasın Sovyetler Birliği” gösterisi haline getirebilmek için ülkenin milli güçlerine meydan okumuştur. 

Rusya'nın ve uşaklarının bazı parlamenterleri CHP'den kopmaya çağırmak gibi bir yola başvurmalarının en önemli nedeni son zamanlarda rüzgarın ters yönden esmeye başladığını görmeleridir. Özellikle son birkaç aydır toplumun çeşitli kesimlerinde anarşinin ve bölücülüğün arkasında Rusya nın uşaklarının bulunduğu kanısı yaygınlaşmaktadır,. Tepkiler gittik- 


Onlar farkına vardıkları bu ters gelişmenin korkusu içinde kargaşalığı artırma telaşına düştüler. DİSK'i kışkırtıp, körükleyerek, 1 Mayıs macerasına sürüklediler. Bu macera toplumdari tasvip görmedi. Hatta Sahte TKP'nin bazı ivedi ittifaklarına bile darbe vurdu. Köşelerinde her zaman Rusya'yı savunmakla tanınan yazarlar bile bu maceraya destek olmadılar. 

Böylece, tecrit olan TKP, bir yandan hükümete "CHP grubunu bölerim" şantajını yapmaya devam ederken bir yandan da yelkenleri suya indiriyor. "Peki öyleyse ben de gösterimi İzmir" de yaparım"diyordu. Yiğitliği elden bırakmamak için de "DİSK bizi sattı" yaygarası yapı- 


Rus Beşinci Kolunun "Şantajla karışık savaşım" siyaseti, bu 1 Mayısta cascavlak ortada kalmıştır. CHP'li parlamenterlere partinizden kopun çağrısı, bu kötü gidişin çaresizliğidir. 

CHP yönetimi ve kendilerine çağrı yapılan parlementerler bu oyunun Türkiye'deki kargaşalığı daha da artırarak yeni şantaj imkanları elde etmek için oynandığını anlayabilecekler mi? Orası artık onların bileceği bir iş. 

Bizim asıl söylemek istediğimiz şey, Moskova'dan yönetilen ve Türkiye toprağına ayak basmayan bu geminin her zaman böyle karaya 


Aydınlık|ğ 


DOĞAN 
YURDAKUL 8 


CHP il... 


(Baştarafı 1. Sayfada) Bolu, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hakkari, Isparta, İçel, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya K. Maraş, Mardin, Muğla, Muş Ordu, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat (33 il) 

6 Mayıs Pazar: Adana, 
Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur. Bursa, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İzmir Kars, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Trabzon, Urfa, Van, Zonguldak (29 il) 

Bütün bu illerde kongreler tek günde tamamlanırken sadece İstanbul da kongre iki gün sürecek ve 5—6 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 


Bütün bu illerdeki kongreleri gözlemci olarak izlemekle görevli 


kişiler de saptandı. Bunların hemen hepsi Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle senatörler, Ancak iki istisna dışında herkes kendi seçim bölgesi dışındaki illerde görevlendirildi. 
Sadece iki Genel Sekreter Yardımcısı Ankara Senatörü Uğur Alacakaptan Ankara'da, İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu İzmir'de görev yapacak 

Gözlemciler bir olay olduğu takdirde Genel Merkeze rapor verecekler. 

Öte yandan Genel 
Başkan Bülent Ecevit'in sadece Ankara İl kongresine katılabileceği bildirildi. Ecevit'in işlerinin yoğun olması nedeniyle başka il kongresine katılamayacağı belirtiliyor. 

CHP Genel Yönetim Kurulu 30 kadar ilçe kongresine ilişkin itirazlar üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Genel Merkeze yakın çevreler- den öğrenildiğine göre bunlardan yalnız Aydın merkez, Muğla Merkez Uşak Merkez Adana Os maniye . Erzincan Çayır lı, Burdur Merkez Trab zon Akçaabat ilçe kongreleriyle Tekirdağ İ! Ka dın Kongresi iptal edildi. 
Bu arada kavga çıkan Tarsus ilce kongresinin 


devam ettirilmesi ve Edirne Merkez İlçe Kongresindeki il delege seçimi- nin yenilenmesi de karara bağlandı. 

CHP Genel Merkezine yakını çevreler, yapılan ilçe kongreleri sonunda il kongrelerinin büyük bir kısmını Genel Merkeze yakın grupların kazanmasının kesinleştiğini belirtiyorlar. o Muhalefetteki grupların ise sadecel0- 
15 ilde seçim kazanabilecekleri, ancak İstanb dışında bu illerin deleg sayılarının çok az oldi ğunu ifade ediyorlar, Bi durumda Kurultayda te liste çıkabileceği ifade edildi. 

Öte yandan CHP'nin kompütürle yapılan üy. 
yazım işlemi sonucund yaklaşık yarım milyo: üyesi olduğu belirlendi? 

Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı- nın CHP Kurultayının gecikmesinden ötürü bu partiye ihtar verilme için yaptığı başvuru reddetti . Parti adın: Anayasa Mahkemesind savunma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Alacakaptan'ın Anaya Mahkemesine gecikmey kompütürle yazım işle minin Yolaçtığını anlattı Bunun sağlıklı bir çalış ma yöntemi olduğu yo lundaki savunma üzerin: Anayasa Mahkemesi bi konuda CHP'nin dikkati nin çekilmesine gerek olmadığına oy birliğiyle karar verdi. i 

CHP Genel Merkezinin bütün Türkiye çapında seçmenlerin de kompütürle yazılmasını diğer partilere önerdiği ve bu konuda prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. 
Halen bir teknik komite bunun nasıl uygulanabileceği konusunda araştırmalar yapıyor. 

CHP Gençlik Kolları Genel Merkezinin fesih kararı Üzerine 27 Nisan 1979) günü yapılması gereken Genel Kurul toplantısı ertelendi. 


İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Bingöl, Genel Merkeze gönderdiği telsgraftakararı protesto etti. 
CHP Çanakkale İl Gençlik Kollan Altan Tuna yanlısı olarak biliniyordu. 


Fesih karan. 
üzerine Çanakkale a 


lem e n p 
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30 Nisan 1979 


AYŞE KILIMCI ÇALIŞLAR 


Sevgili Kan Kardeşim Sabır, 

Bir hayli vakitten beridir, ki size yazamıyoruz. Diyeceksiniz ki, birkartpostal da olsun atamaz miidiniz? Her halde onu yapardık. Ama, müşkül boydan aştı. Kan kardeşliğin Muteber de , bu olan işlere, bu köçek düzene pek şaştı... 

Hal hatır sormadan kendimizi dilledecektim az kaldı. 
Nasılsınız? Nicesiniz? Mezbahadaki işinden çıkacak diye duyduk senin için. Hısımlar söyledi. Ne oldu, çıktın mı? 
Ayrılırsan bir iş tutabilecek misin? Çocuklar, yengemiz nasıllar? Bütün sizin evdekilere selamlar, selametler... 

Bizleri soracak olursan,, hamdolsun iyiyiz. Duyduğun ve gelip, sağol, allah razı olsun, zahmet edip geldin gördüğün gibi, kardeşçiğim enişten o kazayı geçireli beri, evimiz ocağımız bir yangın yeri harabeliğinden üstündür, haraptır. Ocağımıza kül elenmiş, başınıza dert yağmıştır.Rahmet misali... 

O cansız kalası Çamaşır Makinası Fabrikasında iş bulduğu gün benimki, nasıl çocuklar gibi sevinmiş, mübarek bayramlardan da öte bayram etmiştik. Biliyorsun siz de buradaydınız... Sofraları kurup et pişirmiştik siz ikiniz içmiştiniz. Çocuklarla tarlada uçurtma uçurmuştunuz.. Ne işte, gitti geldi, hep fabrikaya, çalıştı durdu. Az buçuk eksik gedik okapatıyordu, boğaz körletiyordu aldığı ücret. 
Muhanete muhtaçlığımız bitti diyerekten, çocuğumuz imişçesine muhabbet besliyorduk. 
fabrikaya, inan olsun, İlk ikramiyesini verdiklerinde aynen bana verdi enişten, çarşılara indim. Eksik gedik aldım. Bol bol kuru zahire aldım. Kıyma aldım-kavurma yapıp saklamaya-yeşillik aldım, menekşe kökleri, biraz tohumluk aldım, evin önüne ekip üretmeye, Yeni perdeler, emaye çiçekli tencereler eve taşıdım, göresindi bir... Dö- 


Gelinlik 


nüşteydi, hiç (unutmam. 
Münümüste, şoförün mahallinde şeyi okudum: "Bir dünyaya geldim, giymedim başı- ma taç/Ne zengini tok gördüm, nede fakirini aç/ Yarabbi öyle fevzi bir kanaat verki/ Na merde değil, merde de eyle. Okudum bayıldım. Bir kagıda hemen yazıştırdım, Evde etamine nakşettim bu maniyi Çerçeveleyip duvara astık... 
Sonra işte... Sonrası hep bHdiğimiz gibi. 'Sabahlardan bir sabah evlerden dipdiri çıktı kocam bir başka sabah eksik döndü... Kolu fabrikadaki presin altında ezilmiş. Sağ eli tüm harabiyet. Eniştenin kolunu öyle berbatlamış ki pres kolu öyle azmış kí,i dirsekten kesmeleri gerekmiş. 
Hiç içim götürmüyor. Bak bunca vakitler geçti. Üzerinden yazması, dayanması hala daha zoruma gidiyor. O sağ eli ekmek kapımızdı, ocağımızdı, dirliğimiz.düzenimizdi. Ekmek kapımız kapandı. 
Ne işürete bilir artık.ne boya badana Yapabilir. Nede ço. 
cuklarını hoplatabilir... İlk maaşından heveslenip aldıydı, şövalye yüzüğünü hani...Onu- da takamayacak. 


Fabrikadan az buçuk bir tazminat ödediler. Hiç giden kolu karşılar mı? Bu parayı hayatlarımıza destek olsun diye verdiler. Masanın üstüne koyduk. Geldik gittik seyrettik, zarfın içindeki bedelimi-Zi... 

Sonra kardeşim eniştenne kafa kafaya verdik, dedik ki: Bu böyle sürüp gitmez. Bu günühsız çocukların, tütüp giden bir ocağın gül yüzü hatırına bizler kavi yürekli yola koyulmalıyız. Yeni yaşamlar, yeni geçimler kurmalıyız. Bu tazminat ile güzel bir çamaşır makinası alalım. Koskocaman pırıl pirit, Gerçi:çalıştığımız yer Çamaşır Makinası Fabrikası idi ya, orası tek tek satış yapmazmış. Vermezler. Çarşılardan. alırız." Bén müşteri toplarım. Evde para ile çama- 


sanat “edebiyat 


ipek 


iğ al A Akmasa damlir, şi ilerletiriz. Enişten belki ilerde, sol kolunu kullanmasını iyi öğrenince, ütü falan da yapar bana. Çamaşır arıt- ma ve ütü kola atelyesi gibisi- ne hani... Ne güzel olur dedik, güzel güzel sevindik... 

Benimki arkadaşlarıyla konuştu. Taşındı, düşündü. 
Bir markada karar kıldı. Çıktık komşularla", bir mağaza- ya girdik. Ben elimde tazminat zarfımızı Sımsikı tutuyordum. İlk defa idi ki, peşin parayla bir eşya alacaktık. Bir gururlu, bir tafralı idik, görsen... Paranın ucuna bulaşmış kanımızı bile unutuvermiştik sanki... Erkekler makinalara bakarken, mağaza sahibi bize bir tabure ikram etti. oturduk. Bir de çay söyledi bize. 
Birini seçtiler, neyse, işti... 
Servise yüklediler. Ben hemen gözboncuğunu önceden hazırlamıştım biliyor musun, hemen göz boncuğunu bir kıyısına bağladım makinamızın. 
Onu aramıza alıp ellerimizi korumak yapıp, şenlikle mahalleye girdik. Çocuklar arabanın arkasından koşundu, konu komşu hayırlamaya geldi. Çaylar falan içildi. Sonra herkesler gidince bir de neyelim bakalım dedik. Nasıl yıkarmış, görelim hir 

Suyu ısıttık, ilacı koyduk. 
Herseyini tamam ettik. likina nəyi atalım içine diye fikir yaptık ince ince. İlk vikanacak çamaşıra paye verecektik sanki. Dekik ki, benim gelinliğimi yıkayalım dedik. On senedir düğün gününün kıriyle durmaktaydı. Sandığın dibin den çıkardık, süslerini söktük. 
Zamanındane kadar pahalıya oturmuştu bize, Ev, eşya düzmeye gücümüz yetmemiş, atadan kalmalarla yetinmiştik, Ama anamın da kocamın da özlemi imiş borç harç ipek bir gelinlik dikmiştik. 
Evlendikten sonra da komşularımızın şenliklerine, kınasına, çocukların sünnetine, müsameresine giymiştim arada bir. Yıkamaya da kıyamı: 


yordum, üsütünün etek, uçlarının kiri pek mübarek geliyordu gözüme, İşte şimdi, çamarış makinamızda yıkanacaktı... 

Koyduk, besmele'ile çalıştırtık, İyice bir yıkansın diye, de on beş dakikaya kurmuştuk ayarını. Gürültüyle döndü döndü makina ve durdu.... 
Açtık kapağını. Bir ne baktık, ne görelim. Damla damla eriyip akmış, makina kazanının ducarına (o yapışmamış mı benim gelinlik... İpek ya, onu yıkama mesafesi üç dakikaymış. Biz çoka var etmişiz. 
Gelinliği bitir mişiz... Baktım baktım, içim bir fena oldu. 
Gittim odaya, bir güzel ağladım bağıra bağıra. Kocamın kolu için de, ipek gelinliğim için de, yüreklerimiz ve hayallerimiz için de birkaç kat, iyicene ağladım. Hepsine mahsusağladım.. 


Sonra gözlerimi sildim. 
Gittim. makinayı temizledim, ovdum. Örtüsünü örttüm üstünün, Biblo koydum, şimdilik. 
Gene , kurduğumuz hayalleri, umutları onunla amaç edecektik. Az bir zamanlığına küsüşmüştük İşte. Kızları düşündüm, benim» adamı düşündüm. Küçük oğlumu düşündüm... İnsanoğlu işte, umut kaf dağı berisinde bile olsa, yetip, alıp geliyor... Biz de böyle tutunuyoruz işte hayata. Dünyada uç çok, köşe çok, tutunacak el besbeter iş yürekte... Mahalle deyip geçme, bir insan deyip geçme. Mahalle dünya demek.İnsan en büyük, en mübarek jey demek... Kopan kollar, ezilen eller, çar çur edilen yürekler, insancıklar toplanır da , daha güzel yaşamaklara maya olur değil mi... O sebepten diri olmaya mecburuz. Neşeli olma- ya... En zor bizimişimiz... En zoru, güzel insan olması.. 

Haydi hoşçakal. Akıllı ol, güzel ol. Herkeslere selam 


ederiz, 


Kan Kardeşin Muteber 


Dünya Şampiyonu güreşçimiz Celal Atik'i bugün toprağa veriyoruz 


Celal Atik'in cenazesi Maltepe Camiinde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek 


Yaşar Doğu Spor Salonu önünde yapılacak törende Atik'in yaşamını dile getiren 


konuşmalar yapılacak 


ANKARA pe 
Atik güreşçiliğinde çabukluğu, 


oyun zekası ve oyundan oyuna çabuk geçişiyle ün yaptı 


Güreşimizin ve sporumuzun büyük değerlerinden Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu Celal Atik'i bugün toprağa veriyoruz 


Atik'in cenazesi bugün saat 10.30'da Hacettepe Hastanesinden alnacak ve Yaşar Doğu Spor Salonunun änü- ne getirilecek. Burada ya yapılacak törende Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur ve şampiyon güreşçimizin yakın arkadaşları, Ahmet Ayık ve Mahmut Atalay, Celal Atik'in yaşamını dile getiren bir konuşma yapacaklar. 


Sampiyon Süresçimiz Celal Atik reşe 
1938 yı- 
a ia ğa başladı. Kısa zamahida Aani tekniği ile ri çekti. 1946 va 1949'da Avrupa, TET Şampiyonu oldu. Eoria İkinci 


güreşe antrenör olarak da emeği geçti, 1953 
ve 197 
Yılları arasında Milli Takımı Başantrenörlüğü yaptı, A 


K.Maras'ta yapılan voleybol 


grup birinciliği sona erdi © Kızlarda Anadolu Lisesi (Adana) 


erkeklerde TED Lisesi (Ankara) birinci 


KAHRAMANMARAŞ (AA) 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Orta dereceli okullar kız ve erkek yıldızlar Voleybol Grup birinciliği yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi. 

4 gündür Kahramanmaraş Kapalı Spor Salonunda 
yapılan Grup Şampiyonasında birinci gelen takımlar 17-20 Mayıs 1979 larihinde Kocaeli'nde yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. 

Grup Şampiyonasında elde edilen sonuçlar şöyle: KIZLAR; 


Törenden sonra cenaze Maltepe Camiinde kılnacak öğle namazından sonra toprağa verilecek. 

Öte yandan ünlü güreşçimiz Celal Atik'in Cebeci Şehitliğine gömülmesi için yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. 
Milli Savunma Bakanlığı 
1974 yılında çıkan yönetmelik gereğince Atik' 1 Anadolu Lisesi (Adana), 2 - Mimar Kemal Lisesi (Ankara), 3- Merkez Ortaokulu (K. Maraş), 4- Temel Yatılı Bölge Okulu (G. Antep) 

ERKEKLER: 

1 TED Lisesi (Ankara), 2- Seyhan Ortaokulu (Adana), 3- Temel Yatılı Bölge Okulu (Van) 4 - Temel Yatılı Bölge Okulu (Kilis) 


Türkiye Birinci Liginin 25. haftasında 


in şehitliğe gömülemeyeceğini belirtti. Bu nedenle dün yapılacağı belirtilen cenaze töreni bugüne ertelendi. 


Celal Atik 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında birinci olan İsmüiil'Oğan ile 


——mg İİ mmm... 


de bu hafta 


I MAYIS SALI 
18.35- FLANDERLER'İN KÖPEĞİ 

19.00 -İLKOKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞ-MASI: Bu hafta yarışmaya Karşıyaka İlkokulu ile Güzelyalı Ulusal Egemenlik İlkokulu katılıyor. 


19.30 -  ANADOLU'yaz Programda zirai mücadelenin önemi, Devlet Üretme Çiftliklerinde bu konuda yapılan çalışmaları konu alan bir film ile Kars yöresiden halk oyunları yer alıyor. Ayrıca dizi oyun "Kadın ana''nın 7. bölümü yayınlanacak. 

21.15- BEŞ DAKİKA: "Trafik" konulu bölümde şerit kullanma ele alınıyor. 

21.20- MAHALLİ BELEDİYELER 

22.05 - TELEVİZYONDA TÜRK SİNEMASI: Yönetmenliğini Lütfi Akat'ın yaptığı, başrollerini Tarık Akan ve Pervin Par'ın paylaştıkları “Esir Hayat”" adlı film yayınlanacak. 


2 MAYIS ÇARŞAMBA 

18.35 -ARIMAYA 

19.00 - ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA: Programda "Taş Çorbası" adlı bir çizgi film var, Ayrıca okul öncesi çocuklara kağıttan kukla yapımı öğretiliyor. 

19.30 - TÜRK HALK MUZİĞİ 

20.00 - BİR KONU BİR KONUK: Julide Gulizar, Ankara gecekondularından konuk Gönül Aysert ile söyleşecek 

21.15 - MİNİK KONSER 


21.30 - GALLER -BATI ALMANYA FUTBOL MAÇI: Naklen yayınlanacak. 


3 MAYIS PERŞEMBE 

18.35- SİNBAT'IN SERÜVENLERİ 

19.00 - FLÜT ÖĞRENİYORUM 

19.30 - İZMİR'DE BAHAR: izmir Televizyonunca hazırlanan programda bahar türküleri yer alıyor, 

20.00 - SÖYLEŞİ: Mümtaz Soysal ve Tevfik Çavdar bu hafta konut sorununu konu edinecekler, Bölümün adı '' Garip Kuşun Yuvası" 21.15 - BEŞ DAKİKA: “Zamansız Av" adını taşıyan bölümde av hayvanlarımızın süratle tükenişi konu ediniliyor. 

21.35 -BOZUK PARA: 

22.20 - HABER PROGRAM 


4 MAYIS CUMA 
18.35 - MARCO 

19.00 - DOĞA BELGESELİ: Hayvanlar alemi- nin başlangıcı ve korkuyu, umudu nasıl bilebiliyorlar sorularına cevap aranıyor. 

19.30 - ÖNCE SAĞLIK: Sağlık sorunları, ilk yardım, ana ve çocuk sağlığı konu ediliyor. 
20.00 - DİMIDAN: İzmir Televizyonunca hazırlanan ai ile Anamur yöresi kadın halk oyunlarını İzmir Turizm Folklor Derneği oynuyor 

21.15 -MİNİK KONSER 

21.20 - ÜLKELER YARIŞIYOR: Yugoslavya Türk Ortak Kültürü ve Evrensel Kültür değerleri konusunda yarışılacak. 

22.05 - TELEVİZYONDA SİNEMA: Yönetmenliğini Joseph L. Mankiewiciz'in yaptığı "Geçer Yaz Birdenbire"' adlı film yayınlanacak. 


Resmi belgelerle 


KONTRGERİLLA 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


12 Mart dönemin 
günümüzdeki faaliyetlerini, resmi belgelere ve yaşanan 

olaylara dayanılarak hazırlanan bu kitapta bulacaksınız. 


Kontrgerilla nedir? 
Nasıl örgütlendi? 


Elizabeth Taylor, Montgomory Clipt ve Katharine Hepburn başrolleri paylaşıyorlar 


5 MAYIS CUMARTESİ 

17.0 VDEKİ DOKTOR 

17.30 - FLİPPER 

18.00 -GUGUKLU SAAT 

18.30 - CUMARTESİ BELGESELİ: Bu bölümde 19. yüzyıl konu ediniliyor. 

19.30 -ZAMAN TÜNELİ 

21.15 - BEŞ DAKİKA: Bu bölümde hastanede uyulması gereken kurallar ve bu kurallara uymanın getirebileceği sakıncaların konu edildiği "Hastanede" adını taşıyan bir güldürü var. 
21.20 - HAYATIM ROMAN: Yeni bir dizi. Birinci bölümü yayınlanacak, 

23.00 - BARETTA 


6 MAYIS PAZAR 


10.00 - SİNAVA DOĞRU : Türkçe-Edebiyat soruları, z 
11.00 — TATİL SİNEMASI: Jamaika Rüzgarla- 


rı adlı film yayınlanacak. Başrolleri Anthony Ouin ve James Coburn paylaşıyorlar. 

19.30 - ISIRGAN OTU 

20.00 - TATLI KAHRAMANLAR 

21.15 -TOPLUM UMU; NANIMIZ 

21.25 - MONTE CA (O SAVAŞI: İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların İtalya'da monte Cassino manastırına saldırıları sonucu çıkan savaş anlatılacak. 

22.10 - YUNUS EMRE: Prof. Dr. İlhan Başgöz' ün hazırlayıp sunduğu ''Halkın Dilinden" adlı program dizisinin ilki ''Yunus Emre Haftası" nedeniyle O'na ayrıldı. 

22.35 - KLASİK MÜZİK 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diği 1.kitap 
CIA'NIN 
TÜRKİYE'DEKİ KONTRGERİLLA 
TEORİSİ ve 
UYGULAMASI 


Fenerbahçe Altay 11-0 yendi 


İSTANBUL 
Türkiye Birinci Liginin 25, haftasında Fenerbahçe dün İnönü Stadın- da Altay'ı 1-0 yendi FENERBAHÇE: İvançeviç (3), Onur (3), Coşkun (3), Erol (2), Cem (2), Tuna (2), Ali Kemal (2), Önder (3), Raşit (2), Cemil (1), Engin (2), (Yenal). 
ALTAY:Alptuğ (3), Sabahattin (2), Bilal (3), Mithat (2), Zafer (3), Şeref (3), Nevruz (2), K. 
Mustafa (2), Bora (3), Arif (3), B.Mustafa (2). 
GOL: dk, 66 Yenal 


Şampiyonluk yarışın- da, Fenerbahçe, Altay engelini de aştı. Ne var ki, Fenerbahçe, tek gol atıp, iki puanı alırken vasat bir futbol ortaya koydu 

Konuk takım Altay ise, daha güzel bir futbol ortaya koymasına rağmen, eline geçirdiği fırsatları değerlendirmesini bilemedi 

Oyunun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, Onurun ayağından gol tehlikesi yarattıysa da, başarılı olamadı. Onur'un 


' çaprazdan attığı şut,Alp 


tuğ'da kaldı. 


İlk dakikalardaki Fenerbahçe ataklarını etkisiz kılan Altay, daha sonra oyunda dengeyi kurup, üstünlük sağladı. 

25. dakikada Bora'nın kafa şutu az farkla avuta çıktı. 


27. dakikada bu kez B.Mustafa'nın İvançeviç'i de geçip kaleye gönderdiği topu, çizgi üzerinden Coşkun çıkardı. 

34. ve 36. dakikalardaki fırsatları Fenerbahçe, A.Kemal'in ayağından kullanamadı. 

İkinci yarıda Fener bahçe, seyircinin de desteğiyle canlanmaya başladı. 


66. dakikada Fenerbahçe gole kavuştu. Bu dakikada Altay ceza sahasında meydana gelen karambolda son ‘vuran Yenal takımını 1-0 öne geçirdi. 

70. dakikada Cem'e sert giren K.Mustafa kırmızı kart gördü. 

73.dakikada bu kez B,Mustafa sarı kart gördü. 

Geride kalan dakikalarda her iki takımın çabası skoru değiştirmeye yetmeyince, karşılaşma 


Sonuçsuz kalan Cemil'in bir atağı.. 


Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyetiyle sona erdi DİĞER SONUÇLAR 
Göztepe Trabzon: 


0-0, Bolu - 
Zonguldak - 
0-0, Samsun - 
0-1, Adanaspor 


Kırıkkale: 6-1, Eskişehir: 
Beşiktaş; 

- G.Sa- 


ray: 1-2, Orduspor - A, Demirspor: 3-0, Bursaspor Diyarbakırspor: 2-1. 


FEDERASYON KUPASI JIMNASTIK YARIŞLARI SÖNÜK GEÇTİ 


e Doktor olmadığı için sakatlanan iki sporcuya ilk müdahele yapılamadı © 85 sporcununçağırıldığı şampiyonaya 


Jimnastik yarışmalarında Çankırı ve Istanbullu sporcular birinciliği paylaştılar 


26 sporcu katıldı 


© Sampiyona organizasyon bozukluğu 


hemen dikkat çekti 


ISTANBUL (OZEL) Federasyon Kupası Jimnastik yarışmaları, İstanbul Bağlarbaşı spor salonunda yapıldı 


Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Çankırı, Adana, ve 
Mersin bölgelerinden 85 
sporcunun çağrıldığı şampiyanoya yalnızca 26 sporcu katıldı. 


Organizasyon 
Gunun hemen dikkat çektiği şampiyonada seyirci de oldukça azdi. 

Ayrıca sahada bir doktor bile olmaması nedeniyle barfikste kaza geçiren bir sporcuya ilk müdahale yapılamadı. İkinci günde bir başka yarışmacı sakatlik nedeniyle yarışı terketti. Doktor ikinci günde salonda yoktu. 

Yarışmada elde sonuçlar şöyle: 


edilen 


bozuklu- 


I. KATEGORİ ERKEKLER 


Yer 1-Adnan Özkan (Çankırı) 15.60 

Atlama Beygiri: 1-Adnan Özkan (Çankırı) 15.60 

Barfiks: 1- Adnan özkan (Çankırı ) 12.55 

Halka: 1- İlhan Ülker (İstanbul) 15.20 

Paralel: 1- ilhan Ülker(İ stanbul) 15.45 

Kulplu Beygir: 1- 
Ülker (istanbul) 13.60 
Il KATEGORİ ERKEKLER 

Yer Atleti: 1- Kazım Yılmaz (İstanbul) 15.60 

Atlama Beygiri: kazım Yılmaz (İstanbul) 15.35 


İlhan 


Barfiks: 1- Hüseyin iğdir (Çankırı) 13.35 
Halka: 1- Hüseyin 13an 


(Çankırı) 12.90 

Paralel: 1- Hüseyin ığdır 
(Çankırı) 9 

Kulplu Beygir: 1- Meh « met Aktaş (Ankara) 9.45. 


inmez 


[Aydınlık EA 


30 Nisan 1979 
CSET o OOs m Rİ RR ÇE gm e mm m 


(Baştarafı 1. sayfada) CHP'NİN KARARI 


CHP Yönetim Kurulunun önceki ogün Mustafa Üstündağ Başkanlığında yaptığı top- 


lantıdan sonra dün yayınlanan bildiride konuyla ilgili olarak şu 


görüşler belirtiliyor. 


''Bu ortam içinde yapılmak istenecek olan 1 
Mayıs törenlerine Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri başta olmak üzere bütün Cumhuviyet Halk Partililerin “atılmaması, Genel Yöretim Kurulunca ülkenin yüksek çıkarları ve Cumhuriyet Halk Partililiğin sorumluluk anlayışı içinde gerekli görülmüş ve karara bağlanmış- 


sir, 


Bugün 19 ilde Sıkıyönetim ilanını gerektiren koşulların kaynağının geçmiş cephe hükümetleri dönemlerinde ulusu cephelere bölme politikalarının sonucu olduğu da kaydedilen CHP Genel Yönetim Kurulu bildirisinde daha sonra "böyle olduğu halde bu tutumun sonucu olan ve toplumumuzda açılan derin yaraların sancılarını çektiğimiz bu ortam da 1 Mays kutlama törenlerinin, bazı çevrelerce yasalara ve onları tarafsızlıkla uygulayan devlet güçlerinin açıklamalarına rağmen yapılmak istenmesinde gösterilen israrı sağduyu ile bağdaştırmak olanağı yoktur" deniliyor. 


Bildiride ayrıca bu gösterilerin, bugünkü ortamdan yararlanmak isteyen demokrasi düşmanlarına hizmet ettiğibelirtiliyor. 


“"TAKSİM'DE 
OLACAĞIZ" 


DİSK Yönetim Kurulu mirhan 


De- 
Rıd- 


üyelerinden 
Tuncay, 


18.30 HABERLER 


19.20 SPOR 
20.30 HABERLER 


yınlanacak. 
23.20 HABERLER 


05.00 Açılış 
06.00 Kışa Haberler 07.20 Köye Haberler 07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 09.02 Kadın Dünyası 10.01 Arkası Yarın 11.05 Hafif Müzik 
11.20 Türküler ve Oyun Havaları 
11.40 Şarkılar 
12.05 Reklamlar 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
13.15 Hafif Müzik 
15.20 Dünden den 
15.40 Hafif Müzik 
16.05 Türküler Geçidi 16.30 Şarkılar 
17.02 Akşama 
18.01 Çocuk Bahçesi 19.00 HABERLER 
19.30 Bölgesel Yayın 20.15 Köy Dağarcığı 20.40 Şarkılar 
21.00 Kısa Haberler 21.02 Türküler Geçidi 


TRT2. 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 

08.00 Sabah Konseri 

09.00 HABERLER 

09.03 Barok Müzik 

09.30 David Bowie Soy. 
lüyor 

10.00 Çağdaş 

rimiz 


Bugün- 


doğru 


Sanatçıla- 


TELEVİZYON 


23 NİSAN PAZARTESİ 
18.35 OYNAMAK İSTİYORUM 


21.15 MİNİK KONSER: Kreisler'in "Aşk Acısi" adlı yapıtını Kemanda Saim Akçıl, Piyano- da Vedat Kosal seslendiriyor. 

21.20 AYIN GETİRDİKLERİ: Ayla Erdemli" nin hazırladığı Çocuğa Saygi adlı programa, Doç. Dr. Emre Kongar, Prof, Dr. Atalay Yörükoğlu ve Prof Dr. Gülseren Günce katılıyor. 
22.15 TÜRK HAFİF MÜZİGİ 

22.35 VAKIF: Dizi filmin bugün 10. bölümü ya- 


CHP 1 Mayıs'taki... 


van Budak ve Özcan Keskeç, dün yaptıkları açıklamada, 1 Mayıs'ta Taksim'e ` gitmeye kararn olduklarını tekrarladılar. 

DİSK Yürütme Kurulu üyelerinin tutuklanması ile işçi sımıfının sendikal mücadele bayrağının düşmeyeceğini" söyleyen DİSK yöneticileri, kendilerinin, daha önce alnan DİSK Genel Kurulu, Yönetim Yürütme Kurulları ve Başkanlar Konseyi kararları doğrultusunda 
1 Mayıs'ta Taksim Alaninda olacaklarını söylediler. 

Bir muhabirin, bu açıklamayı hangi sıfatla ve yetkiyle yaptıklarını sorması üzerine DİSK yöneticileri kendilerini DİSK Yürütme Kurulu' nun görevlendirdiğini belirttiler. 

Muhabirimizin "'Peki, sizin çağrılarınız üzerine yoğun bir faaliyete giren maceracı grupların girişecekleri silahlı, bombah saldırı ve çeşitli tertiplerin sorumluluğunu nasıl yükleneceksiniz?" soru- 
"su üzerine Özcan Keskeç DİSK'in kurulduğu günden bu yana silahlı saldırı ve eylemlere doğrudan karşı çıktığını söy leyerek, DİSK'in muhtemel olaylarla ve bu gruplarla bir ilgisinin kurulamayacağını, DİSK'in bu grupların eylemlerinden sorumlu tutulamayaca- 


gını iddia etti. 
Keskeç,bu grupların eylemlerini (o önlemenin, 


hükümetin işi olduğunu da sözlerine ekledi. 


BARO BAŞKANI AVUKATLARIN 
GÖZALTINA 
ALINMASINI 
KINADI 


Baro Başkanı Orhan Apaydın, DİSK Genel Merkezinin güvenlik kuvvetlerince aranması sirasında Gıda-İş Sendikasın- da görevli iki avukatın gözaltına alınmasını kı- 


21.20 Tangolar 

22.02 T. B. M. M. Saatı 

22.02 Şarkılar 

22.22 Hatıt Muzik 

22.40 Turkuler 

23.00 HABERLER 

23.00 HABERLER 

23.40 Turkuler we (yun Havaları 

24.00 Kısa Haberler 

00.02 Gece Konseri 

00.55 HABERLER 

01.00 Kapanış 

18.00 Turkuler Ne Wer? 

18.30 bırı ve Ahlak 

19.00 HABEKLEK 

19.30 Hafif Muzik 

19.45 Recek Maymak'tan Turkler 

203cKuçukş Kunter 

21.15 SPUK GAZE IESI 

2145 Şarkılar 

22.30 Beraber sa Sulo lurkuler 

23.00 Muzikt Çaglar 

23.30 HABERLE K 

23.35 Hatıf Muzik 

23.55 Kapan, 


14.30 Cas thuri 
15.00 Gunun Y unser 16.00 a Musıği 
17.00 WAF EI E p 
17.06 Hlaklar farasınıda 14.00 yu i M 
19.00 Arya 


n 
20.001 veriler ps faryalar 
2020 Mslanilnr Cergidi 


10.30 Diskoteğimizden 11.00 Öğleye Doğru 

12.00 HABERLER 

12.06 Sizin İçin Seçtik- 


21.00 Müzik Takyirni 22.03 MALE HLEN 

22.04 Garanin Getirdikleri 
24 00 Garg s Müzik 


lerimiz 01.00 Vapanı, 08.00 Açılış 12.00 Çuşıtlı Solmlar 


12.20 Aleddin dan Şarkılar 

1240 Türküler 

13.00 HABERLEK 

13.15 Çeşitli Klasik Muzik 

13.30 Olayların ‘çinden 

14.00 Şarkılar 

14.30 Yabancı DII öğrenetim 

16.00 Şarkılar 

16.20 Arkası Yarın 

17.00 Şarkılar 


08.02 Gün Başlıyor LAVEN. 


09.00 Olayların İçinden 

09.30 Türküler 

0945 Müzik Sözlüğü 

10.15 Şarkılar 

10.30 Hafif Müzik 

10.550 Türküler ve Oyun Havaları 

11.10 Şarkılar 

11.30 Yarmın Büyükleri Çocuklarımız 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMLI ATABERK Haber ye Makalelerden Sorumlu Müdür 

S. AYDOĞAN BUYUKOZDEN Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.Ş. adına sahibi: FERİT İLSEVER É 


Dizgi. Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İşt. GUNTUR Dağıtı.n: GAMLA 


nadı. 
Üyelerinin gözaltına alınmasının, o "savunma 


mesleğinin dokunulmazlığıyla bağdaşmadığını"' söyleyen Apaydın, gözaltında bulunan avukatların serbest bırakılmaları için komutanlık nezdin- de girişimlerde bulunduk larını belirtti. 


21 KURULUŞDİSK'in 
PARÇALANMANIN 

EŞİĞİNE GELDİĞİNİ YLEDİLER 


Büyük çoğunluğunda 
TKP yanlılarının yönetiminde olduğu ve aralarında TRT-DER ile Makine Mühendisleri Odasının da bulunduğu 21 sendika şubesi ve kuruluş ise Ankara'da ortak bir açıklama yaparak DİSK'in parçalanmanın eşiğine geldiğini söylediler. 

DİSK yönetiminin artık güven vermediği de kaydedilen açıklamada sözkonusu kuruluşların ve sendika şubelerinin TKP yanlılarınca İzmir' de düzenlenen 1 Mayıs mitingine (o katılacakları bildirildi 


TİP İLÇE ÖRGÜTLERİ 
VE 27 DERNEK 
ARANDI 


DİSK'in istanbul'da düzenleyeceğini söylediği 
1 Mayıs gösterilerine katılacaklarını açıklayan 27 
dernek ve TİP ilçe örgütleri arandı.Toplam 350 
kişi gözaltına alındı. 

Öte yandan, İzmir'de 
1 Mayıs gösterilerine katılacaklarını belirten derneklerde de aramaların sürdürüldüğü bildiriliyor. 


AYBAR: "DİSK'İN 
TUTUMU 
SORUMLULUK 
DUYGUSUYLA 
BAĞDAŞMAZ" 


SDP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, dün partisinin (o İstanbul | İl Örgütü Kongresinde yaptığı konuşmada, 
DİSK yöneticilerinin 1 
Mayıs'ı Taksim Alanında kutlama kararlarım eleştirdi. 


MERSİN'DEKİ 
MİTİNGLE DİSK'İN 
İLGİSİ OLMADIĞI AÇIKLANDI 


Bu arada DİSK 2'inci, Bölge Temsilcisi usuf Yürekli basına bir açıklama yaparak Adana, Maraş ve Gaziantep'te bulunan DİSK'e bağlı sendikaların 1 Mayıs'ı Mersin’ de kutlayacakları yolunda çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyledi. 
Yürekli, konu hakkında günlük ve mahalli basına verilen bildirinin de kimin tarafından aktarıldığını bilmediğini kaydetti. 

DDKD VE İGD 

BİTLİS'TE ORTAK 
MİTİNG YAPIYORLAR 


DDKD ve İGD'nin Diyarbakır'da yapmayı tasarladıkları 1 Mayıs mitinginin Sıkıyönetim Komutanlığınca (o yasaklanması üzerine bu iki örgütün Bitlis'te miting düzenleyecekleri bildirilmektedir. DDKD ve İGD' nin "güç gösterisinde bulunmak" amacıyla bölgedeki tüm güçlerini Bitlis'e toplamaya çalıştıkları söylenmektedir. 


15 KURULUŞ 
KINADİLAR 


DİSK yöneticilerinin önceki gün gözaltına alınması aralarında KöY— KOOP, TöB—DER, 
TMMOB gibi kuruluşların da yer aldığı 16 örgüt tarafından kınandı. Yapılan açıklamalarda hükümet suçlanarak olaydan ötürü protesto edildi. 

MSP SAKARYA'DA 

1 MAYIS MİTİNGİ 

DÜZENLİYOR 


Milli Selamet Partisi Sakarya İl Gençlik Teşkilatı 1 Mayıs günü Sakarya'da "Türkiye çapında 
1 Mayıs ve işçi sorunları" 
konulu bir miting düzenleyeceğini açıkladı. 


DİSK'İN PAZARLIĞI 
1 Mayıs gösterisi yüzünden zor durumda kalan DİSK yönetiminin bü kümetle pazarlığa §- mek istediği, hükümetten kendilerini xor durumdan kurtarması için 1 Mayıs' ta İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan etmesini önerdikleri öğrenildi. 
Ancak hükümetin bu öneriyi reddettiği ve DİSK'ten gösteriden kendisinin vazgeçtiğini açıklamasını talep ettiği bildirildi. 


MLRKI Z 
Nuruosmamye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İSTANBUL 


Yazı İşleri Tel: 26 52 14 
İdare Tel: 26 54°37 


—————— 


1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı .. 


“Baştarafı 1. Sayfada) 


1. Mili Güvenlik Kurulunun, hükümetin ve Komutanlığın çeşitli tavsiye ve uyarılarına ve Komutanlığın kesin yasaklarına rağmen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yöneticileri, ülkemizi ve milletimizi bölmeyi ve Türk cumhuriyeti ve demokrasisini yok etmeyi hedef alan iç ve dış mihrakların özlemini çektikleri şekilde Türk işçilerini gene Türk milleti- nin bizzat kendisi demek olan Türk Silahlı Kuvvetleri ile karşı karşıya getirme yoluna sevkedecek olan 
1 Mayıs miting ve gösteri yürüyüşünü İstanbul'da yapma kararlarında direnmektedirler. 

2. Ancak, ülkemiz ve milletimizin karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri çok iyi değerlendiren ve Türkiye'nin üstünde oynanmak istenen oyunların farkına varan yurtsever işçilerimizin büyük çoğunluğunu sinesinde toplayan sağduyu sahibi sendikalarımızın İstanbul'da 1 Mayıs günü bir miting yapılmasından vazgeçme kararları takdirle karşılanmaktadır. 

3- Buna rağmen şartlandırılmış, devlet otoritesine başkaldıracak kadar gözü ve kalbi kararmış sorumsuz kişilerin zayıf bir ihtimal de olsa 1 Mayıs 1979' günü yapabilecekleri her türlü eyleme karşı güvenlik kuvvetlerince alınmış önlemlere ilaveten İst: “bul il sınırları içinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin korunması gereği olarak komutanlıkça 1402 sayılı sıkıyönetim Yasasının 3 üncü maddesine istinaden 

A) 30 Nisan 1979 Pazartesi günü saat 24.00 ile 2 
Mayıs 1979 Çarşamba günü sabah saat 05.00 arasındaki süre içinde komutanlıkça görevlerine devamı gerekli görülen kamu ve özel kurumlara mensup personel ile yurt dışına çıkacak yolcular hariç kişilerin sokağa çıkmaları. 

B) Yeşilköy Havaalanı Sirkeci ve Haydarpaşa Tren İstasyonları ile Deniz Yolları Dış Hat rıhtımlarında bekleyecek taksilere ilaveten park yerleri ve miktarları emniyet müdürlüğünce saptanacak olan telefonlu taksiler hariç, İstanbul ili içinde sokağa çıkma yasağı süresince banliyo treni, şehir hattı yolcu ve araba vapuru, tünel, otobüs troleybüs minibüs dolmuş, taksi kamyon ve sair her türlü nakil aracının çalıştırılması 

C) Diğer illerden gelecek yolcu taşıyan her çeşit kara taşıt araçları ile tek veya toplu yayaların 30 Nisan 1979 Pazartesi günü 18.00 den itibaren İstanbul il sınırlarından içeri girmeleri ve saat 24.00'den sonra çıkmaları. 

D) Sokağa çıkma yasağı süresinde yurt içi tren vapur ve uçak seferleri ile İstanbul'a yolcu indirilmesi ve alınması yasaklanmıştır. 

4- 30 Nisan 1979 Pazartesi günü sabah saat 06.00' 
dan itibaren kara taşıt araçları ile İstanbul'a girişler kontrola tabi tutulacak ve kayıt altına alınacaktır. 

5- Bu yasaklar çerçevesinde 30 Nisan 1979 günü saat 24.00'den itibaren 

A) İstanbul'a Anadolu'dan gelen trenler Gebze'de Edirne'den gelenler ise Çerkesköy'de, Komutanlıktan verilecek harekat saatine kadar bekleyeceklerdir.. 

Yalnızca Avrupa'dan gelen trenler Edirne'den itibaren hiç bir yolcu almadan İstanbul'a gelecek ve Avrupa yolcularını Sirkeci garına indireceklerdir. Yolcular komutanlıktan bildirilecek saate kadar garda kalacaklardır. Avrupa'ya gidecek trenler normal programlarını aynen uygulayacaklardır. 

B) Türk Hava Yolları dış hat seferle.i ile yabancı hava yollarının İstanbul a geliş ve gidişleri ve bunlara bağlantılı iç seferler tarifelerine uygun olarak devam edecektir. Yeşilköy Havaalanında yurt dışından gelip iç seferlere aktarma yapacaklar hariç istanbul'a girecek diğer yolcular komutanlıktan belirtilecek saate kadar Yeşilköy Yolcu terminalinde bekleyeceklerdir. 

C) Dış hat seferinden gelen Türk gemileri ile yabancı yolcu gemileri, rıhtıma yanaşacaklar fakat komutanlıktan bildirilecek zamana kadar yolcularını indiremeyeceklerdir. 

Yabancı gemiler ile Türk gemilerinden yurt dışı limanlara gidecekler normal programlarını aynen uygulayacaklardır. 

D) Dış ülkelere tren vapur ve uçakla gidecek yolcular pasaport ve biletlerini güvenlik kuvvetlerine göslermek ve şehir içi ulaşımı için izin verilmiş telefonlu taksilerden yararlanmak suretiy!. sokağa çıkma yasağından istisna edileceklerdir. 

6- Aşağıda hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için İstanbul Valiliğinde açılan sıkıyönetim İrtibat 
Bürosuna ilgili kurum ve kuruluşlarca en geç 30 
Nisan 1979 Pazartesi günü saat 23.00'e kadar başvurularak çalışmaları zorunlu personel ve ;araçlar için sokağa çıkma izin kartları alınacaktır. 

A) Elektrik havagazı ve su üretim kurumları 


B) Devlet Havameydanları İşletmesi Türk Hava Yolları ve Yabancı hava yolları ve bunların servis otobüsleri . 

C) Meteoroloji Teşkilatı 

D) Devlet Demir Yolları, 

E) Deniz Yolları ve Dış Hat Seferleri ve Liman İşletmesi, 

F) Hastaneler, 

G) Ebeler ve sağlık memurları, 

H) Nöbetçi eczaneler 

1) Kamu ve özel kuruluşlara ait ambulans servisleri 

dJ) Otellerin b gün için görevlendirilecek personeli 

K) Posta, telgraf ve telefon İşletmesi 

L) Gazetelerin matbaa ve idarehaneleri ile günlük gazete bayii ve dağıtıcıları, 

M) TRT Kurumu ve haber ajansları. 

N) Fabrikaların teknik özellikleri nedeniyle duraksamasız çalışma zorunda oldukları İstanbul Valiliği Bölge Sanayii Müdürlüğünce onaylanmış üniteleri 

Yukarıda gösterilen kurumlar, personelini göreve getirip götürecek aracı kendileri sağlayacaklardır. 

7- İstanbul içinde kitle taşımacılığı yapan kamu ulaşım araçları emredildiğinde süratle hizmete girebilecek şekilde hazır bulundurulacaktır. 

8- İstanbul İli içinde özel ve resmi bütün hastanelerin acil servisleri takviyeli olarak hizmete hazır bulundurulacaktır. Hastaneler vatandaşların acil ambulans isteklerini karşılayıcı önlemler alacaklardır. 

9- Ölüm halinde cenazeler 2 Mayıs 1979 günü defnedilecek şekilde en yakın hastane veya varsa cami veya mezarlık gasilhanesinde muhafaza edilecektir. 
Cenazelerin bu yerlere taşıması için ilçelerdeki emniyet amirliklerine veya .özel ambulans servislerine telefon edilecek ve ilgililer bu hususta en ufak bir aksarmaya meydan vermeyeceklerdir. 

10- 30 Nisan 1979 Pazartes günü İstanbul'daki ekmek fırınları saat 21.00'e kadar sürekli çalışacaklar ve vatandaşlar bir gün sonrasının ekmek ihtiyaçlarını o günden gidereceklerdir. 

11- Yukarıdaki önlemlerden gün boyunca uygulanmasına komutanlıkça luzüm görülmeyenler radyo ve televizyon yayınları aracılığı ile sayın İstanbul halkına gecikmeksizin duyurulacaktır. 

12- Yukarıda aç'klanan istisnalar dışında sokağa çıkma yasağına mutlak surette uyulması güvenlik kuvvetlerinin ikaz ve emirlerine kesin şekilde itaat edilmesini güvenlik kuvvetlerine ve bilhassa askeri birliklere izinsiz 30 (otuz) metreden daha fazla yaklaşılmamasını Sıkıyönetim Komutanlığı emrindeki bütün güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisine sahip bulunduklarını son defa ilgililere ve sayın İstanbullulara hatırlatırım. 


KTO Yurt Temsilciliği seçimleri yapıldı 


TRABZON (ÖZEL) Seçimlerin sonunda, 

26 Nisan günü KTÜ DGB taraftarı öğrenci- 
Kredi Yurtlar Kurumu lerin gösterdikleri aday Müdürlüğü tarafından, 23 oy, buna karşı KSD, 


Dev-Yecl, DHY, HK, İGD SGB, Kava-'DDKD gibi sahte solcuların ortak adayı ise 285 oy aldı. 


KTÜ Yurtlarında kalan öğrenciler arasında Yurt Temsilciliği seçimi yapıldı. > 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 38 69 

İZMİR BÜROSU: Özgüler İşhanı, 452. Sok. 
25/3, Konak Tel?13 10 90, 25 25 54 


ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat:3 No: 16, Tel: 17 493, 


ALMANYA 


Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


/M60 
Tel: 
0611 437 595 


(Baştarafı 1. Sayfada ) 


1 Mayıs 1977 öncesi, 
"Maocuları alanasokmaâ - yacağız"' diye haftalarca kışkırtmada bulunarak, 
karanlık güçlerin 34 
emekçiyi katletmesi için gerekli ortamı bunlar hazırladılar. 

Geçen yıl, 1 Mayıs'ın anlamını ayaklar altına alarak, ''Yaşasın Sovyetker Birliği pankartıyla alana giren gene bunlar olmuştur. 

TKP revizyonistleri- nin bu yılki kışkırtmaları daha da vahimdir. 
İ. Bilen çetesi, bu yılın 
1 Mayıs'ın Moskovalı 
emperyalistlerin körüklediği iç kargaşalık için fırsat günü saymıştır. 
Sahte TKP, bir süreden beri DİSK yönetimini bir tertip içine itmeye çalışıyor. Amaç, alanlara ve sokaklara dökebildiği insanları askerle çatıştırmak ve böylece Rus syal- emperyalizmine 

birleşmes gereken 'güçleri birbirine kırdırmaktır. 

DİSK yöneticileri Rusya'ya boyun eğme siyasetini bir türlü terk edemedikleri için, Sahte TKP'nin kışkırtmalarına alet oluyorlar. Baştürk ve arkadasları. isçi sınıfının , ihtiyatlı ve akıllı tutumunu örnek alacakları yerde, bugün başını Sahte TKP' nin çektiği çetlelerin maceraruzgârına kapılmış gidiyorlar. Bu tutum, gerek Sovyetler Birliği'nin gerekse faşistlerin tertipleri için son derece elverişli bir ortam yaratmıştır. 
Pusuya yatan bu iki karanlık güç maceracılar arasındaki keskinlik yarışını körüklüyor. "Haydi savaş alanına" çığlıklarıyla bombalar hazırlanıyor, silahlar kuşanılıyor, mermiler ceplere dolduruluyor. Hem de ne zaman? Ülkemizde birlik ve barışa en çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde. 

Herkes ouyanmalıdır, Moskova yönetimi, maceracı çeteleri gözü dönmüş bir gidişinvejintiharpsikolojisinin içine sürükledi. 
Onlar, yarattıkları bu puslu havada yurdumuzun bağımsızlığına ve emekçi halkımıza karşı görülmedik bir ihanet hazırılıyorlar. Bu gözü dönmüşçe gidiş doğrudan doğruya"1''Mayıs'ı ve emekçi halkı hedef almaktadır. Bu tertip ve kışkırtmalar, 1 Mayıs'ın birlik ruhunu ve devrimci anlamını dinamitlemek amacını taşıyor 

Ne var ki, işçi sınıfımız ve emekçi halk bütün Türkiye'de hazırlanan tertibi görmektedir ve kışkırtıcıların peşine takılmayacaktır. DİSK yöneticileri okışkırtıcılıkta direnirlerse, arkalarında bir avuç maceracı dışında kimseyi bulamayacaklardır. 

Onları uyanıyoruz: Sınıfa ihanetten başka birşeye hizmet etmeyen bu tertibe derhal son verin! 
Sorumluluğunuz büyüktür! 

Maceracı şeflerin peşinden giden iyi niyetli insanları uyarıyoruz: Bu gidişin devrimcilikle ve 
1 Mayısla hiç bir ilgisi 
yoktur! Sizi intihara sürüklemek isteyenleri yalnız bırakın! 

Bu yıl 1 Mayıs'ın emekçi halka yüklediği en önemli görev, tertiplerin karşısına dikilmektir. 1 Mayıs 1979 ülkemizde ihanete ve kışkırtmaya karşı mücadele günüdür. Emekçi halkımız bu sınavdan da alnının akıyla çıkacaktır. 

Fabrikalarda ve tarlalarda bağımsızlık, birlik, özgürlük, ve barış bayrağını yükseltecek olan emekçilerin Mayıs bayramı kutlu olsun!” 


SORU VE CEVAPLAR 


Bir gazetecinin bazı sendikaların 1 Mayıs'ta İzmir'de kutlamalar konusundaki görüşünü sorduğu Doğu Perinçek şöy le dedi: 

“İzmir'de başı çeker dört sendika TKP'nin yönlendirdiği sendikalardır. TKP önce 1 Mayıs'ı İstanbul'da kutlamamak yelkenleri suya indirmektir, yenilgiyi kabul etmektir' diye ortalığı kızıştırdı, son anda da kaçıp İzmir'e gitti. DISK yöneticileri ise sorumlu davranıp 'Biz hata yaptık Kışkırtmalara neden olmamak için İstanbul'da kutlamaktan vazgeçtik" diyemiyorlar. İzmir'deki gösteri tamamen Rusya' nın yönlendirdiği 'Yaşasın Rusya' yürüyüşü ola-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DISK yöneticileri... 


caktır. Ve bizim tespitleri mize göre emekçiler bu gösteriye katılmayacaklardır." 

Bir başka soru üzerine de Perinçek, dünkü bazı gazetelerde ver alan TİKP'nin 1 Mayıs'ı İzmir' in Karşıyaka semtinde 


kutlayacağı yolundaki haberlerin doğru olmadığını belirtti. Perinçek, 


"1 Mayıs mücâdele günü olarak kutlanmalıdır. Ancak bugün bir tertip ve kışkırtma günü haline getirilmiş olan 1 Mayıs'ta gösteri ve yürüyüş tertiplemiyoruz. Partimiz ve emekçiler bu günü fabrikalarda, tarlalarda, parti binalarında kutlayacaktır''dedi. 

Doğu Perinçek, DİSK yöneticilerinin bizi gözaltına alın diye haber yolladıklarını söyleyen bir gazetecilerin sorusunu da şöyle cevapladı: 

"Bunlar yalancı pehlivanlardır. Sorumsuz kimselerdir. Emekçi kitleler bu kişilerin peşinden gitmeyecektir. Baştürk hiç bir zaman Rusya'nın tehdit olduğunu göremedi. Hatanın kaynağı budur. TKP maceracıları peşinden sürükleyecek, onlar da oraya buraya bomba atacaklardır. Dikkat edin bu 1 
Mayıs'ta her zamankin- den fazla bomba patlayacaktır. Bu gidiş bir intihar gidişidir. Puslu havayı seven kurt böyle bir havanın yaratılması iiçir. 
çalışıyor." 

"Öğreniyoruz ki, "1 Mayısta sokağa çıkma yasağı ilan edin" diye el altından haberler yolluyorlar. Bu işçi sınıfı lider liğine layık olmayan insanların tutumudur." 

Aynı gazeteci Ecevit" in hafta başında grupta yaptığı konuşmada Orta Doğuda kargaşalığı emperyalist, kapitalist devletlerin çıkardığını söy: lediğini, bunun da Batılı çevrelerde hayret uyandırdığın belirterek "'Acaba sayın Ecevit, bunu o Partisinin içindeki bazı milletvekilleri için mi söyledi, yoksa kendi düşüncesi de böyle mi?" 
diye sordu. Perinçek bu 


soruya karşılık şunları söyledi: 
"Ecevit'in dünyadan 


haberi yok. Katı gerçeğe dayanmayan bir politika: <ı, O hiç bir zaman Sov yetler Birliği'nin tehdidini görmedi veya gördü ama kuvvetlinin önünde boyun eğdiği için bunu söylemedi. Daha da kötü sü Batı'ya karşı şantaj politikası izledi. Orta Doğuda: tehdit bugün Sovyetler Birliği'nden geliyor. Batı ise Türkiye'de istikrar istiyor. Batı Türkiye'de kargaşalık istemiyor. Bunu iddia etmek gülünçtür. Buna kargalar bile güler. 

“Ordunun ve Türkiye devletinin çeşitli kurumlarının tespitine göre, özellikle Türkiye'de Kürt meselesine parmağını sokan Sovyetler Birliği'dir. 
Ancak Ecevit herşevi ters yüz ediyor. Kendisinin de söylediklerine inandığını sanmıyorum." 

Perinçek bir gazetecinin Nusaybin'de bulunan roketler konusunda hükümeti uvarıp uyarmadık 
ları sorusuna karşılık, 9 
Mart'ta hükümete bu konuda bir soru yönelttiklerini ancak henüz cevap alamadıklarını söyledi. 
Perinçek, "'Roketle boykot veya gösteri yapılmaz. Roket birtek tanka karşı kullanılır. Özel kişilerin de tankı olmadığına göre bunlar Türkiye ordusuna karşı kullanılmak üzere yurdumuza sokulmuştur. Ve ordunun yarısını imha edecek güçtedir. Sonra bunlar sadece bulunanlar. Ya bulunmayanlar? Bütün bunların zararını ilerde göreceğiz" dedi. 


SIKIYÖNETİM 
KONUSUNDAKİ 
TUTUM 

Basın toplantısını izleyen İngiliz The Economist dergisinin muhabiri 
MC Kenzie, Perinçek'e 6 
ilde daha sıkıyönetim ilan edilmesi konusundaki görüşünü sordu. Perinçek bu soruyu şöyle cevapladı : 

"Ecevit Milli Güvenlik Kurulunda sıkıyönetimin altı ilde daha ilan edilmesinin gerekçesini anlıtırken Orta Doğudaki tertip ve kışkırtmalardan söz etti. Bu önemli bir tespittir. Çünkü Ecevit bundan 7-8 ay önce tehdit Yunanistan'dan geliyor demişti. Türkiye' nin Doğusunda Sovyetler Birliği'nin tertip ve 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kışkırtmaları var, özellikle Talabani'yi öne sürerek bunu yapıyorlar. Nusaybin mağaralarında Sovyet yapısı 442 roket bulundu. Gaziantep'e 40 
bin tüfek sokuldu. Biz Sovyetler Birliği'nin Doğu bölgesindeki yıkıcı faaliyetlerine karşı ted- bir alınması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ted- bir almak zorundadır. 
“Fakat sıkıyönetimin Doğu bölgesinde nasıl hareket edeceğini bilmiyoruz. Tarihte Türkiye hakim sınıflarının eline kasap bıçağı aldığı da görülmüştür. Önümüzdeki soru şu: Sıkıyönetim halkı mı yoksa sovyetler Birliği'ni mi hedef alacaktır.? Biz uygulamalara bakacağız. Eğer Sovyetler Birliği'nin yıkıcı faaliyetlerini hedef alırsa destekleyeceğiz, ancak halka karşı uygulamalarını da eleştireceğiz. Şim di izleme dönemindeyiz. 


DGBF, gençliği 
Taksim” e gitmemeye çağırdı 


ANKARA (ÖZEL) 
Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu Genel Sekreteri Mahmut Özdemir, basına yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ın anarşi ve kargaşalık amacına alet edilmeye çalışıldığını, böyle bir ortamın Rusya'ya ve varlığı anarşi ortamına bağlı olan Kontrgerillaya yarayacağını söyledi. 
Özdemir, açıklamasında DİSK'in Taksim alanında yapmakta israr ettiği mitingin işçi sınıfına hizmet etmeyeceğini bu tutumun halkı üzdüğünü, "Yaşasın Rusya' diye ba- 


ğırmak isteyen sahte 'TKP'yi sevindirdiğini bildirdi. 


Gençlik içersinde anar şiye ve kargaşalığa karşı olan DGBF'nin DİSK'in mitingine katılmayacağını açıklayan Özdemir, “Bütüng gençliği DİSK'in Taksim'deki mitingine ve Rus yanlısı TKP'nin İzmir'de düzenleyeceği mitinge katılmamaya çağ' rıyoruz"'dedi. 


İzmir'de sıkı... 


(Baştarafı 1. Sayfada) sas bölgeye ayıjldığ. ve her bölgenin bir emniyet müdürü tarafından kontrol edileceği öğrenildi. 
Öte yandan, İzmir Toplum Polisi Müdürü Fethi Gördük de yaptığı açıklamada Foça Komando Okulunda bir süre önce jandarmalarla birlikte egitim gören özel timin de göreve başladığını söyledi. Bilindiği gibi, halen İzmir'de Toplum Polisi Müdürlüğü yapan Fethi Gördük, Çiğli suikastı davası sanıklarındandır. 

36 KİŞİ GÖZALTINA 
ALINDI 


Bu arada İzmir'in çeşitli kesimlerinde 1 Mayısla ilgili afişlemeler sürdürüldüğü, d'in gece 36 
kişinin gözaltına alındığı bunlardan ikisinde bıçak bulunduğu öğrenildi. 

Güzelyalı'da bir bankaya atılan patlayıcı maddenin sanıklarının da arandığını belirten emniyet yetkilileri, İzmir halkından şüpheli gördükleri her paketi telefonla bildir melerini istedi. 

2 MITING YAPILIYOR 

İzmir'de 1 Mayıs günü Karşıyaka ve Konak'ta iki miting yapılacağı öğrenildi. 

Karşıyaka'da Dev-Yol ve Halkın Kurtuluşu gruplarının saat. 14.00"- de bir miting düzenledikleri, öte yandan TKP yanlılarının da aynı gün Konak'ta miting yapacakları bildiriliyor. 


KONGRE İLANI SEYRANBAĞLARI 
HALKEVİ 

Derneğimizin 2. 
olağan genel kurulu 3.5.1979 günü saat 14.00 de Zafertepe 
Mah. No: 286 Seyranbağları adresindeki dernek lokalin- de yapılacaktır. 

GÜNDEM: 

1-Açılış 

2-Divan Seçimi 

3-Çalışma raporu- nun okunması 4-Eleştiriler 
5-Aklama 
6-Seçim 
7-Kapanış 


ABONE J 
Yun içi 


Bu parayla 
Geçinilir mi? 


Bastarafı 1. Sayfada) 


500 liraya ihtiyacı olduğu tespit edilmişti. Aynı işçi ailesinin temel gıda gereksinimini karşılayabilmesi 7 200 liralık bir harcamayı gerektiriyordu. 


Şimdi ayda eline net 


3.700 lira geçecek olan. 


işçi ne yapsın? Gecekondusuna 2 bin lira kira özlemek durumunda bırakılan işçi, geri kalan 
1700 bra ile, bırakalım 
giyim, yol, eğlence vb. 
ihtiyaçlarını karşılamayı, asgari gıdasının bile dört- te birini karşılayamayacaktır. Önümüzdeki günler işçilerimizin evlerin» taşıdıkları filelerin küçüldüğü günler olacaktır. 


Tespit edilen asgari ücret, işçi sınıfımızın içinde bulunduğu güç şartları göz önüne almayan, kapalı odalarda tespit edilmiş, gerçekçi olmayan bir rakamdır. 


Bu yüzden yolda rastgele konuştuğumuz işçiler, yeni asgari ücreti öfkeyle karşılamakta ve "Asgari ücreü tespit edenler acaba bu parayıu 
5 gün geçıinebilirler mi?" 
diye sormaktadırlar. 


KAYIP— Ege Üniversitesinden aldıgım şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Süleyman Çelebioğlu 


Tiyatromuzun... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


87 yaşında hayata 
gözlerini kapayan Muhsin Ertuğrul'a Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen bir törenle "Fahri Doktor" ünvanı verilmişti. 

Hayatı boyunca tiyatronun daha geniş halk kitlelerine yayılması için çaba harcayan Muhsin Ertuğrul Anadolu'nun çeşitli illerinde. şehir tiyatroları kurulması ayrıca gecekondu semtlerin- de bölge tiyatroları oluş- 


turulması çalışmalarına öncülük etmişti. 
1936'da ilk Çocuk 


Tiyatrosunu da kuran Muhsin Ertuğrul ayrıca 


tiyatronun eğitim kurumları ve üniversiteler bünyesinde bir sanat 


dah olarak yerleşmesi için de uğraş vermiş, bu kurumlarda yöneticilik yapmıştı. 


1966 yılında Belediye ve hükümet Yetkilile rinin tiyatroya karşı olan tutumlarını kınayan Muhsin Ertuğrul bü yüzden görevden alınmıştı. 

1973 sonlarında yeniden bu göreve getirilen Muhsin Ertuğrul iki yıl burada çalışmış, daha sonra bu görevi de bırakmıştı. 

Tiyatro ve snema üzerine sayısız denemesi 


olan ardında birçok eser bırakan Türk Tiyatrosunun temel direği Muhsin Ertuğrul'un ölümü kamuoyunda büyük üzüntü yaratmıştır. 


Batı basınında 1 Mayıs 


Frankfurter Allgemeine: 


” Ecevit yeni bir güç denemesiyle karşı karşıya” 


FRANKFURT 
BÜROSU 


Almanya'daki büyük gazetelerden Frankfurter Allgemeine 28.Nisan tarihli sayısında 1 Mayıs üzerine bir haber yorum yayınladı. Söz konusu yazıda şöyle deniliyor. 
"67 ilden 19'unda uzatılan sıkıyönetimden sonra Ecevit hükümeti şimdi de yeni bir güç denemesiyle karşı karşıya, 1 milyon üzerinde üyesi olan Marksist sendika hareketi DİSK'in İstanbul'daki yetkilileri, yetkili askeri komutanın miting yasağına rağmen 1 Mayıs mi- 


tingini kutlayacaklarını açıkladılar." Sendika yetkilileri aldıkları bu karar yüzünden haklarında yetkili mercilerce kovuşturma” açılacağının bildirildiği haberde geçen hafta sonundan beri İstan bul caddelerinde güvenlik önlemlerinin ( artırıldığı belirtiliyor. 1977 1 Mayıs katliamına da değinilen yazıda çatı katlarından 
açılan ateş sonucu 34 
kişinin öldüğü ve 126 
kişinin yaralandığı, bu katliamın sağcılar tarafından mi solcular tarafından mı yapıldığının tespit edilemediği 'ddia ediliyor. G 


Muş'ta 6 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı MHP yanlısı bir toprak ağası yönlendirdi 


MUŞ (ÖZEL) 
Muş'da önceki gün 6 
kişinin ölümü, 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili olarak edinilen bilgilere göre; tolay, MHP yanlısı toprak ağası Fesih Kaya' nın, adamlarını, Bademözü köylülerinin üzerine sürmesiyle meydana geldi. 
Geçen yıl Bademözü köyünün merasına el koymak isteyen Fesih Kaya' 


nın adamlarıyla köylüler arasında çıkan vatısmara ağanın 


yeğeni ölmüştü. Bu olay üzerine ağanın adamları 


Bademözü köyünden Nusrettin Teker, Hasan Koç ve Hikmet Dönmez'i pusu kurarak öldürdüler. 

Mazgirt ve çevresinde MHP'lilerle işbirliği yapan Fesih Kaya, Bademözü köylülerini yıldırmak için çeşitli tertiplere girişti. Son olarak da Çarşamba günü meyda gelen olayda bunların bir devamı niteliğindeydi. Ağanın adamları Bademözü köylülerine pusu kurdular ve çıkan çatışmada 6 kişi öldü. 7 kişi yaralandı. 


(1954-1977) 


ETLERİ 


3 Aylık 450TL 
6 Aylık 900TL 
1 Yıllık 1800 TL 


Not “Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti ilave edilir. 


Faşizme ve revizyonizme karşı mücadelede şehit düşen 


TAMER 
SAATÇİOĞLU'nu 


ölümünün 2. yılında saygıyla anıyoruz 


Arkadaşları... 


İLAN TARİFESİ 
2.4.6. sayfalar (Santimi) 250 lira 3.5.7. sayfalar (Santiryi) 300 lira Yayın ilanı (Santimi) 100 lira 

“© (Yayın Sayfasında) 30 lira Doğum,Evlenme,Ölüml 5 Snt.):350 lira Küçük İlanlar , (Kelimesi) | Slira 


6 Aylık 1350 TL 
1 Yıllık 2700 TL 
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28-29 Nisan olaylar 


TABİİ SENATÖR SUPHİ KARAMAN: 


i in Si Bi 


“28-29 Nisan olayları 


askı yönetimine karşı aşlatılan direnişin simgesidir 


© "Gençlik o zaman bir bütündü” 


© Bugün gençlik birbirine kırdırılan acı bir ortama sokulmuştur 


28-29 Nisan olayları denen gelişme, yakın siyasal tarihimizde bir aşamayı simgelemektedir. 
Çok partili demokrasiye dayandırılan sayısal yaşantımız 1946'lardan beri sancılı bir gelişme içindeydi Hür ve serbest 
1950 seçimlerinden sonra, siyasal yaşafıtımız birden huzur ve durgunluğa 


tularda 


özgürlükler doğrultusundaki Savaşımında bir bütündü. O dönemde özgürlüğün içeriğinde bugünku anlamında tüm genişliği ile bilinemiyor ve yorumlanamıyordu. Bu nedenle toplumsal sorunlar daha kaba, siyasal doğrul özümleniyordu. 
Ve temel: sorun olan özgürlükler konusunda ay- 


ve sosyal hak ve özgürlükler soldaki uyanışı hızlandırırken, bu uyanışı halka öcü olarak tanım layan çabaları da desteklediler.Böylelikle solda ve sağda yeni akımlarla gençlik önce ikiye, sonra her bir akım kendi içerisinde daha ayrıntılı parçalara bölündü. 


TN 


erişmişti. Fakat Bs durum uzun sürmedi. 1957 
seçimlerinden sonra huzursuzluk yeniden topluma yayılmaya başladı. 
Ekonomik sıkıntıların yanı sıra, özgürlüklerinde kısıtlanması, partizan yönetimin baskıları 1959 da ve 1960 başlarında siyasal gerginliği hızlandırdı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde iktidar tarafından tahkikat komisyonunun kurularak, yürütme ve yargı yetkisinin de yasama tarafından kullanılması girişimi, bir anayasa ihlali olarak toplumu ağır bunalım koşullarına soktu. Toplumun pasif direnişi, üniversite gençliğince 28-29 Nisan 1960 günlerinde İstanbul'da ve Ankara'da eyleme dönüştürüldü. Bu eylemlerin sıkıyönetimle karşılanma. 
sı ve de direncin sürdürülmesi siyasal ve toplumsal gerginliği , 27 Mayıs patlama noktasına götürüyordu. İşte 27 Mayıs ve onun getirdiği 1961 anayasası ile ülkemizde başlayan yeni dönem için 28-29 Nisan olayları, özgürlükler yolunda baskı ` yönetimine karşı başla - tılan direnişin simgesi olarak siyasal tarihimizde yerini almıştır. 

1960 öncesi gençliği 


1960'da 


26 Nisan günü Reşat Kaynar ve A- 


nı doğrultuda bütünleşme kolay oluyordu. Jön Türkler'den beri, birinci ve ikinci meşrutiyetler- den geçerek, Mustafa Kemal'le birlikte yoğunlaşan bağımsızlık Hürriyet ve ulusal egemenlik kavramı toplumu bütünü ile kavrayarak, 1960'lara geliyorduk. 

Oysa, 1961 anayasası ile birlikte özgürlüklerin anlam ve kapsamı genişledi Ülke sorunları derinlik kazandı. Bu, toplum - sal kalkınmanın bir geregiydi. Siyasal özgürlüklere hukuksal ve ekonomik içerikleri yanında sosyal ve toplumsal kavramlar da eklenerek düşün yaşamımızın boyutları genişledi, gelişti. Bir süre tüm gençlik bu doğrultuda bilinçlenme sürecine girdi. Fakat çok geçmeden bu bilinçlenmeyi, bu gelişmeyi bilerek yanlış siyasal yorumlarla halka yansıtan kimi egemen ve siyasal çevreler gençliği bölmenin tohumlarını da ekmiş oldular. Kimi Atatürk düşmanı tutucular, kimi 27 Mayıs intikamcıları bir arada ülkedeki sosyal uyanışı engellemek ve durdurmak için uğraştıar. Anayasal nitelikte bulunan ekonomik 


Genel 


temize 


Akademi öğreti 


Tabii Senatör ve Halkevleri Ahmet Yıldız 
18. Yıldönümünde 28-29 Nisan olayları ile ilgili görüşlerini gaze-Yıldız, o dönemde gençliğin, çağdaş bir ma toplumun oluşmasını çıkarlarına aykırı gören bir iktidara başkaldırdığını belirtti. 

Gençlik, Atatürkçü ilkelere uyumlu, onun erek verdiği sınıfsız, ayrıcalıkaz, halkın iktidar olacağı ve emeğin esas alınacağı toplumu oluşturma özlemi ve isteği içinde iken, karşı devrimci eğilimlerden Atatürk düşmanlığından güç alan ve çağdaş bir toplumun oluşmasını çıkarlarına aykırı gören bir iktidarın tutumuna karşı başkaldırmıştı. 


Başkanı 


kademinin diğer yönetim kurulu üyeleri, bir gün önceki olaylar sırasında polisin yaraladığı Rektör Sıddık Sami Onarı ziyaret için İstanbul Üniversitesi- ne gidiyorlar, Kaynar, oradaki izlenimlerini şöyle dile getiriyor: 
2 o 

Üniversite behçesinde binlerce öğrencinin, ihtilal şarkıları ve "Hürriyet" sesleri yükselirken, haıkda Beyazit Meydanı'nın karşısında sinema merdivenlerinin üzerinde toplanmaya ve ora- dan da"Hürriyet" sesleri gelmeye başlamsti. 


Fakat, garip bir durum belirdi. Halk topluluğu gittikçe artmakta iken ve güneş altında aç, susuz binlerce genç “Hürrivet” diye bağırırken, az önce öğretim üyeleri ile dolu olan Rektörlük binası gittikçe sessizliğe gömülüyordu. 

Rektörlük etrafında, İktisat Fakültesi Dekanı Mehmet Oluç ile İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden Profesör Adnan Suner, Ordinaryüs Profesör B. Zihni Sanus ve benden başka kimse kalmamıştı. 


Askerler çemberlerini üniversite etrafından sıklaştırmakta ve takviye almakta idiler. Tanklarda üniversiteye yaklaşıyordu. 


ürriyet Meydanı'nda şehitleri anmak için büyük bir tören düzenlendi. Fotoğ 


e 
BUGÜNLERİN ACI 
ANILARI 
BELLEKLERDE 
YAŞANACAK 


Birkaç yıl öncesine kadar daha çok, fikir düseyinde kalan gençliğin bölünmesi sonraları siyasal platforma getirilen 


TY 


cepheleşme oluşumu ile birlikte silahlı eylemlere, vuruşmalara dönüştürüldü. Bugün gençlik, birbirine kırdırılan acı bir ortama sokulmuştur. 28- 
29 Nisan 1960'larda bütünleşen gençliğin kutsal direnişinden intikam almak isteyenler önce onu böldüler. sonra da birbi- 


rine kırdırdılar. Bazıları da bu bölünmenin giderek derinleşmesine araç oldular, gençliğin yeniden bütünleşip toparlanmasına engel oldular. 
Gelecekte bugünlerin acı anıları belleklerde yaşayacak, fakat tarihin akışı durmayacaktır. Durdurulamayacaktır. 


TABİİ SENATÖR VE HALKEVLERİ GENEL BAŞKANI AHMET YILDIZ: 


terilen tepkileri, 


yöntemini 


Bu başkaldırışa karşı o günün iktidarı, çağa ve toplumsal oluşuma ters düşen eğilimlerine gös-Anayasa ve hukuk dışı bir davranışla bastıruyguluyordu. 
Bu uygulama o denli saptırılmıştı ki, yasama, yürütme, yargı 


“Gençlik o günkü iktidara başkaldırmıştır” 


muzda sosyo-ekonomik içeriği ve özü pek belirgin olmayan ve salt siyasal nitelikte olan tepkiler göstermekteydi. O tepkilerle oluşan ortamın en yüksek gerilime yükselttiği devrimci potansiyel 
patlama noktasına gelince 27 
Mayıs devrimi oldu. 


yetkileri ile donatılmış ve Eski 


bir kurum kuruldu. 


şılığı görmüştü. 


ihtilal şarkıları 


Birdenbire coşkun alkış sesleri duyduk. Öğrenciler, üniversiteye gelen general Refik Tulga'ya gösteri yapıyorlardı. General Tulga, yanımıza geldi. 
Bizi selamladı. Rektöre, almış olduğu emri bildirdi ve şunları söyledi: 


— "Saat beşbuçuğa kadar öğrenciler dağılmadığı halde, üniversiteyi işgal etmek emrini yerine getireceğim. Talebe zorla dağıtılacak. Kamyonlarla kışlalara götürülecektir. Rektör: 

— bunları talebeye bildiriniz. Talebe mümessilleri ile görüşmelisiniz" dedi. 

Öğrendi temsilcileri geldiler. Bu emre karşı, aynı istekleri tekrarladılar 

General Tulga: 

— Aldığım emir kesindir. Beşbuçukta harekete geçeceğim. Direnmeyiniz. Biz ölülerinizi askeri merasimle gömeriz. Hocalarınızdan bir heyet- te bulundururuz. Sizin iştirakiniz doğru olmaz, dedi. 

Öğrenci temsilcileri : 

— Arkadaşlarımız isteklerinden vazgeçmezler. Kararlıdırlar. Başka söylenecek sözümüz yoktur, dediler ve çık- 


tilar. Ord. Prof. Sanus, General Tulga' ya: 
— Örfi idare komutanı lütfen buraya gelsinler. Talebenin isteği normaldir. 
Medenidir. Bunlarla kumandan görüşsün. Uzaktan alnan kararlar, facia yaratacaktır. 

Refik Tulga şu cevabı verdi: 

— Benim buna yetkim yoktur. 

— Prof. Sanus: 

— Siz de "Bunların içinde yaşıyorsunuz. Durumun fecaatini görüyorsunuz. Talebe kararlıdır. Polisin yarattığı facia meydandadır. Hadiselerin önlenmesi için bizim kadar hassas olduğu nuza inanıyoruz. Lütfen kumandanı buraya getirin dedi. 


General Refik Tulga; bunları dinlerken gözlüklerinin altından bizi dikkatle süzüyordu. Emirlerin yüklediği acı altında kaldığı anlaşılıyordu. Birbirimizi anlar gibiydik. Olayların sonradan gelişmesi ile, bu duygularımızda yanılma - dığımızı anladık, Refik Tulga Rektörlükten avrıldı. 


Dekan Mehmet Oluç ile beraber, Rektörlüğün- pençeresinden karşıdaki halka bakıyorduk. Gittikçe kalabalık 


Roma'nın Pratoros Maksimus benzeri bir komisyon oluşturuldu. Portatif bir devlet miteliğinde 


İşte Türk gençliği, bu denli isyan ettirici bir tutuma karşı eyleme geçmiş ve en acımasız kar-O dönemin gençliği düşünsel oluşum ve gelişimi yeterli olmayan toplumu- 


O dönemde gençliği birleştiren başlıca güç, iktidarın isyan ettirici tutumuydu. Bence ilerici, devrimci-sosyalist çevreler, güncel baş tehlike faşizm karşısında ayrılıklara yönelik savaşıma ağırlık verme yerine, çalışan ilke ve yönleri doğrultusunda güç ve eylem birliği yaparak özgür bir tartışma ve yarışma ortamının oluşmasını sağlamaya çalışmalıdırlar. 


FOF: 


artıyordu. Talebe ile halk tek ses halinde "HÜRRİYET, HÜRRİYET" sözlerini tekrarlayarak etrafı çınlatıyordu. 
Saat beşbuçuğa gelmişti. Birden bire karşımızdaki insan yığınında bir dalgalanma oldu. Dövizler toplandı. 


Bir ucu çarşı kapısında, bir ucu Aksaray yolunun! başına taşan halkı, askerler birkaç dakika içinde dağıttılar. 
Artık Beyazıt Meydanında yalnız silahlu kuvvetler kalmıştı. Akşam garipliği çöküyordu. Öğrenciler hazin hazin “Olurlu böyle olurmu? şarkısını söylüyorlar, buarada "HÜRRİYET" sesleri, bu tarihi meydanı inletiyordu. 

Refik Tulga, evvelce söylediği gibi, erlerini üniversite duvarlarına tam olarak yaklaştırdı. Yan sokakları da boşalttı. Aksaray tarafından devamlı olarak kamyonlarla erler taşınıyordu. 


Bu sırada Dekan Mehmet Oluç'ta Rektörden müsaade alarak gitti. Rektörün yanında yalnız Genel Sekreter ile biz üç Akademi Profesörü kalmıştık. 

Rektör, gençlerin başında yalnız olarak durmakta bizes, 

— Benimle beraber olmanızdan ferahık duyuyorum. Sizlere çok müteşekkirim" demekte idi. 


Hürriyet savaşı 
İLO.H.F 


Talebe Cemiyeti Yayınları Sh: 71-72 


27 Mayıs 1960'da şehit düşen Tı İsteğmen Ali İhsan Kalmaz'ın, ölümünden önce, 
28 Nisan'ı izleyen günlerde yazdığı bu şüri 
ni o günkü gençlerin duygu ve düşüncelei yansıttığı için yayınlıyoruz. 


Dışarda artık bahar havası değil i Şehirden şehire, düşünceden düşünceye exa 
Bir ihtilal havası 5 
Beyinleri yakan, ruhları dolduran 

O kutsi hürriyet kasırgası 

Arkadaş, dava şunun bunun davası değil, Dava bir ölüm kalım, bir vatan davası, 

Bize Atatürk'ten kalan büyük mirasın 

İlelebet kurtarılması davası 

Dava bu idealle yetişenlerin 

Hümiyet uğruna, vatan uğruna 

Can veren şehitlerin davası, 

Senin gibi genç, taze, hayatın baharında Mevki değil, ikbal değil 

Sadece hak isteyen, hürriyet isteyen 

Şunun bunun kölesi, esiri değil 

Sadece insan olarak yaşamak isteyen 

Bunun için kükreyen, bunun için gürüldeyen Copa, tekmeye, dipçiğe, kurşuna karşı duran O mert, o tertemiz alnından vurulanların, Senin idealin uğruna, senin uğruna 

Şehit olan, kelepçe vurülanlarin davası, Dava hakka, adalete inananların, 

Bir ideal uğruna baş koyanların davası Dışardaki hava artık baharhavası değil Patlak vermek üzere olan bir fırtına havasi | Şehirden şehire dolaşan, beyinden beyine ulaşan Kalpleri yakan, tutuşturan bir ihtilal hav; © Dinle bak, radyoda hâlâ uluyor bir köpek İftira ediyor, yalan söylüyor, kin kuşuy: Bak senin emeğin senin alın terin, senin Senin ızdırabın, senin göz yaşın senin sefaletimie Nasıl bir gaflet içinde alay ediyor, 3 e Karanlıklar sararken baştan başa memilekeğ Durmadan körüklerken, okşarken cehale Sana hâlâ nurlu istikbal vadediyor. Gi Bir yandan fesat yuvası diyor nurlu mabetler Her fırsattan saldırıyor üniversitelere Kız demiyor, genç demiyor, hoca demiyor viieyor Tokat, sille, tekme, sopa yetmiyor > Kamçıyla, dipçikle kurşunla vuruyor 

Sokakta kol geziyor Atatürk'ü yerenler Hapishanede çürüyor vatanını sevenler 

Copa, silleye, tekmeye, kalemiyle karşı gelenler. 
Düşün ne diyordu büyük Ata'n 2 
İşte gelip çattı onun söyledikleri an 

İktidarda bulunanlar gaflet ve delalet içindeler 


Seni korkutmak, seni sindirmek, seni susturmak istiyorlar Susmayanı, korkmayanı kan kusturmak istiyorlar 

Çok kumazca, çok maksatk çalışmak bu çaba 

Bir deneyeğm diyorlar yok edermiyiz acaba 

Çünkü saltanat sürmek için senin yok olman girek Çünkü sensin inkılapları ayakta tutan destek Atatürk'ün öğündüğü güvendiği çünkü sensin 

Çünkü damarlarında hâlâ güvendiği kan 

Çünkü sana emanet edildi inkilaplar, sana emanet vatan Onun için yobaza, cahile, zorbaya bunca itibar 

Onun için aydma yumruk, sille, işkence idbar 

Dava şunun bunun davası değil y 

Dava varolmak, hür olmak veya sürünmek davası 

Silkin öyleyse, uyandır uyanmayanlar varsa 

Hâlâ kurbanları varsa bu sülfi zihniyetin 

Hâlâ manasını bilmeyenler varsa hürriyetin 


YAZAN: Ankara'da 27 Mayıs'ta şehit düşen Topçu Teğ. 
men Afi İhsan Kalmaz 


1960'DA 
SBF DEKANI 
OLAN 
PROF. 


FEHMI YAVUZ 
ANLATIYOR: 


"28-29 Nisan olaylarının nedeni, 


DP iktidarının ülkeyi 


dışa bağımlı hale getirmesi ve demokrasider uzaklaşmasıdır” 


28-29 Nisan olayları- 


nın meydana geldiği 
1960 yılında Siyasal 
Bilgiler Fakültesi'nin 


dekanlık görevini yürüten 
Prof. Fehmi Yavuz, 19 
yıl sonra 28-29 Nisan olaylarının nedenlerini ve önemini anlattı. Prof. 
Fehmi Yavuz, DP iktidarının ülkeyi dışa bağımlı hale getirmesi, demokrasiden uzaklaşması, basını susturması ve gericilere taviz vermesinin: 28-29 Nisan olaylarına neden olduğunu belirterek” görüşlerini şöyle açıkladı: 

“28-29 Nisan, Demokrat Parti ilesğiniversite ve geniş âydın kesimi arasındaki kopmanın so mutlaştığı bir olaydır. Olayların nedeni DP iktidarının Atatürk devrimlerinden taviz vermesi, ekonomik a- 


landaki başarısızlığı ve demokrasiden uzaklaşmasıdır." 


“28-29 Nisan olaylarından sonra 27 Mayıs devriminin bir aşama olduğunu vurgulayan Prof. 
Yavuz, çeşitli fikirlerin budönemden sonraortaya çıktığını ve geliştiğini belirterek şöyle devametti: 

"Geçmiş dönemde ki 


birikimler bir 27 Mayıs'lâ sökülüp atılamaz. Ancak bu bir aşamadır. Yeni bir 
Anayasa getirilmiştir. 27 
Mayıs'ı yapanlar, ülkeyi DP'den kurtarmak" için yola çıktılar. | Fakat 14'ler ülkeye özgürlükçü demokrasinin gelmesin- den yana değillerdi: Bunlara bile meydan vermemesi'bir aşamadır. Ayrıca bir tartışma ortamı yara: tılmıştır. Çeşitli fikirlerin geçmişe oranla daha ra: hat ortaya çıkması sağlanmıştır." 

Prof. Yavuz, gençliğin bugünkü durumü ile ilgili düşüncelerini de şöyle açıkladı: 

“Dış mihraklar, ulus lararası çevreler kimden ne kadar yararlanabileceklerini çok iyi biliyorlar. Bu bakımdan fikirler arasında bağlantı kurulmasını istemezler. Sosyal Bilimler ve Araştırma Kurumlarının olmaması gençliğin bölünmesine etki yapmıştır. 

Gençler duygusal olmamalı, olaylara değişik yönlerinden bakmalıdır. 
Aceleei olmamalı, ucuz suçlamalara ve sloganlara iltifat etmemelidirler." 


1960'da 1.0. iktisat Fakültesi Öğretim Üyesi olan C. Orhan Tütengil anlatıyor: 


"30 Nisan Cumartesi” 


Sabah erkenden üniver siteye geldim. Bütün kapılar tutulmuştu ve öğrenciler içeriye alınmıyor lardı. Hüviyetimi göstererek Rektörlüğün yan kapısından içeriye girdim. 
Bahçe ve bilhassa heykelin çevresi terkedilmiş bir kamp o görünüşündeydi. 
Etrafta yiyecek artıkları, heykelin çevresinde de dikenli tel örgüleri görünüyordu. Çamlardan biri- nin dalına iliştirilmiş olan şu satırlar, geceleyin uykumu kaçıran olayı aydınlatmaktaydı. 

: (saat 3'te hepimizi Davutpaşa'ya götürdüler, Sonumuz meçhul. Kahrolsun Menderes) - 

Üniversitenin giriş kapısının sütunlarına dün yapıştırılan kağıtlara ilgi duymamak mümkün değildi. Biraz sonra etrafı temizleyecek olanlar, bu kağıtları da yok edeceklerdi: Kimseye gösterme- den bu belge özelliği taşıyan yazılardan bazılarını kopardım. Davutpaşa Kışlası ile temasa geçmek içinde telefonlu bir oda- 


ya girmekte acele ettim: 


“Sütun başlıkların üst tara- 


fına tebeşirle yazılmış ot län “Kana kan, cana can isteriz" o satırları biråz sonra silinecekti. 

Koparıp aldığım kağıt 


larda şunlar yazılıdır, (Beraberiz Akademi,O.S. 
A) (Diş Hekim- 


liği Okulu, kanının són damlasına kadar çarpışmaya ant içti.) 

dört: (Nişantaşı Kız Lisesi sizinledir.) Diğer belgede de önce mürekkeple, sonra kurşun kalemle şunlar yazılı: (Kabataş Mezunları ölünceye kadar, Haydarpaşa Lisesi mezunları ölünceye kadar çarpışacaktır. Şişli Terakki Lisesi üniversitenin izindedir. Kandilli Kız Lisesi sizinledir.) 

Öğleden sonra Büyük Reşit Paşa Caddesi üzerindeki ve yan sokaklardaki nümayişçiler arasın- dan güçlükle geçerek Sultanahmet'e gittim. 


Hürriyet Savaşı 
İLÜ.H.F 
Talebe Cemiyeti Yayınları Sh: 83-84 


Halkına, gençliğe düşman olanlara kargı ilk önce yüreği özgürlük ve bağımsızlık ateşi ile dolu olan gençler ayağa dikildiler. ğ 


